
Zondag 11 februari 
H.A. belijdende leden 
09.30 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum  
Organist: J.L. de Boer 
1e Collecte: Diaconie KIA Werelddiaconaat 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 18 februari 
FOWD dienst Hantumhuizen 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
1e Collecte: Diaconie KIA Binnenlands Diaconaat 
2e Collecte: Eredienst Onkosten FOWD 
Er is zondagsschool / zondagsclub 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
FOWD 18 febrewaris 
Op snein 18 febrewaris is der in gesamenlike FOWD tsjinst yn 
Hantumhúzen. Muzikale meiwurking is der fan Melle 
Leegstra op gitaar, dy’t lieten fan Fedde Schurer spylje en 
sjonge sil. Oargelist is Jaap Meems. Wy lêze ûnder oaren it 
ferhaal fan de fersiking fan Jezus yn de woestyn en hoe’t 
Jezus troch de Geast lied wurdt. En hoe’t wy ús troch de 40-
dagentiid (lijenstiid) liede litte meie troch Gods Geast. Der is 
fan út Hantumhúzen jammer genôch gjin online útstjoering. 
Allen fan herte wolkom by dizze tsjinst. 
 
 
Leerhuisbijeenkomst zondagmiddag 11 februari om 15.00 uur in ‘d Ald Skoalle in 
Hantum 
‘Proviand voor onderweg, een muzikale reis’ spreker: 
Gabriël Vriens uit Leeuwarden. 
Muziek kan erg tot verbeelding spreken, veel composities 
in de klassieke muziek hebben een buitenmuzikale 
betekenis. 
Denk bijvoorbeeld aan de vier jaargetijden, vier 
vioolconcerten van Vivaldi, die de seizoenen van dit 
uitbeelden. 
Dit soort muziek brengt ons mee op reis, terwijl we op de 
stoel kunnen blijven zitten. 
Tijdens deze lezing komen verschillende beroemde 
componisten aan bod en met de uitleg van dhr. Vriens in 
woord en beeld, zal de muzikale reis nog beeldender 
worden. Zeker de moeite waard. 
U of jullie zijn van harte welkom op deze middag. 



De koffie of thee staat voor u klaar. 
Namens de Leerhuiscommissie . 
 
Inspiratiebeurs 13 februari 
Waar sta jij voor? In samenwerking met de verschillende voorgangers uit onze regio 
organiseren wij op dinsdag 13 februari om 19.30 een inspiratiebeurs. Elkaar als 
mensen uit gemeentes in de regio ontmoeten en leren met en van elkaar in een 
workshop. Tijdens deze avond is er onder andere een lezing over omgaan met 
polariserende trends in de samenleving. Daarna zijn er workshops over omgaan met 
verschillende geloofsbeleving, migratie, klimaat, Palestijns-Israëlisch conflict, 
Troost vinden, en een workshop over Samen Jong. Van harte welkom op deze 
inspiratiebeurs in de Herberg te Dokkum. 
 
Wereldgebedsdag 3 maart 
Een viering uit Palestina 
Thema: Verdraag elkaar in liefde 
Wereldwijd gaat tijdens de Wereldgebedsdag 
het gebed opnieuw de wereld rond. 
Een wereldgebeurtenis waarbij we wereldwijd 
samen vieren, samen bidden, samen zingen 
met dezelfde liturgie , een uiting van 
oecumene en samen verbonden zijn. 
Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilia 
werd Palestina als land voor 2024 gekozen. 
Toen nog niet wetende van de vreselijke 
situatie met oorlog en geweld momenteel in 
Palestina. 
Een groep vrouwen uit verschillende kerken 
werkt al een paar jaar samen om te bidden en 
na te denken over het thema: ‘ik smeek u… 
‘Verdraag elkaar in liefde’ geïnspireerd door 
Efeziërs 4: 1-7, Nu worden mensen 
uitgenodigd van over de hele wereld om 
samen met hen te bidden. 
Al vele jaren vieren we met elkaar als 4-H 
Dorpen een wereldgebedsdagviering m.m.v. 
verschillende mensen en volgen we de liturgie, samengesteld door vrouwen uit 
Palestina. 
Wie van u heeft niet gehoord van dit kleine plekje in het Midden-Oosten, dat meer 
dan 3000 jaar belangrijk is voor drie monotheïstische religies: het jodendom, het 
Christendom en de islam. 
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor lopende projecten in Palestina, een 
bijdrage voor de projecten is van harte aanbevolen, daarbij is er ook een collecte 
voor de onkosten van deze dienst. Op de website www.wereldgebedsdag.nl is meer 
informatie te vinden over de Wereldgebedsdag die wereldwijd gevierd wordt. 
U of jullie zijn van harte welkom bij de wereldgebedsdagviering in de Nicolaaskerk 
in Hantum op zondag 3 maart 2024 om 9.30 uur. 
Hartelijke groet namens wereldgebedsdagcomité 4-H Dorpen. 



Paasgroetenactie   
Onze gemeente doet ook dit jaar weer 
mee aan de Paasgroetenactie, een 
initiatief van onder meer de 
Protestantse Kern Nederland. Daarbij 
ontvangen gedetineerden in Nederland 
en Nederlandse gedetineerden in het 
buitenland een Paaskaart met een 
bemoedigende groet. Gedetineerden 
ervaren dit  als zeer waardevol. Ze 
realiseren zich dat er aan hen gedacht 
wordt, dat mensen zich inleven in hun 
situatie. De initiatiefnemers verklaren dat het altijd weer een feestelijke gebeurtenis 
is als de kaarten uitgedeeld worden in de kerkdienst rond Pasen. Het is goed om de 
boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. Normaliter betrekken we ook 
de gemeente bij het ondertekenen van de kaarten. Omdat Pasen dit jaar vroeg valt 
en de kaarten ruim van tevoren ingeleverd moeten worden, is die mogelijkheid er 
dit jaar helaas niet. De diaconie heeft de Paasgroeten nu zelf ondertekend. De 
afbeelding op de kaart is dit jaar gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. 
Ze beeldt uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.   
De diaconie  
 
Clubstrijd 
Afgelopen vrijdagavond hebben we weer een superleuke clubstrijd gehad. We 
moesten verschillende opdrachten uitvoeren met uiteindelijk een 9de plek als 
resultaat. 



 
Zondagsschool / zondagsclub 
Afgelopen zondag stond het verhaal van Ruth en Naomi centraal. Naomi keert 
terug naar haar geboortedorp Bethlehem en Ruth kiest er voor om met haar mee te 
gaan. De jongste groep heeft een doolhof puzzel opgelost. De weg door het doolhof 
stelde de reis van Ruth en Naomi naar Bethlehem voor. Hierna hebben de kinderen 
hun eigen memorie spel gemaakt door twee dezelfde plaatjes in te kleuren en uit te 
knippen.  
De oudste groep kreeg na het Bijbelverhaal een aantal ja / nee vragen. De kinderen 
hebben goed naar het verhaal geluisterd want er werden veel juiste antwoorden 
gegeven. Daarna werden de kinderen in tweetallen aan elkaar vast gebonden en 
moesten ze op zoek naar 3 woorden die bij elkaar hoorden. Dit was best lastig en 
onhandig, maar het is gelukt! Ook heeft iedereen nog een persoonlijk paspoort 
gemaakt zodat ze elk moment op reis kunnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit de gemeente 
 
Pastoralia 
Dhr. G. Hiemstra (De Terpen 8, Hantum) is opgenomen geweest in het ziekenhuis, 
inmiddels is hij weer thuis gekomen. We bidden of de Heer hem kracht geeft, en dat 
hij weer verder op mag knappen. 
 
Daarnaast denken we aan anderen die te maken hebben met psychische nood, zich 
in onzekerheid bevinden over hoe een ziekte zich ontwikkelt, hen die moeten leven 
met pijn, en verheugen we ons met hen die opnieuw pake en beppe zijn geworden 
en heit en mem. 
 
Zomaar een moment 
Met de jongeren van catechisatie gingen we onlangs even naar de kerk om bij het 
doopvont verder te praten over de drie-eenheid van God. Als we gedoopt worden, 
worden we gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In de 
kerk kwamen de herinneringen boven van de jongeren: ‘dêr sieten wy faaks mei ús 
gesin’, ‘o ja, dy pongen foar de kollekte’ en ‘die leave man as frou dy’t altiid achter ús 
siet’. Mooi om die verwondering en goede herinneringen te horen. En tegelijk 



realiseer ik me, dat de kinderen die nu opgroeien die herinnering niet meer zo sterk 
zullen krijgen. De tijd waarin gezinnen met kinderen wekelijks in de kerk zitten, lijkt 
voorbij. Dat voelt dan iets weemoedig aan. En er zit een verlangen in om elke 
zondag in een volle kerk samen te komen. En als ik dan kijk naar grote mega kerken 
elders in het land bekruipt mij het gevoel: doen wij als kerk iets verkeerd? Toch 
mogen we als gemeente dankbaar zijn voor het vele kinder- en jongerenwerk dat er 
is. Kinderen en jongeren krijgen de boodschap van het Evangelie te horen. Al is het 
in andere vormen en op andere momenten in de week. Die boodschap gaat met hen 
mee het leven in en zal vruchtdragen. En de volle kerk waar wij als kerkmensen naar 
kunnen verlangen, die is er bij ons slechts een paar keer per jaar, bij hoogtijdagen en 
bijzondere diensten. Laten we daar vooral met vreugde naar uitkijken. En het 
tegelijk met dat kleine groepje op zondagochtend ook goed met elkaar hebben. In 
kleine kring ons verheugen en ons laten voeden in ons geloof. 
 
“Het gaat in de kerk niet om de volheid van de kerk, maar om de volheid van Christus. 
Zo kan een gevarieerde, lokaal gewortelde groep van tien mensen meer kerk zijn dan 
een homogene groep van tweeduizend die op zondag van heinde en verre aan komen 
rijden.” (Uit: Vreemdelingen en priesters, Stefan Paas, blz. 231) 
 
Verjaardagen 75+ 
Op 22 februari is jarig dhr. D. Bandsma. Namens de hele gemeente alvast van harte 
gefeliciteerd met uw verjaardag, een mooie dag toegewenst en Gods zegen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen twee weken bezorgd bij Botte Hijma en Jan de Wilde. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 23 februari. U kunt de kopij 
aanleveren t/m vrijdag 16 februari bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum 
of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl. 
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