
Zondag 25 februari 
09.30 uur Mevr. A. Plantinga, Ee 
Organist: J.L.de Boer 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst: PKN Missionair Werk 
 
Zondag 3 maart 
Wereldgebedsdienst 
09.30 uur Dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard 
Organist: J. vd Horn 
1e Collecte: Diaconie: Projecten Wereldgebedsdag 
2e Collecte: Eredienst: Onkosten WGD 
Er is zondagsschool / zondagsclub 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Zondag 3 maart - Wereldgebedsdag 
 
Eretsjinst fan de takomst 
Op zondag 10 maart is de volgende ‘Eretsjinst fan de 
takomst’. De vorige dienst stond het thema ‘talenten’ 
centraal. En voor de dienst van 10 maart zijn een aantal 
van onze talenten samen bezig met de voorbereiding. Het 
thema voor deze dienst is ‘Samen’ en we beginnen om 
9.30 uur. 
Tijdens de eredienst van de takomst is er meer ruimte voor ontmoeting en 
interactie. We hopen dat elke generatie: van jonge kinderen, tot de 80’ers mee 
doen! Dit seizoen organiseren we 4 van deze diensten de 
volgende diensten zijn op: 10 maart, 19 mei en 16 juni. 
Als je dit leest, en nieuwsgierig wordt, kom langs, weet je 
welkom, dan maken we er samen een mooie dienst van! 
 
Bijbels diner 
(zie afbeelding rechts) 
 
Thema Veertigdagentijd: Ga Mee! 
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. 
Symbolische Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 
In de brochure met info over de symbolische 
bloemschikkingen zijn de teksten van lezingen 
overgenomen uit het oecumenisch leesrooster en sluiten 
aan bij het jaarthema van de Protestantse kerk. N.a.v. de 
richtlijnen in deze brochure hopen we met veel inspiratie 
hier aan mee te doen tijdens deze periode. 
De basis is een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. 

 
 
 
 
 
 
De maaltijd zoals Jezus met Zijn discipelen vierde is 
binnenkort in Hantum te beleven. 

Stap meer dan 2000 jaar terug in de tijd toen Jezus op aarde woonde en vier samen vanuit de Joodse 
cultuur het Bijbels diner (het diner is geen Pascha-seder). 

Hendrik Sjoerd en Janke van Dijk zijn onze gasten en verzorgen deze avond. Iedereen vanaf 12+ is 
welkom, nodig je buur, vriend, vriendin, familie, collega uit en geef je op tot 24 februari a.s. !!  
Speciaal voor deze avond is de ‘aanligtafel’ waar je ook echt kunt aanliggen zoals toen. Aan deze tafel 
zijn 8 tot 10 plekken beschikbaar. Wil je dat, geef dat dan even aan bij de opgave.  
 
Het Bijbels diner kan doorgaan als er meer dan 20 aanmeldingen zijn. Ook 
gasten uit omliggende dorpen zijn van harte welkom! 

 
Wij hopen op een goede opkomst!  
Leerhuiscommissie PKN Hantum c.a.  

🗓 2 maart a.s. inloop vanaf 17.40 uur 

🕕 18.00 uur tot 20.00 uur maaltijd inclusief pauze      

📍d'Ald Skoalle, Hantum 

💻 opgave: mariekep53@gmail.com  |o.v.v Bijbels Diner + naam 

Kosten: € 10,- Volw. |€ 7,50 12-18 jaar                                       

Meer informatie: bijbelsdiner.nl 



Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de 
toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. 
Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze 
gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. 
De combinatie tussen de teksten uit 
Prediker en Jeremia versterken het beeld 
van de ronde vorm; de kringloop van het 
leven en de holistische kijk op het leven 
zoals Prediker deze beschrijft. 
Aan de bol wordt iedere keer iets 
toegevoegd, passend bij de lezingen van 
die viering. 
De veertigdagentijd staat in 2024 in het 
teken van Jeremia. 
Die teksten zijn vaak donker en daardoor 
lastig te verbeelden, de profetieën van 
Jeremia zijn zwaar van het oordeel, een 
oordeel dat ook hem treft. 
Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is 
gericht op een nieuw begin; het is 
wegdoen, opruimen om ruimte maken voor 
iets nieuws. Kort gezegd gaat het in de 
komende tijd veel over het kruis met het 
oog op opstanding en nieuw leven. In het 
donker geeft een klein vlammetje veel licht. 
1e zondag Veertigdagentijd 18 februari 
(zondag Invocobit) Jeremia1 : 4-19 
Meditatieve tekst: Geroepen als profeet , zoals bloesem, de lente roept, luister, nieuw 
bewust zijn. 
Op de foto hierbij de schikking van zondag 18 februari. 
In de volgende Geandewei meer over deze zondagen . 
Namens de liturgische commissie 
 
Uit de gemeente 
 
Ontmoetingsmaaltijden  
We schoven samen in verschillende groepen aan tafel. Na gezellige en goed 
verzorgde maaltijden, stonden we stil bij het ‘Onze Vader’. Het gebed dat Jezus zijn 
leerlingen wereldwijd leert. Een bede van afhankelijkheid en om hulp, een gebed 
van verlossing en vertrouwen en tevens een gebed dat ons wijst op onze 
verantwoordelijkheid. Een gebed dat we allemaal wel eens bidden en dat al ons 
bidden samenvat. Hieronder dat gebed uitgewerkt in het Frysk. 
 
Us Heit yn’e himel – Bern bin ik fan Jo, ik fertrou my oan Jo ta, Heit tichtby en ek 
ferburgen yn ‘e himel. Jo binne net allinnich myn Heit, mar ús Heit, Heit fan al ús 
bruorren en susters op ierde yn it ferskaat oan tsjerken. 
 



Lit Jo Namme hillige wurde – ‘Ik-bin’ sa hjit Jo namme. God fan ús minsken binne 
Jo en wy wolle minsken fan ús God wêze. 
 
Lit Jo keninkryk komme – Wy sjogge út it ryk fan frede en gerjochtichheid. 
Rjochtsje ús op, dat wy it net yn it paad steane en tsjinstber binne oan frede en 
rjocht. 
 
Lit Jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn’e himel – Wol Jo wei en wil ús leare, 
byn it ús op it hert. wy sille dan ta Jo trou ús keare. Meitsje ôf wêr’t Jo mei begûn 
binne. 
 
Jou ús hjoed ús deistich brea – Gjin rykdom Hear, mar brea foar hjoed. Net foar 
mysels, mar foar ús allegear. Jo litte de fruchten groeie, meitsje ús gol en 
ûnbesoarge. Doch ús ek dielen. 
 
En ferjou ús ús skulden, sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe – Dit is muoilik 
Heare. It slagget ús better om te sjen yn wrok en ús sels grut hâlde. Ferjou ús dat wy 
Jo net leafhawwe mei hert en siel. Meitsje ús lytsman, oanwiisd op Jo genede. Dat 
wy ek genedich binne nei oaren. 
 
En lit ús net yn fersiking komme, mar ferlos ús fan ‘e kweade – Bewarje ús foar it 
ferkearde, lied ús net yn blyn begearen. Ferfol ús fan Jo Geast om yn de fersiking 
steande te bliuwen. Meitsje ús frij fan duvels macht. 
 
Want jowes is it keninkryk en de krêft en de hearlikheid oant yn ivichheid, Amen 
- Sa jouwe wy Jo de eare fan de dei dy’t giet en dy’t komt oant yn alle tiden. Wy 
kinne it libben oan omdat wy Jo oan ús side witte. 
 
Verjaardagen 75+ 
Op 27 februari is jarig dhr. E. Zijlstra en een dag later is jarig mevrouw S. Vriesema – 
Soepboer. Namens de gemeente beide alvast van harte gefeliciteerd met uw 
verjaardag. Een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen twee weken bezorgd bij Tjitske van Oosten – 
Schuurmans, Renze van der Ploeg en Gosse van der Woude. 
 
Hartelijk Dank! 
Heel veel gemeenteleden hebben ons verrast op ons 50 jarig huwelijksjubileum. 
Zoveel bloemen, kadootjes en kaarten. Geweldig! 
Al dit aandenken heeft deze dag tot een onvergetelijk feest gemaakt! 
Nogmaals Hartelijk Dank! 
En een hartelijke groet, Theo en Alie van der Heide – IJntema 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 8 maart. U kunt de kopij aanleveren 
t/m vrijdag 1 maart bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar 
het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl. 

mailto:pghantum@geandewei.nl

