
Zondag 7 april 
09.30 uur Ds. W. Feenstra, Twijzelerheide 
Organist: J.L.de Boer 
1e Collecte: Diaconie: Eigen Zending 
2e Collecte: Eredienst 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Moldavië 
 
Zondag 14 april 
Slotdienst winterwerk 
M.m.v. kinderkoor de Blide Sjongers 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
Collecte: Bijzondere diensten commissie 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Ongelovige Tomas  
Het is een week na Pasen. De hele week delen de leerlingen vol enthousiasme dat ze 
de Heer hebben gezien. Ze hebben iets bijzonders meegemaakt. Maar Tomas niet. 
Tomas kan niet delen in het enthousiasme. Hij heeft niet meegemaakt wat de 
anderen hebben meegemaakt. Tomas wil eerst hetzelfde meemaken, hij wil Jezus 
zien en de wonden voelen. Het is Pasen geweest en nog altijd zien we ellende: 
aanslagen in de wereld, voortdurende oorlogen, het volk van God bedreigd. Mensen 
die elkaar onrecht aan doen. Als ik dat allemaal aanzie, voel ik me als Tomas. Het is 
Pasen geweest, het verhaal van Jezus de Opgestane doet de ronde. En ik wil wel 
mee in dat enthousiasme van de andere leerlingen, in de hoop. Het vol overgave 
uitzingen, maar dat lukt niet altijd. Tomas is oprecht en eerlijk. Hij doet niet alsof hij 
het gelooft. Hij spreekt zich uit: ‘Ik geloof het pas als ik Hem zie, als ik Hem voel’. En 
na een week van ongeloof richt Jezus zich tot Thomas: ‘Leg je vingers hier en kijk 
naar mijn handen, leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof’. 
Blijkbaar wordt het voor mensen als Tomas later Pasen. Met Tomas mogen we ons 
ernaar uitstrekken, en bidden: Jezus verschijn ook aan mij, maak het Pasen voor mij, 
dat ik kom tot de belijdenis: Mijn Heer, mijn God! 
 
Op zondag 14 april, dan komt kinderkoor de Blide Sjongers bij ons zingen! Op deze 
slotzondag maken de kinderen van groep 8 van de zondagsclub de oversprong naar 
de jeugdclubs en catechisaties. We staan stil bij Jezus die Petrus onder ogen komt 
na zijn verloochening en na Jezus opstanding. 
 
Symbolische Schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 
Palmzondag, de 6e zondag van de 40 dagentijd en staat het verhaal van Jezus 
intocht in Jeruzalem centraal en begint de Goede en Stille week. 
Kernwoorden hierbij zijn: feest, hosanna, intocht, vooruitkijken naar de Goede 
Week. 



Aan de basisschikking de bol, die symbool staat voor het leven op aarde, wordt 
iedere zondag iets toegevoegd, de bol wordt steeds groener gedurende de 40 
dagentijd. 
Voor palmzondag is er een alternatieve palmpasentak gemaakt, de bol is op de stok 
geplaatst. 
De palmpasentak symboliseert op deze manier het kruis, dat gedragen wordt om de 
aarde te redden. 
Aan de dwarsligger hangen 2 slingers met gedroogde vruchten en noten. 
De gedroogde vruchten staan voor 30 zilverlingen die het verraad symboliseren. 
De 12 noten symboliseren de 12 apostelen. 
De buxus in de terracottapot symboliseert PALMPASEN. 
Het paarse kleed is gebruikelijk in deze periode, maar voor deze zondag is het rode 
kleed gebruikt. 
Dat doet recht aan het Hosanna voor de intocht van Jezus en de liefde die het volk 
voelt. 
Een meditatieve tekst hierbij: 
HOSANNA! ROEPT HET VOLK, DE TWAALF JUICHEN, VREZEN, VERRADEN. 
LEVENDE AARDE. 
Voor de Stille week zijn er gepaste schikkingen gemaakt met de bol op Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag . 
Voor Pasen een schikking vanuit de bol met voorjaarsbloemen en bloeiende ranken 
die samen een levensader vormen, met als betekenis de kernwoorden: nieuw begin, 
het leven gaat stromen. 
Meditatieve Tekst: 
EEN STROOM VAN LICHT, VERDRIJFT HET DUISTER, KLEURRIJKE. GEURENDE 
LENTE 
 
n.a.v. Brochure Symbolische schikkingen, Veertigdagentijd en Pasen 2024 van de 
Protestantse kerk hebben we met veel inspiratie aan dit project meegedaan . 
Namens de liturgische commissie , Hilda Veeninga, Griet Prins, Marieke Postma 
 



Uit de gemeente 
 

 
Verjaardagen 75+ 
Op 10 april is jarig mevrouw A.J. Solleveld – Riemeijer en op 14 april is jarig dhr. P. 
van der Hantum. Beiden alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Een 
mooie dag toegewenst en Gods zegen voor het komende levensjaar. 
 
Huwelijksjubilea 
Op 18 april is het 55 jaar geleden dat dhr. P. Banga en mevrouw J. Tjeerdsma zijn 
getrouwd. En op 21 april is het 35 jaar geleden dat dhr. B. A. Lawerman en mevrouw 
E. Vriesema in het huwelijksbootje zijn gestapt. 
Beide echtparen van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Alvast een hele mooie 
dag toegewenst en Gods zegen op jullie verdere levenspad. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen week bezorgd bij Annie Postma – Kuipers en Oane 
Hoekstra. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 19 april. U kunt de kopij aanleveren 
t/m vrijdag 12 april bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar 
het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl. 
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