
Werkverslag september 2024 – juni 2025, W. Feddema 

 
Foto 1 Startzondag 2021, Hantum 

1 Inleiding 
Ergens in 2018, nog totaal onbekend in Hantum, stapte ik d’Ald Skoalle binnen, op zoek naar een 

vergadering van de kerk. Toen ik een groepje mensen trof en dacht goed te zijn, vroeg ik of hier de 

toenmalige voorzitter Doeke Prins was. Die was hier niet, dan zou ik in Hantumhúzen moeten zijn. Ik 

in de auto naar Hantumhúzen, maar daar ook niemand te bekennen. Op één of andere manier, ik denk 

na een telefoontje, ben ik alsnog goed terechtgekomen in de Spoekestege in het Openhuis. Enkele 

gesprekken volgden en zo startte ik in september 2018 als kerkelijk werker in Hantum. Het drukt iets 

uit van mijn eerste zoeken naar een plek en rol in de kerk van de 4H-dorpen. 

Tijdens de startzondag van 2018 maakte ik de eerste kennismaking. Een dag vullend programma. De 

jeugd werd opgehaald met de evangelisatie bus, door chauffeur Gerrit Visser en na de lunch mocht ik 

in de middag de eerste dienst verzorgen in Hantum.   

Kort daarna woonde ik een tienerdienst bij, waar mij een dilemma werd voorgehouden: Driezum of 

Hantum. Ik koos voor Hantum, want ik was toegewijd, overwoog zelfs om naar Hantum te verhuizen. 

Zover is het nooit gekomen, maar het drukt wel iets uit van mijn betrokkenheid en ook mijn droom 

voor Hantum. Een kerk die van betekenis is voor alle mensen van het dorp. Waarin jong en oud met 

hun talenten kunnen oefenen om God en elkaar tot dienst te zijn. Een hoogtepunt nog vers in het 

geheugen is de startdienst van 2021 op het sportveld in de Bedelte, en recenter de Ongelooflijke 

opendeurdienst Healweis Hantum-Ternaard. Op dat soort momenten komt alles even bij elkaar. Zo 

zijn er telkens momenten geweest waarin iets van het koninkrijk van God te zien was, de ene keer klein 

in een ontmoeting één op één, een andere keer bij een groepje catechisanten en ook bij diensten 

waarin we met elkaar ons geloof mochten delen en God mochten prijzen. De ene keer maakte ik het 

zelf mee, een andere keer zag of hoorde ik het gebeuren in de gemeente. 

Het blijft een droom, een lonkend perspectief en ik zie die potentie nog altijd in de 4H-dorpen. En ik 

geef de droom van Gods koninkrijk in Hantum na zeven jaar terug aan God. Ik laat het los in vertrouwen 

op al die lieve mensen in Hantum en gelovend in de trouw van God, die niet zal loslaten. Hier nog een 

verslag van mijn laatste seizoen in Hantum ca. 

2 Overzicht 
Hieronder een overzicht van de tijdsbesteding van afgelopen seizoen. Het komt redelijk overeen met 

voorgaande seizoen. Een groot verschil is de studie-uren, dat komt omdat de studie contextuele 

hulpverlening in juni 2024 is afgerond. Wat nog onder studie valt is het supervisietraject dat ik volgde 

vanaf september tot mei, en het lezen/studeren voor eigen vorming. In februari ben ik een 

vervolgstudie Contextuele therapie gestart, de studietijd hiervan is in eigen uren.  



 

De percentages geven een indicatie van hoe de werkzaamheden verdeeld zijn. 

3 Erediensten 
Dit was voor mij het zogenoemde sabbatsjaar. Het jaar 2025 verzorg ik geen gastbeurten buiten eigen 

gemeente (dus tot eind 2024 nog wel). Even een pas op de plaats voor mezelf, en dat gaf op vrije 

zondagen ruimte voor eigen gezin en ook om de focus op de gemeente van Hantum te houden. Zo gaf 

het bijvoorbeeld ook ruimte om een paar keer te helpen met de zondagschool en -club op 

zondagochtend.  

In de periode september t/m juni stond ik voor 26 diensten ingeroosterd. Bij twee ongelooflijke 

diensten zijn er andere sprekers uitgenodigd, in die gevallen heb ik wel meegewerkt aan de dienst, 

maar hoefde ik geen preek voor te bereiden.  

Als ik 24 diensten reken, dan kom ik gemiddeld uit op 17 uur per dienst inclusief de dienst zelf. Dat is 

gelijk aan vorig seizoen.  

Vanaf september heb ik nog een aantal keren uit de Romeinenbrief gepreekt, daar was ik mee 

begonnen in het vorige seizoen. Daarna heb ik of het rooster van Bijbel basics of het oecumenisch 

rooster gevolgd. Tijdens de Paascyclus heb ik de verhalen uit Lucas rond de kruisiging gevolgd. Na 

Pasen ben ik begonnen in Genesis, van Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en nu bij Abram. 

 Een aantal bijzonderheden tijdens diensten: 

- Afscheid ambtsdragers op 15 september. 

- In bediening van sacramenten bevestigd door Ds. Timmer op 29 september (bevoegdheid om 

avondmaal en doop de bedienen). 

- Eerste Bevestiging ambtsdrager 27 oktober. 

- Eerste reguliere Avondmaalsdienst (niet zijnde agapé / witte donderdag) op 29 juni. 
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3.1 Bijzondere Diensten 
De bijzondere dienstencommissie bestaat uit Hillie Kalma, Janke Kuipers, Jitske Toren en Sia v/d  

Woude. Hieronder een opsomming van de bijzondere diensten die we gehad hebben afgelopen 

seizoen: 

- Startzondag 8-9: Startdienst in de kerk met aansluitend lunch in d’Ald Skoalle. Met als spreker 

Theun van der Velde. Thema: Als nieuw! Zelf de dienst wel mee voorbereid, maar niet 

voorgaan, dat was een les in loslaten.  

- Kerstnachtdienst was dit jaar met de ferbiningsband, samengesteld voor deze dienst onder 

leiding van Jan Kuipers. Dhr. Visser ging voor, zijn laatste dienst in Hantum.  

- 5 januari nieuwjaarsdienst: Dit was een korte viering, met aansluitend workshops: Liturgie-

schikking, kaarsen maken, muziek maken, wandeling en gesprek aan tafel. Voor de kinderen 

waren er spelletjes in d’Ald Skoalle.  

- Paascyclus Do, Vr, Zo, is het Lucasevangelie gevolgd. Op witte donderdag mocht ik voor de 

tweede keer de agapè viering leiden. Nu legaal, omdat ik bevoegdheid had voor de 

sacramenten.  

Pasen was met gospelgroep de Regenboog, dat was een vrolijke dienst. Bijzonder was dat ik in 

de aanloop van deze dienst eent tekst van Jan Heeringa in gedachten kreeg, en die heb ik 

voorgelezen. Ik heb Jan Heeringa ook opgehaald om de dienst bij te wonen, maar helaas lukte 

dat niet helemaal.  

- 27 april was de slotdienst, met voor zover die er waren een aantal bijdragen van verschillende 

groepen. Mooi om het gemeentewerk voorbij te zien komen, helaas was niet elke groep 

vertegenwoordigd in de dienst en kon het seizoen dus eigenlijk niet gezamenlijk afgesloten 

worden. 

- 29 mei hemelvaart: Na positieve reacties op vorig jaar startten we dit jaar opnieuw om 6.30u 

in de kerk. Dit jaar een wandeling van zo’n 6/7 km. Na een ochtendgebed maakten we een 

kuier met stilte, bezinning en verbinding. Thema: wandelen met God, nav Henoch uit Gen. 5. 

 
Foto 2 Onderweg tijdens de kuier op Hemelvaartsdag 

  



3.2 Ongelooflijke dienst 
De earetsjinst fan de takomst wordt een vast gegeven. Gaandeweg dit jaar hebben we deze diensten 

De Ongelooflijke dienst genoemd. Variatie in diensten met een aantal vaste kenmerken: ontmoeting 

al dan niet met koffie/thee, meer interactie in de dienst, muziek uit eigen geledingen en een vaste plek 

voor kinderen. Zoals genoemd heb ik tijdens de dienst zo nu en dan de touwtjes uit handen proberen 

te geven zodat gemeenteleden zelf en gastsprekers de leiding kregen. En daar kon ik van genieten. Er 

is veel talent in de gemeente voor organiseren, sketches doen, muziek maken, spreken en spelletjes 

leiden. De voorbereiding vraagt veel tijd en energie, en het creatieve proces van voorbereiding komt 

soms op de laatste dagen aan. Maar wat een enthousiasme! Deze diensten hebben veel potentie, ze 

zijn denk ik aantrekkelijk voor meer mensen uit onze dorpen. Hopelijk vinden meer mensen ook 

aansluiting bij deze en reguliere diensten. Een kort overzichtje van de diensten dit seizoen: 

- 13 oktober: Goed voor elkaar, we begonnen zonder stoelen eerst met een balonnenspel, en 

daarna met stellingen: goed/fout en behandelden het verhaal van de schapen en de bokken 

uit Mattheüs 25. 

- 8 december: Wie is het? Nav Samuel die een nieuwe koning zoekt in Bethlehem. Spel: levend 

wie is het, verhaal uit kinderbijbel, meditatief moment. David zingt Psalmen, voor Hem is het 

de Heer. Luister je naar Gods stem, of je stemmen in je hoofd (Lauren Daigle You say). 

- 2 februari: Vlucht van je roeping, verhaal d.m.v. filmpje zandtovenaar, Gerlof Wiersma als 

spreker, spelletje over verhaal van Jona, Quizvragen ben jij beter dan Jona? 

- 16 maart: Bijbels diner, het diner zoals dat in de Joodse cultuur gebruikelijk was in de dagen 

van Jezus. We hielden diner, en kregen uitleg van Hendrik Sjoerd en Janke over wie waar aan 

tafel lag en wat dat vertelde. Bijbelverhalen gingen daardoor meer tot de verbeelding 

spreken. 

- 13 juli: Deze dienst is gezamenlijk met de Opendeurdiensten van Ternaard. Ook halverwege 

Hantum Ternaard. Openlucht dienst. Het thema is ook healweis, healwiis. 

 

 
Foto 3 Ballonnenspel tijdens dienst op 13 oktober 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 4 Een impressie van de ongelooflijke diensten dit seizoen 



4 Pastoraat 
Het pastoraat besloeg afgelopen jaar 19% van mijn werkzaamheden. Dat betreft het bezoeken van 

mensen, het ouderlingberaad en overleggen van pastorale zaken en het maken van afspraken, 

reflecteren op bezoeken, verdiepen in bepaalde casuïstiek. Het pastoraat heeft in afgelopen jaren 

meer verdieping gekregen. De studie contextuele hulpverlener en nu voor contextueel therapeut heeft 

me kennis en vaardigheden gegeven hoe in te gaan op bepaalde sleutelmomenten in iemands leven. 

Inzicht in dat iemand opgelucht kan zijn en tegelijk verdrietig. Die inzichten geven voor mij veel meer 

verdieping en ook vertrouwen in het oplopen met mensen. Nabij zijn zonder het op te hoeven lossen, 

maar wél echt proberen te luisteren. Pastoraat geeft mij veel voldoening. 

Er waren in de periode augustus ‘24 – juli ‘25: 5 uitvaarten, zie verderop. 

In de periode augustus ‘24 – juli ‘25 zijn er voor zover bekend 2 kindjes geboren van wie (één van) de 

ouders een lid zijn van de gemeente. Van hen is één overleden bij de geboorte, voor de 20ste week.  

4.1 Bezoekwerk 
Van augustus 2024 t/m 10 juli 2025 heb ik voor zover geregistreerd 158 contactmomenten (ook een 

telefoontje, app bericht of treffen op straat noteer ik soms) gehad, waarbij aan een aantal mensen 

vaker een bezoek is gebracht om hen te begeleiden bij rouw, crisissituaties, geloofsvragen of tijdens 

ziek zijn. 

Naast bezoekwerk stuur ik trouw kaartjes, bij verjaardagen en huwelijksjubilea. De ouderen van 75+ 

stuur ik om de vijf jaar en 80+ ieder jaar een kaartje, en kinderen en jongeren op ‘belangrijke’ leeftijden, 

bijv. 4, 12, 16, 18. 

Het mooie van het pastoraat is het spontane element erin. Een aantal afspraken plan ik wel in, en ik 

houd voor zover mogelijk bij waar ik wanneer weer eens langs zou willen gaan om mensen te 

begeleiden in het proces wat ze doormaken. Maar heel vaak ga ik zonder afspraak langs bij mensen, 

en dat heeft een spontaniteit in zich, je kunt een ontmoeting niet zelf maken. En het is elke keer weer 

bijzonder als ‘het’ gebeurt. Daar zit iets in van het niet maakbare, iets wat ons mensen te boven gaat, 

daarin komt de Derde, of beter: de Eerste erbij: God. 

 
Foto 5 Een spontane visvangst bij de Hantumerfeart 



4.2 Ontmoetingsavonden 
In plaats van de ontmoetingsavonden was er dit jaar een Nieuwjaars ontmoetingsdienst, zie ook bij 

de bijzondere diensten. En hieronder nog een impressie met foto’s.

   

 

  

Foto 6 Workshops nieuwjaarsdienst: muziek, liturgisch schikken en kaarsenmaken 



4.3 Eeuwigheidszondag 
Op eeuwigheidszondag (laatste zondag van het kerkelijk jaar, 24-11-2024) worden altijd de 

overledenen van het afgelopen jaar genoemd en herdacht. In het kerkelijk jaar 2023-2024 overleden: 

- Uit de gemeente: Tjitske Heeringa-Meinsma (6-3-2024, 95 jaar), Gosse Hiemstra (22-4-2024, 

82 jaar), Auke Prins (9-5-2024, 0 jaar), Akke van der Woude (2-6-2024, 75 jaar), Jochum 

Wieringa (31-7-2024, 81 jaar), Maaike van der Weide – Vriesema (98 jaar), Bettie Hoekstra – 

Toren (23-9-2024, 76 jaar). 

- Uit de 4H-dorpen: Roel ter Haar (22-3-2024, 84 jaar), Bartele Kloosterman (25-3-2024, 89 jaar), 

Sherab Kema (3-4-2024, 71 jaar). 

In dit kerkelijke jaar 2024-2025 zijn tot nu toe overleden, uit de gemeente: Douwe Hijma (17-12-2024, 

0 jaar), Martsen Dijkstra – Dijkma (15-4-2025, 92 jaar), Jan Heeringa (9-7-2025, 64 jaar). Uit de dorpen 

voor zover bekend: (Brangtum: Richard van der Linden, 21-2-2025, 84 jier), Anna Anita Schäfges, (21-

2-2025, 97 jaar). 

5 Vorming en toerusting 
Het leerhuis heeft vorig seizoen het moeilijke besluit genomen om het leerhuis te beëindigen. Dit 

hebben we gedaan door nog één avond te organiseren met een terugblik op de afgelopen 53! jaar. En 

daar is ook aandacht aan gegeven in de Hichtepunten. 

 

Daarnaast zijn dit seizoen de Opendeur groep, de Groeigroep en de Jobinder voortgezet. Bij de 

Jobinder speel ik een actieve rol in de organisatie, de Opendeurgroep en groeigroep stimuleer ik vooral 

om weer bij elkaar te komen. De Opendeurgroep komt zo’n 3 – 4  keer bij elkaar, de groei groep elke 

3 weken. Nieuw was een bezinningsgroepje rond de 40-dagentijd. We kwamen volgens mij zo’n vijf 

keer bij elkaar, rond thema’s uit het dagboekje van Petrus/PKN bij de veertigdagentijd. 

5.1 Jobinder 
Dit seizoen zijn er weer verschillende avonden en één zondagavond georganiseerd samen met Andries 

v/d Woude, Hilda Veeninga en Johan Dijkstra. De doelgroep 20 – 55 jaar wordt uitgenodigd middels 

een appje. Per keer worden ca. 2 avonden gehouden met hetzelfde thema. Deelnemers worden 

ingedeeld op de avond dat zij kunnen en dus is de samenstelling wisselend. Dit seizoen gingen we aan 

de slag met thema’s uit het boek: De radicale uitbanning van haast, van John Mark Comer.  



Er is 6 keer een Jo-binder middag/avond geweest: 

- September: Sneintejûn start seizoen met intro uitbanning van haast 

- November:  Leven in plaats van geleefd worden: omgaan met de tijd 

- December:  Het zachte juk op je nemen: een leefregel voor kalmte 

- Januari:  Nee zeggen! Moet je als christen altijd ‘ja’ zeggen? 

- Maart:  Eenvoudig leven, praktische tips 

De Jobinder avonden vallen nog altijd in de smaak, er is genoeg animo om elke keer 2 avonden te 

vullen! 

6 Jeugdwerk 
Er zijn een aantal wijzigingen in het jeugdwerk geweest. We hebben een planning gemaakt van 

catechese en club eens per drie weken. Daartussen is dan een zogenoemde chill-avond voor de jeugd. 

Waarbij er een paar ouders zijn als zijnde toezicht. Afgelopen seizoen stopte Simon Meijer als 

jeugdouderling, maar begon hij als mijn side-kick van catechisatie. Het was mooi om de catechisaties 

samen te doen. Het daagde mij uit om iets af te wijken van het schema. En het kwam volgens mij de 

aansluiting met de jeugd ten goede. Door ééns per drie weken catechese te doen bleef er ook tijd over 

om andere groepen nog eens bij elkaar te roepen. Zodoende deden Simon en ik de groepen: 12+, 14+, 

zo nu en dan 16+ (3 of 4x), één keer gelukt om de 18+ weer eens bij elkaar te krijgen. Daarnaast is er 

nog een groep catechisanten van Johan en Piet (overleden in dec 2022), die inmiddels 20+ zijn. Hen 

hebben we dit seizoen ook 3 of 4 keer bij elkaar gehad. Het was voor mij dus een seizoen met 

verschillende groepen in samenwerking met andere leiding. Ik kan ervan genieten om te zien hoe de 

jeugd zich ontwikkeld, hoe sommigen als groep blijven optrekken. En ik vind het dan leuk om hen uit 

te dagen na te denken over de plek van geloof en zingeving in hun leven. En hun vragen dagen mij ook 

uit om na te denken hoe de kerk op hen kan aansluiten. En erg leuk om met hen op te trekken.  

Voor de toekomst heb ik zorgen voor de continuïteit van het jeugdwerk. Er is nog niemand die zich 

beschikbaar heeft gesteld als jeugdouderling, en ook leiding is moeilijk te vinden. Vooral leiding die 

zich gedreven weet door het geloof en de geloofsinhoud. Dit geldt zowel voor tiener- als voor het 

kinderwerk. Voor mijn gevoel houdt de zondagschool het nu nog net draaiende en dat geldt ook voor 

de jeugdclubs. De hoop is dat jongvolwassenen zich geroepen weten om de verhalen van geloof, hoop 

en liefde door te geven. Zodat ook de volgende generatie leeft in verbondenheid met God en gedreven 

is om dat geloof handen en voeten te geven in het dagelijks leven met elkaar. Er opent zich vast weer 

een weg! 

Als afsluiter met de club en catechese waren er een aantal activiteiten in Hantum, waaronder 

kanovaren van de mûne nei de brêge. Ook mooi om te zien hoe er vrij simpel leuke dingen worden 

georganiseerd en welke mensen er dan bij betrokken zijn. En natuurlijk mooi om Hantum eens vanuit 

de kano te bekijken. 



 
Foto 7 Kanovaren bij de afsluiting van de clubs 

Bij zondagschool en -club ben ik zijdelings betrokken geweest. Twee keer draaide ik mee op de 

zondagochtend. En met de ongelooflijke diensten hebben we geprobeerd rekening te houden met de 

zondagschool. De ongelooflijke dienst valt dan op een datum waarop anders ook zondagschool is. Op 

deze manier is geprobeerd de kinderen ook bij deze diensten te betrekken, en ook de leiding van zs/zc 

zet zich in voor deze diensten. De zondagschool en -clubleiding draait zelfstandig en er is zo nu en dan 

overleg.  

 
Foto 8 Zondagschool en -club met een bloempot met daarop Pasen uitgebeeld: kruis, en open graf 

De keren dat ik meedraaide met de zondagschool was tijdens het paasproject, dat begon met de tuin 

van Eden, en de opdracht van God aan de mens om de tuin te onderhouden. En eindigde bij de tuin 

waar Jezus’ graf was. 



 
Foto 9 De zaadjes gepland in de 40 dagentijd, uitgepland in mei, gaven in juli dit resultaat. 

6.1 Catechese 

 
Foto 10 De 12+ catechisatie in het Open huis 

Samen met Simon aan de slag met de programma’s van Leer & leef van HGJB. Na een eerste opzet 

naar Simon te mailen, kaatste hij deze opzet terug met creatieve aanvullingen. Het samen doen, het 

co-creëren droeg bij aan plezier en ook een stukje ontlasting van mijn werk.  

Thema’s 12+ groep: Je lichaam doet ertoe, Als je depri bent, Leven als geschenk, de dood als vijand, 

gevoelens bij terrorisme, praten met God, bidden hoe het niet moet, Bidden om Gods koninkrijk, 

Avondmaal.  



Met de 15+ groep behandelden we: Vrucht van de Geest, talenten en gaven van God, Is de Bijbel waar, 

de bijbel belangrijk?, welke kant gaat het op (preppers, eindtijd), doet God recht?, de Hemel, Maskers 

af.  

In deze groep van vooral jongens was de groepsdynamiek uitdagend, daar hebben we ook geprobeerd 

aandacht aan te besteden, wat er onderling gebeurt het opboksen tegen elkaar en dan moeilijk serieus 

in gesprek gaan.  

Verslagje van Simon uit de slotdienst: 

Catechisatie heeft toch de reputatie wat lastiger te zijn dan club. Na jaren als clubleider voor mij tijd 

om dat eens uit te zoeken. Wiebe heeft een paar jaar alleen catechisatie geleid, maar vorig jaar zijn we 

samen aan het nieuwe seizoen begonnen. Voor mij bijzonder om als fanatieke amateur te leren van 

een professional.  

Wiebe zorgde voor een opzet van de avonden. Voor beide groepen een eigen onderwerp, een eigen 

voorbereiding. Ik mocht hier mijn dingen aan toevoegen met volledige creatieve vrijheid. Erg leuk om 

te doen. Aan het eind van de eerste avond voor de groep 14-16 wordt het liedboek tevoorschijn 

getoverd, lied 477 voor de neus en samen als vanzelfsprekend Geest van hierboven zingen. Ik kon niet 

anders dan lachen, even mooi als verassend. Vooral de knetterharde Halleluja’s.  

De catechisatie avond voor ouders was ook een hoogtepuntje. Prachtige opkomst en verassende visies 

en meningen. Ook buiten de kerk wordt gelooft.  

Op de laatste avond van dit seizoen mochten we van een aantal een cijfer voor dit seizoen ontvangen. 

De 3 10-en waren hierbij een prachtige waardering voor Wiebe en mij. Volgend seizoen gaan we voor 

4 10-en. We willen alle jeugd en hun ouders bedanken dat wij met hun mogen samenkomen. Het is een 

voorrecht.  

16+ club: 

De gezichten die we al jaren kennen worden steeds meer de gezichten van grote mensen. Het is prachtig 

om deze jong volwassenen te treffen. Ze ontwikkelen zich volop, ieder in hun eigen richting. Ze maken 

hierbij gebruik van alles wat ze in hun jonge leven hebben geleerd. Het voelt als een eer dat daar via 

ons jeugdwerk ook een stuk kerkenwerk bij zit. De meeste zien we al vanaf de zondagsschool. Zij zien 

ons dus al bijna hun hele leven. Bijzonder toch? 

Wiebe zorgde voor mooie onderwerpen om samen te bespreken. De avond over de Russische 

oppositieleider Aleksej Navalny is mij in het bijzonder bijgebleven. Het geloof naar deze tijd halen, 

spreekt aan. 

Een paar leuke herinneringen van Simon: 

Avond gepland maar och… er is geen plek in d’Âld Skoalle of Open Huis. Op en top gezellig in de kantine 

in de stal van Andries en Jenny. Een pracht plek, die de jeugd maar al te goed kent van al die avonden 

catechisatie bij Andries en Jenny thuis. 

Iemand had zich verslapen, om 21:00 uur in de avond. Gelukkig kwam hij net voor het einde toch nog… 

met een arm vol bier ter compensatie. Hij werd onthaald als de verloren zoon. 

Iemand die toch echt niet gelooft dat het waar is wat ze allemaal over Jezus vertellen. ‘Dat kin die kerel 

toch nooit allegear dien ha“. Maar wel waarderen dat we het er samen over hebben. Prachtig.  

Gezellig met elkaar aan de bar in d’Âld Skoalle met bijzondere, persoonlijke verhalen. 

Met elkaar in gesprek over het grotere geheel maar zeker ook over wat ons individueel bezig houdt. 



7 Kerkenraad 
Er is in en met de kerkenraad weer flink wat werk verzet. Onderstaand een opsomming van dingen die 

onder andere ter sprake kwamen in de vergaderingen: 

- Sinnich petearke verder met boekje Jelle de Kok, leven door de Geest. 

- Persoonlijk verslag:  

o kerkenwerk met diabetes lukt goed.  

o Volgen van supervisietraject bij Hille Vlasman 

o Dag kerkelijk werkers met Kees van Ekris, 

o Start opleiding contextuele therapie 

- Bevestiging voor sacramentsbevoegdheid.  

- Aftreden van Simon en Jitske 

- Verhuizing Sjoerd en Mattie naar Dokkum en Mattie die haar taken neerlegt. 

- Renovatie van Open huis. 

- Laatste dienst Gerrit Visser in onze kerk: Kerstnachtdienst.  

- Vacature jeugdouderling, en mogelijk samenwerking met Ternaard in jeugdwerk. 

- Contact met 4hoeke onderhouden.  

- VOG verklaringen 

- Verloting land vooraf aan kerkenraad 

- Jeugdwerk: catechisaties, clubs en chillavonden. 

- Gemeenteavond:  

o Voorstel andere opstelling bij viering Avondmaal goedgekeurd;  

o vacatures ledenadministratie (ingevuld door Johannes en Grietje), preekvoorziening 

(later door Dieneke en Hillie Kalma) en organistenrooster (later door Albert opgepakt).  

o Idee om tafel in kerk voor kinderen 

- Kaarsen maken nu Alie stopt. 

- Kerstlunch en koffieochtenden ed.  

- Verkenning cloudomgeving voor PG Hantum 

- Verkoop stuk grond tbv woningbouw Hantum 

- Samenwerkingsverband 

- Zendingsreis van Anja en Rinske naar Moldavië. 

8 Persoonlijk 
Na de diagnose van diabetes (type 1, LADA) in juni vorig jaar, en het leren leven daarmee begon ik 

voorzichtig aan het nieuwe seizoen. De hoge glucosespiegel zorgde eind vorig jaar voor frustraties, 

gebrek aan energie en demotivatie: Ik moest mezelf ’s avonds naar Hantum slepen, ergerde me aan 

pietluttigheden. Maar na de eerste avonden in augustus en september was ik opnieuw gemotiveerd. 

Ik kreeg zin aan een nieuw seizoen. Zonder grote plannen begon ik, en ook meer mijn eigen gezondheid 

in ogenschouw houdend. Hardlopen ging (in het begin van het seizoen) voor een avondje vergaderen. 

Het zorgde voor meer ontspannenheid in mijn werk. Ook het volgen van supervisie was een vorm van 

zelfzorg.  

Door de jaren heen ben ik gegroeid in mijn professie als pastor, en ben ik me ook thuis gaan voelen in 

de gemeenschap van de 4H-dorpen. De supervisie van afgelopen seizoen gaf me inzicht daarin. Het 

zelfvertrouwen is door de jaren gegroeid, dat werkt ook ontspannend. Ik kom erachter dat ik meer 

moed heb, meer durf. Ik doe mijn werk met eer en geweten en ik heb het aardig in de vingers zo 

langzamerhand. De verwachtingen die ik dacht dat anderen van me hadden, kan ik gewoon vragen, en 

blijken vaak niet zo hoog en veel te zijn als ikzelf denk. In de supervisie behandelde ik pastorale 

ontmoetingen, preken en ook mijn geestelijke biografie. Na lang veilig binnen de kaders van een 



gereformeerd-evangelische-profiel, ervaar ik meer ruimte en vertrouwen om een eigen weg te gaan. 

Het voelt ook als een verantwoordelijkheid. Het is wel zo eerlijk en echt, om vragen te laten knagen 

aan je geloof en te doorleven. Want mijn ervaring is dat het vertrouwen en geloof daardoor heen juist 

groeit.  

Het contextuele gedachtegoed is mij dierbaar gebleven. En dat neem ik mee in de pastorale praktijk. 

Waar ik op zoek naar ben is de verdieping en koppeling van het contextuele gedachtegoed met de 

theologie. Het is veel en heeft ook tijd nodig om te rijpen.  

Een sterke drijfveer is en blijft, en die herhaal ik uit het verslag van vorig jaar: heelheid in betekenisvolle 

relaties. De visie dat een mens mens wordt  in relaties, en dat betekenisvolle relaties met familie, 

verzorgers, buren, leerkrachten, leiders van de kerk, God en wie dan ook het leven vormen. Daarin kan 

geluk en heelheid zijn, maar ook de gebrokenheid komt daardoor naar voren. Als ik optrek met mensen 

is dat wat mij boeit en drijft in mijn werk. Aanvullend daarop voeg ik toe dat verzoening daarin een 

belangrijk thema is. De verzoening die Jezus Christus laat zien aan het kruis is iets waar theologen nooit 

over uitgedacht en gekeken raken. Daarin gebeurt onze verzoening met God, en het blijft een 

onuitputtelijke bron van inspiratie om zelf verzoenend aanwezig te zijn in deze wereld.  

Na zeven jaar werkzaam bij de PG-Hantum zal ik per 1 november starten in de PG te Damwâld. Het is 

dus tijd om de werkzaamheden af te ronden en voor zover mogelijk over te dragen. Als ik zo terugkijk 

is er heel wat gepasseerd in afgelopen jaren. Hoe ik met mensen opgelopen heb in het pastoraat bij 

ziekte, overlijden, verdriet en blijdschap delend. Hoe ik actief ben geweest in kinder- en jeugdwerk, en 

in het toerustings- en groepswerk. En natuurlijk de vele kerkdiensten en preken die ik heb mogen 

houden. De 4H-dorpen zijn door de jaren heen meer en meer mijn thuis geworden. Het plekje in de 

consistorie, de fietstochtjes door de dorpen van bezoek naar bezoek. Al de samenwerking die er was 

met zovele mensen door de jaren heen met kerkenraad, commissies, jeugdleiding, kosters, organisten, 

muzikanten. Bijzonder hoe breed het kerkenwerk gedragen wordt in ‘onze’ 4H dorpen en hoe plezierig 

de samenwerking is. Al deze mensen hebben een plek in mijn hart. 

Het was een bijzondere reis, en het is dan ook fernúverjend om dan te beseffen dat ik het werk van 

afgelopen 7 jaar nu in een paar maand zal moeten loslaten. En ik besef me nu, dat ik als voorganger 

echt een voorbijganger ben. Dat ik veel werkzaamheden naar mij toegetrokken heb en dat ik ook in 

veel gevallen een voortrekkersrol bleef houden. En ik vraag me af had ik niet meer dingen moeten 

delegeren en groepen. Bijvoorbeeld de ongelooflijkedienst-groep, had ik die niet naar meer  

zelfstandigheid moeten coachen. Iets wat een aantal jaren geleden met de zondagschool ook gedaan 

heb. Maar hoe dan ook, mag ik het nu loslaten in vertrouwen, dat God niet loslaat wat Hij begon. En 

dat Hij het goede zal zegenen en wat niet was tot Zijn eer vergeeft. 

 

Ik eindig met een lied waarin de verbondenheid met elkaar en dat wat wij met elkaar zoeken in deze 

wereld heel mooi wordt uitgedrukt. 

Yn ‘e manichte fan lûden; 

yn it soarmjen fan de tiid, 

sykje wy it sêfte sûzjen 

fan it wurd dat freugde biedt. 

Rûnom wei, yn dit fermidden; 

ha wy nei ien boarne socht, 

nije dreamen woll’we om bidde 

en ús rjochtsje nei it ljocht.  (Liet 283, NLB) 

Juli 2025, Wiebe Feddema 


