Zondag 19 mei

1e Pinksterdag Eredienst takomst

09.30 uur Dhr. W. Feddema

Organist: H. Hoogeveen

1e Collecte: Diaconie

2e Collecte: Eredienst: PKN Missionair Werk

Zondag 26 mei

09.30 uur Ds. P. Beintema, Dokkum
Organist: H. Hoogeveen

1e Collecte: Diaconie: KIA Zending
2e Collecte: Eredienst

Diaconie: NL4o RABO 0320 239 500 0.v.v. eigen diaconie
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 0.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Dauwtrappen

Een aantal jaren maakten we op Hemelvaartsdag al een kuier in onze mooie
omgeving. Maar dit jaar gingen we extra vroeg uit de veren. Om 6.30 zaten we in de
kerk waar we startten met een ochtendgebed. Tijdens de wandeling met stilte,
bezinning en ferbining, dachten we na wat de Hemelvaart betekent. Niet weten hoe
het verder gaat, wachten op belofte van de heilige Geest. Dat er vertrouwen is
ondanks onzekerheden. We werden onderweg beloond met echte dauw en zonnig
weer. Na de wandeling wachtte ons een versterkend ontbijt in d’ Ald Skoalle.

Op Pinkstersnein, 19 mei vanaf 9.30 uur. Een Pinksterdienst in stijl van de
eredienst van de takomst. Pinkteren eenvoudig uitgelegd, vooral ook toegankelijk
voor de kinderen en jongeren.

Pinksteren heeft van alles te maken met taal, en dat is actueel, want er zijn veel
misverstanden in het groot en in het klein. De Geest spreekt alle talen en doet ons
elkaar verstaan!

Wees erbij op 19 mei!



Pinksteren
:{;\) e Stille, besimming ferbining...

Hoe kunnen wij elkaar verstaan?
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9.30u kerk van Hantum

De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Earetsjinst fan de takomst

Diaconie en Moldavié

Onze gemeente heeft zich voor een
aantal jaren verbonden aan het Kerk in
Actie-programma Fryslan foar
Moldavié. Moldavié is het armste land
van Europa, de corruptie teelt er
wierig en werkloosheid en alcoholisme ,
zijn er grote problemen. Een e
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bevolking zoekt voor werk zijn heil in

het buitenland waardoor jongeren en ouderen een groot deel van het jaar alleen

achterblijven. Door het ondersteunen van vier projecten proberen we samen met

Kerk in Actie en een aantal christelijke liefdadigheidsorganisaties in Moldavié voor

enige verlichting te zorgen.

Ter herinnering, het gaat om steun aan de volgende organisaties.

- Moldovan Christian Aid. We steunen het project waarbij jongeren getraind
worden om de ouderen in hun dorp te helpen. Het mes snijdt aan twee kanten:
jongeren zien wat ze kunnen betekenen en de ouderen zijn dankbaar voor de
aandacht en zorg die ze ontvangen.

- Youth for Christ Moldavié. Deze organisatie runt onder meer 35 dagcentra in
lokale kerken. Twee of drie keer per week kunnen kinderen hier terecht direct na
schooltijd. Ze krijgen er geen gezonde maaltijd , huiswerkbegeleiding, Bijbelles
en ze kunnen meedoen aan een sportieve activiteit.

- Home Care. Deze thuiszorgorganisatie geeft verpleegkundige hulp aan ouderen
naar wie weinig wordt omgekeken. De organisatie zorg voort medische
hulpmiddelen en ondersteunt mantelzorg. Vrijwilligers en professionals krijgen
een training.

- Bethania. Deze christelijke organisatie heeft twee dagcentra waar kinderen hulp
een gezonde maaltijd en hulp krijgen bij huiswerk en waar onder meer
tienerclubs en zomerkampen georganiseerd worden.



ledere eerste zondag van de maand collecteren we voor deze projecten. We hopen
dat u gul blijft geven. Alvast hartelijk dank.
De diaconie

Leerlingen Fjouwerhoeke lopen voor
Moldavié

De leerlingen van de Fjouwerhoeke zetten
tijdens de Koningsspelen op 26 april hun
beste beentje voor. Ze probeerden op deze
jaarlijkse sportdag op het sportveld in
Hantum niet alleen voor zichzelf maar ook
voor ded medemens een goede prestatie neer
te zetten. De basisschool had de
sportactiviteiten gecombineerd met een
sponsorloop voor een Moldavié-project
(Bethanié, zie volgende/eerdere bijdrage) van
onze gemeente. Alle leerlingen hadden
sponsoren geworven en afspraken gemaakt
over een bijdrage per ronde van circa honderd
meter. Fanatiek werden vele honderden
rondes gelopen. Menig leerling steeg boven
zichzelf uit en liep een grotere afstand dan
verwacht. De sponsorloop belooft dan ook
een mooi bedrag op te brengen. Leerlingen
van De Fjouwerhoeke, heel hartelijk dank!

De diaconie

Uit de gemeente

Pastoralia

Na een opname in het ziekenhuis verblijft Akke Dijkstra v/d Woude nu in het
Zorgpension Dokkum (Kamer 22, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum). Naast
hoesten en benauwdheid door Corona, heeft ze ook misselijkheidsklachten, dit hakt
er erg in omdat ze een lage weerstand heeft. In het zorgpension hoopt ze met
fysiotherapie weer op krachten en conditie te komen. We hopen en bidden met
Akke en Meint dat ze hier mag herstellen en dan weer naar huis mag.

Tegenwind

Woensdagochtend, nietsvermoedend fiets ik naar de 4H-dorpen om daar mensen
op te zoeken. Tot ik buiten Dokkum kom en voel hoe hard het waait. Tegenwind. In
de walden was er nog de beschutting van de bomen. Maar in het open landschap
van de klaai, moet ik er volop tegenin. Had ik niet beter de auto kunnen nemen?
Dan had ik niet zo'n last van tegenwind, en al helemaal niet van de regen. Toch is
het beter op de fiets. Want onderweg voel ik hoeveel energie het kost als je
tegenwind hebt. En van de mensen die ik bezoek, zijn er velen die korter of langer
met tegenwind te dealen hebben. Alle kracht en inspanningen gaan naar het
trotseren ervan. Proberen vooruit te komen ondanks tegenkrachten. En ik krijg
bewondering hoe lang sommigen het al volhouden, dat er moed is en vertrouwen.



In de ontmoetingen zie ik dat er toch een weg gevonden wordt tegen de wind in.
Dat mensen er zo aan gewend zijn, niet beter weten dat er tegenwind is. Zo
denkend vergeet ik de wind en kom ik van bocht naar bocht en van huis naar huis in
Hantum aan. Zo gaat dat dus, ondanks alle tegenwind die er kan zijn, kracht vinden
om door te gaan. Niet letten op de wind, maar kijken naar de volgende bocht of
huis. Komend weekend is het Pinksteren, het feest waarop we Gods wind in de rug
krijgen. Ik bid het u en jullie toe, dat ondanks tegenwind je kracht krijgt, een duwtje
in de rug om dat te trotseren.

Dat it paad op dy ta komt

en de wyn de goede kant Ut waait

dat de sinne blier dyn antlit beskynt

de rein dyn lannen myld bedript

en oant wy elkoar wer moetsje,

meist burgen wéze yn de palm fan Gods han.(Irish blessing, oerset troch Hindrik v/d
Meer)

In memoriam Gosse Hiemstra

Gosse Hiemstra werd geboren op 12 november 1941 in Hantum, waar hij ook de rest
van zijn leven door zou brengen. Hij groeide op op de boerderij aan de
Brantgumerwei, de boerderij die hij als oudste zoon ook van zijn ouders overnam.
Gosse trouwde met Magda en samen kregen zij twee zoons: Jacco en Arjan. Als
boer was hij erg betrokken op de natuur, met name het weidevogelbeheer. Naast
het boerenbedrijf was Gosse maatschappelijk breed betrokken, in de
gemeentepolitiek bij het CDA, de kerkenraad van Hantum, maar ook bij de classis
van de kerk. Daarnaast was hij lange tijd actief sporter: atletiek en korfbal. En tot
het laatste nummer van Hichtepunten betrokken bij de redactie van het dorpsblad,
waarvan hij ook steevast het voorwoord schreef. Gosse deed de dingen graag op
zijn eigen manier, en zei wat hij dacht. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen.
Daarbij stootte hij soms mensen van zich af. Hij had het beste voor met de mensen
om zich heen, maar werd niet altijd begrepen. Gosse, hij voelde zich soms als het
zwarte schaap. Gosse werd gevormd door wat hij meemaakte in zijn leven, de
spanning van de oorlog, het jong moeten missen van zijn moeder, het afbranden
van de boerderij, de scheiding van zijn vrouw. Dat zijn dingen die een mens vormen.
Gosse liet zich niet gemakkelijk in zijn hart kijken. Dat maakte het lastig om dichtbij
hem te komen. Als Heit deed Gosse zijn best om er te zijn en liefde te geven. Ook al
was dat niet volmaakt, toch konden we dankbaar terugkijken op wat hij wel aan
kinderen en kleinkinderen gaf. Gosse was een doorzetter die niet snel opgaf,
ondanks teleurstellingen en zich onbegrepen voelen, bleef hij trouw aan zijn
Hantum en aan de kerk. Vaak hoorde ik in de gemeente: hij was niet altijd
makkelijk, maar we hebben veel aan hem (als ouderling of voorzitter van de
kerkenraad) gehad. Gosse was een gelovig mens, die uitkomst zocht en vond bij
God. Dat blijkt vit de inspanningen voor de maatschappij, maar ook in zijn
betrokkenheid bij de jongeren die bij hem op de boerderij kwamen werken. En hoe
iedereen bij de Loads welkom was voor een praatje, het was een sociale plek in het
dorp. Na afnemende gezondheid overleed Gosse op 22 april 2024 op 82 jarige
leeftijd. Tijdens het afscheid hebben we zijn leven herdacht en putten we kracht vit
het geloof. Gosse getuigde daar van: Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. We lazen bij het afscheid uit



Openbaringen 7. Een onafzienbare menigte in het wit gekleed, die voor de troon
van het Lam staan. De tekst legt vit: ‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking
hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam.
Ze vereren God. Geen honger, geen dorst, geen stekende zon. Het Lam zal hen
hoeden. God zal alle tranen uit hun ogen wissen.” Gosse getekend door het leven,
verantwoordde zich niet bij mensen, maar deed dat des te meer bij God. Hij
vertrouwde er op dat God wonden balsemt en alle smart heelt. Met dat geloof heeft
hij het leven hier los gelaten om voor God te verschijnen.

Dat de kinderen, kleinkinderen, familie, buurt- en dorpsgenoten en verdere naasten
troost en moed en vrede mogen ontvangen bij dit verlies.

Huwelijksjubilea

Op 21 mei is het een feestelijke dag voor Owe Dijkstra en Anja de Haan. Op deze
dag is het 25 jaar geleden dat zij in het huwelijksbootje zijn gestapt. Van harte
gefeliciteerd met jullie jubileum. Alvast een hele mooie dag toegewenst.

Bloemengroet
De bloemen zijn de afgelopen twee weken bezorgd bij Akke & Meint Dijkstra,
mevrouw Mieke Breman, dhr. Monte Groen en dhr. Doeke Prins.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 31 mei. U kunt de kopij aanleveren t/m
vrijdag 24 mei bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het
e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl.
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