
Zondag 7 juli 
Tentdienst 4H dorpenfeest 
14.00 uur Dhr. W. Feddema 
M.m.v. De Bazuin uit Holwerd 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst: PKN Pastoraat 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Moldavië 
 
Zondag 14 juli 
09.30 uur Dhr. J.Y. van der Wal, Morra 
Organist: B. Talsma 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 21 juli 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Op zondag 7 juli om 14.00 uur wordt het dorpsfeest 
afgesloten met een gezamenlijke tentdienst. De 
Christelijke muziekvereniging De Bazuin uit Holwerd 
verleent hier muzikale medewerking. We sluiten aan bij 
het thema: De (4) elementen: Aarde, lucht, water, vuur. 
Maar zijn dat wel alle elementen? We hopen het te 
ontdekken. Er is ook een leuke knutsel voor de kinderen. 
Wolkom! 
 
Op zondag 21 juli hopen we verder te lezen in de Romeinenbrief. Romeinen 10, 
waar Paulus schrijft over het geloof. Ook dan hoop ik jullie te ontmoeten. 
 
Kleasterkuier 
 
Terugblik op een bijzondere en mooie Kleasterkuier in Jorwerd georganiseerd door 
de Leerhuiscommissie PKN Hantum c.a. 
 
STILTE, BEZINNING, VERBINDING 
 
Iedere woensdagochtend wordt er een Kleaster-Ochtend-Jorwerd georganiseerd. 



Na een autorit richting Jorwerd 
werden we hartelijk ontvangen 
door de commissie en zijn we de 
ochtend begonnen met 
Ochtendviering Nijkleaster in de 
kerk van Jorwerd, een 
bijzondere en mooie viering met 
stilte, muziek en meditatie o.l.v. 
predikant Ds. Sytze Ypma uit 
Franeker. 
 
RUST, KALMTE, ONTMOETING 
 
Een kennismakingmoment 
volgde met koffie en thee, 
waarna we de Kleasterkuier, 
korte Pelgrimage begonnen 
rond Jorwerd met stilte, 
momenten van gesprek en 
genietend van de mooie natuur 
en het zonnige weer. 
Weer aangekomen bij de kerk, 
hebben we gezamenlijk onze meegebrachte lunch genuttigd, we deelden onze 
ervaringen van deze ochtend in een verbindende sfeer. 
Deze bijzondere en mooie ochtend werd afgesloten door de predikant. 
Als herinnering aan deze ochtend werd een kaart met tekst meegegeven namens de 
leerhuiscommissie. 
 
Een Zoektocht 
Een zoektocht naar jezelf   Vergelijk je niet met wie dan ook 
Een zoektocht door dit leven   Je bent uniek gebleken! 
Ben je wel de moeite waard?   Want God heeft jou geschapen 
Heb je iets weg te geven?   Geschapen naar Zijn beeld 
Kun je iets betekenen    Je kreeg van Hem talenten 
Voor je medemens?    En gaven toebedeeld 
Of heb je daar de kracht niet voor  Heb moed er iets mee te doen 
En lijd je zelf intens?    Deel uit en je zult merken 
Een minderwaardigheidsgevoel  Hoe waardevol een mens kan zijn 
Gekrenkt of Lamgeslagen?   Een ander kan versterken! 
Ziekte, pijn of ander leed   Een luisterend oor, een schouderklop 
Je hebt het maar te dragen!   ’t Zijn kleine zonnestralen 
Je vindt jezelf niet goed genoeg  Waaruit God’s grote liefde blijkt 
Niet waardig of niet wijs   Op mensen neer te dalen! 
Dan wordt het tijd om op te staan  Hij geeft je kracht om door te gaan 
Ga op ontdekkingsreis!   Te werken op deez,aard 
Ontdek dat jij jezelf mag zijn   Voor Hem ben jij bijzonder 
Met fouten en gebreken   Voor Hem ben jij “goud waard”! 
 



U of jullie zijn van harte welkom op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in d’Ald 
Skoalle, laatste avond en bijeenkomst als afsluiting van de Leerhuisbijkomsten. 
Meer informatie daarover volgt later. 
In de vorige Geandewei nummer 12 heeft u hierover kunnen lezen. 
Een fijne zomerperiode toegewenst. 
Hartelijke groeten, Anna Joukje v.d. Meulen, Hilda Sinia, Marieke Postma 
 
 
Uit de gemeente 
 
Woorden die je aangezegd worden 
Je voelt dat je niet alles uit het leven kunt halen. Er is iets dat je tegenhoudt, je 
frustreert. Je lijf en geest, het lukt allemaal niet zo. Vage klachten waar je maar 
moeilijk een naam aan kunt geven. Je voelt en weet wel er is iets, maar dat wil je 
niet. Het gaat straks vast wel weer beter. Voorzichtig deel je het met je omgeving. 
En langzaam maar zeker spant het net zich om je heen: De familie die je verzoekt: 
‘zou je niet eens naar de dokter gaan?’ De huisarts die je bloed laat prikken. Je 
vermoedens die sterker worden. Het telefoontje van de assistent, dat je je moet 
melden bij het ziekenhuis. De specialist die je kort onderzoekt, een paar vragen 
stelt, en wat notities maakt op zijn computer. Die vervolgens recht tegenover je 
gaat zitten, je aankijkt en zoekt naar woorden. Woorden waar je voor weg wilt 
rennen, maar die je ook eindelijk duidelijkheid geven: ‘U hebt…’ Of: ‘De uitslag is …’ 
Dit gebeurt bij veel mensen elke dag. Positieve berichten of negatieve berichten. Als 
je het zelf moet ondergaan, of als het een familielid betreft, voel je hoe er zich een 
net om je heen spant. De onmacht. En het onvermijdelijke lot dat je te dragen krijgt. 
Het wordt je aangezegd. En dan op zondag in de kerk draag je die boodschap mee, 
dat wat je aangezegd is. En dan komen er woorden van een Ander. De Ander met 
een hoofdletter. Woorden die dat net weer losser maken. De ziekte of de moeite is 
niet weg, maar het voelt lichter. Je kunt het aan. Die Ander zegt je woorden aan, 
waardoor je je bevrijd weet uit dat net. Waardoor je weet en vertrouwt: Ik ben tegen 
alles bestand, door Hem die mij kracht geeft! Innerlijk kun je dan vreugde en vrede 
ervaren. Dat vertrouwen bid ik allen toe die leven in spanning van ziekte en nood! 
 
Ik hâld de eagen aloan op de Heare, want Hy sil myn fuotten út it net skuorre. (Psalm 
25:15, Fryske Bibel) 
 
Verder.. 
Wapperende vlaggen in de 4H-dorpen, afgelopen tijd hebben een aantal jongeren 
uit de gemeente hun examens gehaald. Vanuit het jeugdteam hebben deze 
jongeren, dik verdiend, een presentje gekregen. Van harte gefeliciteerd, en succes 
en zegen bij de vervolgstudie die je gaat volgen! 
Zelf heb ik in juni de studie contextuele hulpverlening afgerond. Hiermee sluit ik een 
periode van 2 jaar studie af, waarin ik me verdiept heb in de dynamiek van relaties. 
Hoe er in relaties wordt gegeven en ontvangen, en hoe de relaties die je hebt 
(gehad) je leven vormen. Daarbij kun je denken aan familie, partner, vrienden, 
collega’s en ook de relatie met God. De studie heeft me veel inzichten en 
vaardigheden gegeven waarvan ik dankbaar gebruik maak bij het bezoekwerk in de 
gemeente, maar ook in gehele breedte van het de gemeentewerk. 



Verder kreeg ik zelf na een periode van klachten en onderzoek te horen dat ik 
diabetes heb. Op zo’n moment word je geconfronteerd met de kwetsbaarheid van 
je eigen leven. Toch ben ik de Here dankbaar voor de zorg die er mogelijk is, en 
vertrouw ik er op dat ik en wij als gezin een weg vinden om hiermee te leven, en het 
te aanvaarden. 
Tot slot, het duurt nog even, maar hier alvast even over mijn vakantie: in de periode 
29 juli t/m 23 augustus ben ik vrij. Indien er in deze periode pastorale vragen zijn, of 
behoefte aan gesprek dan kunt u contact op nemen met Anja Dijkstra of Janke 
Kuipers. Indien nodig kunnen zij u of jou dan doorverwijzen. Allen alvast een goede 
zomerperiode gewenst!  
Hartelijke groet, Wiebe Feddema 
 
In memoriam Akke Dijkstra - van der Woude 
Akke waard berne op 23 oktober 1948 op Rhoderterp te Hantumerútbuorren, doe’t 
se sâwn jier âld wie ferhúzen sy nei de pleats op de Lytse Lea. Nei de legere skoalle 
hat Akke de húshâldskoalle dien, dit wie net hielendal har ding. Dus beslute se troch 
te gean om boekhâldster te wurden. 
Yn 1970 learde sy Meint kinnen en yn 1973 trouden se. En kamen úteinlik te wenjen 
by de pleats op de Lytse Lea. Akke en Meint hienen in grutte bernewinsk, dy’t 
úteinlik ynfult waard middels adopsje. Sa krigen se in gesin mei trije bern: Richard, 
Sharmila en Ashok. 
Akke en Meint buorken tegearre mei Piet en Wietske op de pleats. Boekhâlden wie 
in passy foar Akke, se wie krekt en socht de sifers ta yn de puntsjes út. Mei in soad 
plezier hat sy, foar’t de bern kamen wurke by boekhâldkantoar van der Woude 
(letter van Wieren en Vellinga). Ek die se de boekhâlding fan de pleats en mear dan 
25 jier dy fan de tsjerke yn Hantum. 
Akke hie in soad hobbies: handwerke, kuierje en de tún. Typearjend foar Akke wie 
har fêstberiedenens, har soarchsumens, har goeie hert en har leauwen. Se wie 
belutsen by it tsjerke, de frouljusferiening, tsjerkeried, liturgyske kommisje. It 
leauwen wie belangryk, en se hâlde der oan fêst. Akke kuiere tegearre mei Meint it 
Piterpaad. Typearjend wie dat sy dy begûnen te kuierjen yn de spielende rein. Akke 
hie it yn’e holle dus soe en moast it die deis wêze. Dat tekent hoe fêst beret at Akke 
wie. 
Op 02 juny stoar Akke, op 75 jierrige leeftiid nei in houlik fan 51 jier, se hie doe al sa’n 
19 jier wraksele mei sykte. Yn 2005 kaam der foar de earste kear boarstkanker, 
letter yn 2008 noch in kear en sûnt 2014 krige se de sykte fan kahler. Wat in 
ûnrjochtfeardige striid foar har wie. 
Wat Akke’s leauwen tekene wie dat sy fêsthâlde oan it leauwen ûndanks de 
tsjinslaggen yn har libben. Of eins dat se wist dat de Heare har net losliet. Se seach 
de Godsnamme wier wurden yn har libben. Dy namme dy’t is: ‘Ik bin, Ik sil der wêze’. 
By de begraffenistsjinst op 7 juny hawwe wy dêr ek by stilstien. Wy liezen Psalm 23 
as Pelgrimspsalm. En wy stienen stil by fers 3: ‘Hy lit my wer ta mysels komme, Hy 
liedt my op rjochte paden om ‘e wille fan syn namme’. Yn it byld fan in pylger dy’t it 
Piterpaad giet yn de spielende rein, seagen wy hoe’t Akke har libbenspaad fêst 
beret gie. Ek yn it ûnwaar fan Akke’s libben mei sykte en muoite, fûn se elke kear 
wer nije libbenskrêft en moed. Se bleau fêst beret om fierder te gean. En derby 
bleau se iepen stean foar oaren en omsjen nei de minsken om har hinne. 



Yn de wurden fan dizze Psalm fine wy ek in getúgenis: ‘Jo binne deun by my. Jo 
fertreaste my’. Dat sit yn it ûnderfinen fan God yn hoe’t Hy him bekend makke hat: 
‘Ik bin, Ik sil der wêze’. Yn dat fertrouwen hat Akke it libben hjir loslitten en yn dat 
fertrouwen meie wy Akke ek loslitte. 
Dat Meint, Richard en Annejet, Sharmila en Gerard, Ashok, Annelieke en Emmelie, 
fierdere famylje en oare neisten ek krêft fine meie en treast no’t har wei fierder giet 
sûnder Akke. 
 
Verjaardagen 75+ 
In de komende 3 weken vieren onderstaande personen hun verjaardag: 
9 juli   H. Bakker – Noordenbos 
19 juli   J. Wieringa 
21 juli   C. Solleveld 
 
Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een mooie 
dag toegewenst en Gods zegen voor het komende levensjaar. 
 
Huwelijksjubilea 
Op 24 juli is het 55 jaar geleden dat A. Hoekstra en B. Toren in het huwelijksbootje 
zijn gestapt. Een dag later, op 25 juli, zijn C.M. Solleveld en A.J. Riemeijer ook 55 
jaar getrouwd. 
Beide echtparen van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum! Alvast een hele 
mooie en feestelijke dag toegewenst. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij Fo Toren, B. Tienstra, A. de Hoop – 
Bloemhof en Meint Dijkstra. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 26 juli. U kunt de kopij (deze editie is 
voor 3 weken) aanleveren t/m vrijdag 19 juli bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 
te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl. 
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