
Zondag 29 september 
11.00 uur Ds. G. Timmer, Kollum 
Organist: J.L. de Boer 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
Er is zondagsschool / zondagsclub 
 
Zondag 6 oktober 
11.00 uur Ds. K. van Wijngaarden, Holwert 
Organist:  
1e Collecte: Diaconie: KIA Israëlzondag 
2e Collecte: Eredienst 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Moldavië 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 

 
Liturgische bloemschikking startzondag 8 september 2024  
Dit jaar is het nieuwe jaarthema van de Protestantse kerk, ALS NIEUW! Leven in het 
licht van Gods Koninkrijk. 
Centraal staat hierbij hoe Jezus aarde en hemel in één adem noemt.  
 
Soms zouden we willen dat we iets niet hadden gedaan, het konden vergeten wat 
mis is gegaan. Opnieuw beginnen. 



Het lijkt dat het nieuwe jaar thema dat bedoelt, maar het gaat juist om anders 
kijken, openstaan voor het Hemelse licht dat nu al over ons leven valt. Kleine blijken 
van genade die ons worden geschonken.  
Het is een bevrijdend gevoel dat je mag genieten, je mag laten verrassen van kleine 
glimpjes van de Hemel en dat het niet alleen gaat om wat je doet, hoeveel je 
presteert.  
 
In de gelijkenis van de werkers in de wijngaard (Mattheüs 20: 1-16) horen we dat het 
niet uitmaakt hoeveel of hoe lang je iets volhoudt belangrijk is.  
 
De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als 
de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben.  
Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop.  
Hun loon is geen loon naar werken, maar genadeloon. 
Het is een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard.  
En dat werk is dat we ons richten op het hemelse licht dat nu al over onze 
werkelijkheid valt  
Het gaat over verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor 
ons samenleven.  
 
Bij dit thema is met elkaar een passende schikking gemaakt met een uitleg erbij.  
Kerntekst: Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. (Mattheús 
20;1-6)  
Kernwoorden: gelijk loon, werktijden, klok.  
 
In een cirkel zijn blokken 
gelegd, als een klok.  
Op het zesde uur starten 
de eerste werkers; de 
blokken op het zesde uur 
zijn het laagst.  
Zo worden er in het verhaal 
totaal 5 tijdstippen 
genoemd die in de klok 
hun plek krijgen  
Bij elk tijdstip is de hoogte 
van de stapel blokken 1 
blok hoger dan de vorige 
stapel blokken.  
De flesjes komen boven op 
de stapel te staan.  
De bloemen geven de 
hoogte van het loon aan; ongeacht de aanvangstijd van het werken zijn de 
verdiensten voor iedereen even hoog.  
Liturgische commissie  
Hilda Veeninga, Griet Prins, Marieke Postma 
 
 



Uitnodiging Zondagsschool / Zondagsclub  
 
Beste kinderen uit de 4H-dorpen,  
 
Het seizoen van de kerk is weer begonnen en dit 
betekent dat we ook weer zondagsschool en 
zondagsclub gaan houden.  
Op deze ochtenden komen we bij elkaar om te horen 
over de verhalen uit de bijbel, hier over te praten, 
knutselen of spelletjes te doen.  
 
Ook JIJ bent hiervoor uitgenodigd!  
 
Voel je welkom en doe mee op de volgende data:  
15 september    5 januari  
29 september (11.00 uur)   19 januari  
13 oktober     2 februari  
27 oktober    16 februari  
10 november     2 maart  
24 november     16 maart  
8 december     30 maart  
22 december     13 april  

27 april slotdienst  
 
We starten om 9.30 uur in d’ Ald Skoalle, Hantum  
(op de dik gedrukte dagen zijn er diensten in de kerk waarbij wij aanwezig zijn, dit 
zijn speciale diensten en hier komt t.z.t. meer informatie over).  
Groetjes van de leiding,  
Sietske, Lobke, Alie, Rinske, Aline, Sjoukje, Antsje en 
Fetje 
 
Bij de diensten 
 
Op zondag 29 september begint de dienst om 11.00 
uur. Tijdens deze dienst zal ik door ds. Timmer 
bevestigd worden voor de sacramentsbevoegdheid. 
Hiermee wordt mij door Classis Fryslân bevoegdheid 
verleend voor het bedienen van het heilig Avondmaal 
en de Doop in onze gemeente.  
Iets verder vooruit, op zondag 13 oktober is de 
zogenaamde ongelooflijke dienst. Dit is de naam die 
we als groep aan de eredienst van de toekomst willen 
geven. Thema van deze dienst is: Goed voor elkaar. 
De vraag: wanneer ben je goed voor elkaar? Staat 
centraal. Dit naar aanleiding van Jezus’ uitspraak uit 
Matteus 25:40: “Alles wat je voor een van de 
geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben 



jullie voor mij gedaan.” Hiermee sluiten we aan bij de zondagschool-methode van 
de kinderen.  
Bij deze dienst is de inloop vanaf 9.10 uur met ranja, thee en koffie. En we starten de 
dienst dan om 9.30 uur. We hopen op een goede dienst met elkaar!  
 
Jo-bin-der  
Op zondagavond 29 september 18.00 uur willen we met de Jo-bin-der groep het 
seizoen aftrappen met een gezamenlijke broodmaaltijd. Alle jongvolwassenen van 
harte welkom om aan te schuiven. Geef je, voor de boodschappen, wel even op bij 
Johan Dijkstra of Andries van der Woude. De plannen zijn om dit seizoen iets te 
doen met inzichten uit het boek De radicale uitbanning van haast. Maak jij hier tijd 
voor?  
Data die nu gepland zijn voor de avonden zijn: 4/5 november, 2/3 december, 20/21 
januari, 24/25 maart. 
 
Uit de gemeente 
 
Pastoraat  
Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo is de uitspraak. Afgelopen tijd hoor en zie ik 
dat hier en daar in de gemeente, bij zowel jong als oud. Je maakt je klaar om weg te 
gaan en dan van tevoren nog even snel dit of dat. Of op de fiets. Jij kijkt uit, maar die 
andere weggebruiker ziet jou niet. Of, in een onbedachtzaam moment met sporten 
of op je werk, glijd je uit, verstap je, of noem maar op. En dan gaat het mis. Een 
streep door je plannen, of je moet ze bijstellen. Lichamelijk letsel, een tijd uit de 
running. Je baalt flink en kunt je erover opwinden, je schamen, of schuldig voelen. 
En je afvragen: waarom overkomt mij dit? Het enige dat je kunt doen is het nemen 
zoals het komt. Je aanpassen aan de situatie en wachten op beterschap en herstel. 
Danken dat het niet erger is dan dit en hopen dat je weer snel de oude wordt. En 
geduld hebben. Allen die dit is overkomen afgelopen tijd, geduld en een goed 
herstel toegewenst!  
 
Verder zie ik iets van de stille ramp van blauwtong onder boeren en veehouders. De 
vele auto’s van Rendac die langsrijden en de trieste aanblik van verzwakte schapen 
en koeien in wei of stal getuigen ervan. Dit leed komt boven op de overheidsregels 
waar zij al zo erg door getroffen worden. Hopen en bidden dat het vee, al dan niet 
geholpen door entstoffen resistent mag worden tegen dit virus. Boeren en 
veehouders die dit mee maken, sterkte gewenst bij de emotionele en financiële 
schade die dit oplevert.  
Dhr. Meint Dijkstra (Piet Paaltjenspaad 5, 9154BD Foudgum) werd geopereerd aan 
een losgescheurde pees. We zijn dankbaar dat de operatie geslaagd is en bidden 
met hem om een goed verder herstel.  
 
Rinze Miedema (Staplandwei 4, Hantumerútbuorren) liep een hersenschudding op 
bij een aanrijding onderweg naar school. We zijn dankbaar dat het niet erger afliep 
en bidden om geduld bij een hopelijk voorspoedig herstel.  
 
Mevr. Lies Koopmans-Huizinga (Staplandwei 2, Hantumerútbuorren) is 
thuisgekomen na een verblijf in het ziekenhuis, waar ze een dotterbehandeling 



onderging. We zijn met haar dankbaar dat de ingreep goed geslaagd is en dat ze 
weer thuis mag zijn om te herstellen. We bidden om een goede revalidatie en 
vertrouwen.  
 
Dhr. Rense van der Ploeg is na een val thuis, opgenomen in het Van Harenhuus (Afd. 
Witte huis, kamer 1, Cingel 2, 9076DK) in Sint Annaparochie. We bidden met hem 
om een goed herstel.  
 
In de morgen van 3 september overleed Maaike van der Weide-Vriesema in de Skûle 
te Mitselwier op 98-jarige leeftijd. Zij werd begraven op 9 september op de 
begraafplaats in Hantum. We bidden de familie en verdere nabestaanden troost en 
kracht toe bij dit verlies.  
 
Naast de genoemde namen zijn er nog anderen, hier nu niet bij name genoemd, die 
langdurig ziek zijn, een lichamelijke of geestelijke beperking hebben, of een 
chronische aandoening die hen hindert. In gedachten en gebeden proberen we als 
gemeente van Christus in liefde om elkaar heen te staan. Dat God ons mag dragen 
in vreugde, moeite en verdriet.  
 
Verjaardagen 75+ 
Op 30 september hoopt dhr. A. de Wilde zijn verjaardag te vieren en op 7 oktober is 
jarig dhr. L. van der Meulen. Beide heren alvast van harte gefeliciteerd en een mooie 
dag toegewenst. En Gods zegen voor het komende levensjaar. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij dhr. J. van der Schaaf, Sjoerd & 
Mattie Posthumus – Zijlstra, dhr. Bauke Talsma, mevr. Joukje Banga – Tjeerdsma, 
dhr. Geert Kuipers, mevr. Nynke Nutma, mevr. J. Minkema – Visser en Durk & 
Nynke Nutma – Terpstra. 
 
Tankbetsjûging  
 
Net mear yn ús fermidden,  
mar foar altyd yn ús hert.  
 
It is ôfgryslik stil en leech, mar moai binne de oantinkens oan myn leave frou Akke 
en ús soarchsume en leave mem en beppe. Fia dizze wei wolle wy elkenien betankje 
foar de wize hoe't der mei ús meilibbe is tidens it siik wêze en nei it ferstjerren.  
 
Meint Dijkstra en bern en bernsbern. 



 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 11 oktober. U kunt de kopij (deze 
editie is voor 2 weken) aanleveren t/m vrijdag 4 oktober bij Alie Kuipers, Titus 
Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl. 
 
 
 
 
 

Hantum - Hantumerwei

Uit te geven in erfpacht:

Perceel  zware  zavelgrond,  groot  1.21.00  hectare.  Informatie  en  formulier  aan  te  vragen  bij
Wijmenga Rentmeesters. Kandidaten dienen hoofd- of nevenberoeper in de landbouw te zijn en
lid van PKN Hantum. Inleveren formulier: uiterlijk 15 november 2024 (jebbers@wijmenga.nl).
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