
Zondag 28 januari 
09.30 uur Dhr. R. Bouw, Driezum 
Organist: J.L.de Boer 
1e Collecte: Diaconie: Eigen Jeugdwerk 
2e Collecte: Eredienst: PKN Jonge Generatie 
 
Zondag 4 februari 
Fryske Tsjinst 
11.00 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar 
Organist: J. vd Horn 
1e Collecte: Diaconie: KIA Noodhulp 
2e Collecte: Eredienst 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Moldavië 
Er is zondagsschool / zondagsclub 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
 
 
 
Ter overweging, de Alpha-cursus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op verschillende plekken zie ik mensen de Alpha-cursus promoten. Dat brengt mij 
in gedachten terug naar een punt in mijn geloofsreis. De eerste keer dat ik van de 
Alpha cursus hoorde was via iemand van wie ik catechisatie had gehad. Ik denk dat 
zij een folder in de bus deed met een uitnodiging voor de introductieavond. Daar 
heb ik me niet zo aan gesteurd, een jaar ging voorbij toen ik opnieuw een 
uitnodiging kreeg. Nog heb ik me toen niet opgegeven. In het derde jaar kreeg ik 
opnieuw een uitnodiging en kwam het ook ter sprake in onze vriendengroep. Toch 
maar eens kijken. Ik ben opgegroeid met de kerk, en wist ook best veel van het 
geloof, maar tijdens die cursus begon het meer te leven voor mij. De warmte en 
passie voor het geloof die ik ervaarde op de avonden. De oprechte belangstelling 
van gespreksleiders en de goede sfeer die er was tijdens het samen eten waren erg 
bijzonder. Ik dacht, als het geloof voor deze mensen zoveel betekent, is dat ook 
voor mij. En ook: als dit kerkzijn is, dan wil ik daar bij horen en er aan bijdragen. Dat 



was mede het startpunt om de kerk met andere ogen te bekijken en er steeds meer 
bij betrokken te raken. Dus bij dezen een warm pleidooi voor de Alpha-cursussen in 
de omgeving (op 30 januari start er een cursus in Lioessens). Het heeft mij op weg 
geholpen om de waarde van het christelijk geloof en de kerk te herontdekken, van 
harte aanbevolen! 
 
Inspiratiebeurs 13 februari: Waar sta jij voor?  
In samenwerking met de verschillende voorgangers uit onze regio organiseren wij 
op dinsdag 13 februari om 19.30 een inspiratiebeurs. Elkaar als mensen uit 
gemeentes in de regio ontmoeten en leren met en van elkaar in een workshop. 
Tijdens deze avond is er onder andere een lezing over omgaan met polariserende 
trends in de samenleving. Daarna zijn er workshops over omgaan met verschillende 
geloofsbeleving, migratie, klimaat, Palestijns-Israëlisch conflict, Troost vinden, en 
een workshop over Samen Jong. Van harte welkom op deze inspiratiebeurs in de 
Herberg te Dokkum. 
 
Uit de gemeente 
 
Pastoralia 
In het pastoraat speelt er veel, het is mooi en waardevol om langs de 
gemeenteleden, proberen naast elkaar te staan en te zien hoe mensen toch de 
moed en veerkracht hebben om met moeite en leed om te gaan. Tegelijk is het 
soms ook moeilijk om aan te zien wat sommigen van ons te dragen krijgen in het 
leven. Niet alles wat er speelt wordt hier gemeld. Allen in vreugde en zorgen, in 
gezondheid, ziekte of pijn, de nabijheid van God gewenst en toegebeden. Mocht u 
of jij behoefte hebben aan een bezoek van wijkouderling of mij, of dat van iemand 
weten die dat mogelijk wil, neem gerust contact op, dan maken we een afspraak. 
Een hartelijke groet, Wiebe Feddema 
 
Ontmoetingsavonden: Aan tafel 
Zet de data vast in je agenda, want in februari organiseren we weer de 
ontmoetingsavonden. Op deze avonden gaan we met elkaar aan tafel tijdens een 
gezamenlijke maaltijd. De opzet is weer hetzelfde als vorig jaar. We sluiten aan bij 
het jaarthema: Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. 
Waar? En wat de pot schaft? Dat hoor je later. Als jij je huis beschikbaar wilt stellen 
om gasten te ontvangen, of anderen wilt verrassen met jouw kookkunsten, laat het 
weten.  
Dinsdag 6 februari  18.30 uur 
Maandag 12 februari  18.30 uur 
Woensdag 14 februari 11.30 uur (aansluitend aan het koffiedrinken ochtend in 
d’Âld Skoalle) 
 
Schuif gezellig aan op één van de avonden, je kunt je opgeven t/m 1 februari bij één 
van de wijkouderlingen. 
Jitske Toren  06 38 42 01 76 
Hilda Veeninga  06 13 26 74 27 
 



Heb je speciale dieetwensen of wil je opgehaald en thuisgebracht worden, dan kun 
je dat aangeven bij de opgave. 
 
Verjaardagen 75+ 
Begin februari vieren de volgende gemeenteleden hun verjaardag: 
2 februari  J. de Wilde 
6 februari  T. van Oosten – Schuurmans 
9 februari   R. van der Ploeg 
9 februari  G. van der Woude 
Allen alvast van harte gefeliciteerd, een mooie verjaardag toegewenst en Gods 
zegen voor het komende levensjaar. 
 
Mutaties kerkelijk erf 
 
Overgeschreven wegens verhuizing: 
Naar Ternaard: Fam. J. Visser en E.J. Visser – Raap, Doarpsstrjitte 2, Hantum 
Naar Foudgum: Dhr. J.A. Hoeksma, Staplandwei 8, Hantumeruitburen 
 
Mevrouw R.E. Engbrenghof, Wierumerwei 8 te Hantumhuizen is verhuisd naar 
Menaam maar blijft voorkeurslid van onze gemeente. 
 
Binnengekomen: 
Vanuit Dronten: Peder Dijkstra, Kamphuisstrjitte 22, Hantumhuizen 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Fam. Sjoerdstra – Vrieswijk naar Doarpsstrjitte 2, Hantum 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen twee weken bezorgd bij Janke Groen – de Haan en 
Doet Jansma. 
 
Dankbetuiging 
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken, voor de kaarten en bloemen, ook van 
buiten mijn gemeente, die ik ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het MCL en het 
revalidatiecentrum Berchiem in Burgum. Nogmaal heel veel dank. 
Goasse Hiemstra 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 9 februari. U kunt de kopij aanleveren 
t/m vrijdag 2 februari bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen 
naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl. 
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