Zondag 10 maart

Eredienst takomst

09.30 uur Dhr. W. Feddema

1e Collecte: Diaconie: KIA Voorjaarszending

2e Collecte: Eredienst

3e Collecte: Zendingsproject Fryslan foar Moldavié

Woensdag 13 maart

Bidstond

19.30 uur Dhr. W. Feddema

Organist: J. Boeijenga

Collecte voor de Voedselbank Dongeradeel

Zondag 17 maart

09.30 uur Ds. G. Timmer, Kollum
Organist: H. Hoogeveen

1e Collecte: Diaconie: KIA Zending
2e Collecte: Eredienst

Er is zondagsschool / zondagsclub

Diaconie: NL4o RABO 0320 239 500 0.v.v. eigen diaconie
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 0.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Op zondag 10 maart is de volgende ‘Eretsjinst fan de takomst’. Het thema voor
deze dienst is ‘Samen’ en we beginnen om 9.30 uur. Dit seizoen organiseren we nog
2 van deze diensten de volgende diensten zijn op 19 mei en 16 juni.

Als je dit leest, en nieuwsgierig wordt, kom langs, weet je welkom, dan maken we er
samen een mooie dienst van!

Op woensdag 13 maart om 19.30 uur is bidstond voor gewas en arbeid. Bidden en
werken gaan samen op. Op deze avond gaan we bidden en kijken we vooral naar
wat we zaaien n.a.v. de gelijkenis van het zaad uit Marcus 4.

Aansluitend aan de bidstond is de gemeenteavond waar ook zaaien centraal staat:
Wat nou als ergens geen kerk is, en je toch gelooft dat God daar zijn kerk wil
bouwen? Isadc Wolters van Next Move neemt ons mee in het verhaal van
pioniersplek Overstag in Groningen, hoe zaadjes geplant worden voor de bloei van
de wijk. Hoe door middel van sport en andere activiteiten de kerk opnieuw begint.

Naast dit inspirerende verhaal brengen we jullie als gemeente op de hoogte van:
- Ontwikkelingen rondom het Open Huis

- Hoe het ervoor staat met de Eretsjinsten fan de takomst.

Zorg dat je erbij bent!



Open Deur 12 maart

Op dinsdag 12 maart komt de Open Deur groep om 20.00 uur bij elkaar in doarsph(s
d'Ald Skoalle. We hebben weer eens een volledig open programma. Deelnemers
komen met inbreng van persoonlijke gedachten, prikkelende thema's uit de
actualiteit en/of spiritualiteit, die we graag eens aan elkaar willen voorleggen en

bevragen.

Nieuwsgierig geworden? leder is van harte welkom bij dit open gesprek van de

Open Deur.

WERELDGEBEDSDAG 2024 — 3 maart

Wereldwijd gaat tijdens de Wereldgebedsdag het
gebed de wereld rond.

Samen vieren, samen bidden, samen zingen met
dezelfde liturgie, een uiting van oecumene en samen
verbonden zijn.

Afgelopen zondag werd dat gevierd bij ons in de 4-H
Dorpen in de Nicolaaskerk in Hantum.

De liturgie was dit jaar samengesteld door vrouwen
uit Palestina met het thema:

“VERDRAAG ELKAAR IN LIEFDE"

Dhr. T.R.A. Simonides vit Birdaard was voorganger

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,

|die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

in deze dienst m.m.v. verschillende vrouwen uit de 4-H Dorpen. Tijdens de dienst
werd er gecollecteerd voor verschillende projecten, er was een beamerpresentatie
met beelden en muziek over het land Palestina en daarbij was de wereldse sfeer in

de kerk een herkenning.

Er werd uitleg gegeven van de liturgische bloemschikking van de derde zondag van
de veertigdagen tijd (zondag Oculi) door de liturgische commissie n.a.v. het
jaarthema “Ga Mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”.

Na afloop van de dienst was er koffiedrinken en gelegenheid voor gesprek en
ontmoeting en werd aan iedereen een kaart met een passende tekst van deze
wereldgebedsdagviering mee gegeven met de teksten van het lied GEEF VREDE

HEER GEEF VREDE.




Zondagsschool / zondagsclub 3 maart

Vandaag is de derde zondag van de veertigdagentijd. Vandaag hoorden we dat
Petrus aan de paasmaaltijd zegt dat hij Jezus nooit in de steek zal laten.

We deden een spel waarbij de twaalf bekers stonden voor de twaalf leerlingen van
Jezus. Er was 1 beker die groen was en die stond voor Petrus. We gingen kijken hoe
vaak we in de beker van Petrus konden gooien.

De jongste groep heeft een etensbord gekleurd. Met dit etensbord deden we een
spelletje met rijstwafel (lichaam van Jezus) en ranja (bloed van Jezus).

Uit de gemeente

Actie Kerkbalans

Gaf u al voor de kerk van morgen?

Het kan u haast niet ontgaan zijn, de brieven zijn verstuurd, de berichten en filmpjes
op social media. In januari vond actie Kerkbalans plaats.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we daar hartelijk voor bedanken.

Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd daarom vragen: wilt
u dat alsnog doen?

De kerken krijgen geen subsidie .

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van haar leden. Uw bijdrage
is onmisbaar voor onze gemeente om ook in de toekomst diverse samenkomsten te
organiseren, pastorale bezoeken te brengen en het omzien naar elkaar.

Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Door vandaag te geven kan de kerk dit blijven doen, uw geld wordt goed besteed.

Bidstond en DE-punten

De collecte bij de Bidstond op woensdag 13 maart is zoals te doen gebruikelijk weer
bestemd voor de Voedselbank Dokkum. Daarnaast willen we het startschot geven
voor de inzameling van waardepunten van DE. Alle soorten punten van DE-koffie en
Pickwick-thee zijn welkom. Deze punten kunnen we vervolgens inwisselen voor
pakken koffie, een luxe product voor veel mensen die aangewezen zijn op de



voedselbank. Douwe Egberts doet mee aan de actie en verhoogt het aantal
ingezamelde punten met 15 procent. Het is de bedoeling dat de inzameling loopt
tot Dankdag op woensdag 6 november. Knipt en spaart u mee? Alvast hartelijk
dank.

De diaconie

Verjaardagen 75+

Op 19 maart is jarig mevrouw A. Postma — Kuipers en op 23 maart dhr. A. Hoekstra.
Beiden alvast van harte gefeliciteerd, een mooie dag toegewenst en Gods zegen
voor het komende levensjaar.

Bloemengroet
De bloemen zijn de afgelopen twee weken bezorgd bij dhr. D. Bandsma, familie
Wijbenga, dhr. Eelke Zijlstra en mevrouw S. Vriesema — Soepboer.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 22 maart. U kunt de kopij aanleveren
t/m vrijdag 15 maart bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen
naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl.



mailto:pghantum@geandewei.nl

