
Zondag 21 april 
FOWD dienst Hantumhuizen 
09.30 uur Drs. J.G. Kerkhof-de Vries, H'huizen 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst Onkosten FOWD 
 
Zondag 28 april 
09.30 uur Da. H.B. Graafland, Ternaard 
Organist: J. Visser 
1e Collecte: Diaconie: Eigen Jeugdwerk 
2e Collecte: Eredienst 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Slotdienst zondag 14 april 
In de slotdienst van zondag 14 april heeft de 
zondagsclub afscheid genomen van Eline, Ytsje Marije, 
Alberthe, Rinze, Rudmer, Johan en Antine. Namens de 
leiding bedankt voor jullie inbreng, inzet en 
aanwezigheid. We wensen jullie veel plezier op de weg 
die jullie nu zullen gaan. 

 
 
 
 

Douwtrappen op 9 mei Hemelvaartsdag 
Wie gaat er ‘s morgens vroeg mee wandelen langs landerijen? 
We starten om 6.30 bij de kerk en lopen ongeveer 4 km. 
Zo nu en dan stoppen we voor een lied, lezing of korte meditatie. 
Als afsluiting gaan we met elkaar ontbijten in d’ âld skoalle. 
Graag opgeven voor 6 mei i.v.m. de boodschappen voor het ontbijt. 
Opgeven kunt u / jij zich bij Jitske, Sia, Hillie of Janke. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitnodiging Kleasterochtend op woensdagmorgen 26 juni a.s. in Jorwerd 
Voor belangstellenden wordt er gelegenheid gegeven om deel te nemen aan een 
kleasterochtend in de Redbadtsjerke in Jorwerd met daarbij een Kleasterkuier, 
wandeling. 
Aanvang 9.30 uur – 12.30 uur, de ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke, 
zelf meegebrachte lunch. 
Van harte welkom, voor deelname aan de kleasterochtend. 
Ontmoeting, Stilte, Bezinning, Verbinding. 
U of jullie kunnen zich hiervoor opgeven t/m 16 juni bij de leerhuiscommissie via 
email mariekep53@gmail.com of 06-30775113. 
Degenen die zich opgeven, krijgen hierover nog nader bericht . 
Als afsluiting van dit seizoen waarbij we terugkijken op geslaagde en leerzame 
bijeenkomsten, deze kleasterochtend in Jorwerd. 
Namens de leerhuiscommissie, Anna Joukje v.d. Meulen, Hilda Sinia, Marieke Postma 
 
 



Nieuwe Paaskaars  
Met Pasen werd er een nieuwe Paaskaars ontstoken. 
Deze kaars, gemaakt door Alie van der Heide, is 
prachtig versierd en gemaakt bij het jaarthema: Ga je 
mee, Samen, getuigen van geloof hoop en liefde. Zie 
de beschrijving van Alie hieronder. 
 
Een brandende kaars in een gewijde ruimte staat voor 
de aanwezigheid van God. 
De versiering is dit jaar aangepast aan het jaarthema 
van de kerk: Samen getuigen van geloof, hoop en 
liefde. 
Van boven naar beneden: Een vredes duif. Laten we 
samen bidden voor vrede, in deze wereld van oorlog! 
Het kruis: Het kruis staat symbool voor het geloof. In 
de week voor Pasen staan we stil bij het leven en 
sterven van Jezus. Geloven is vertrouwen en overgave. 
Heb vertrouwen in God in goede en slechte dagen! 
Op het kruis vind je ook een zilveren Anker. Een Anker 
is het symbool van Hoop. Hoop is gebaseerd op de 
komst, het sterven en de opstanding van Jezus. Door 
zijn lijden en sterven voor onze zonden is er voor ons 
een nieuw begin. Zilver is de kleur Vertrouwen. 
Op het Kruis staan drie punten in V-vorm als teken van 
de Heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Het grootste van deze drie symbolen is de Liefde. Op 
het anker vinden we een groot rood hart. Rood is de 
kleur van liefde en een hart is het symbool van liefde. 
Liefde voor elkaar, voor de mensen om ons heen. 
Boven deze menselijke liefde staat de grote liefde van 
God. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. 
Boven aan beide zijden van het kruis vind je een 
gouden Alfa en Omega. In Openbaring 1 : 8 staat 
hierover: Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de 
Heer, Ik ben het die is, die was en die komt, de 
Almachtige. 
Het Goud in de versiering laat zien hoe kostbaar dit 
alles is: Samen, Geloof, Hoop en Liefde. 
Samen: Rondom de kaars zijn poppetjes geplaatst 
welke elkaar bij de hand vasthouden. Poppetjes in 
allerlei kleuren. Dit geeft aan hoeveel verschillende 
mensen er zijn. Dit als teken dat we het niet alleen 
kunnen, maar samen de klus moeten klaren. 
Tussen de benen van de poppetjes vind je zilveren 
sterretjes. De sterretjes zijn het symbool van Christus 
en verwijst naar de hemel en een nieuw leven. 
Onderaan de kaars is er een groen bordje en een 
groene band om de kaars. Op het bordje staat het 



jaartal 2024. En twee groene Klimopbladeren. Met zijn altijd groen blijvende 
bladeren staat de klimop symbool voor Hechtheid en Eeuwige vriendschap. Al het 
groen in de versiering als teken van een nieuw begin of een nieuw leven. Op de 
band om de kaars staan nog kleine rode hartjes, dit ook als teken van liefde van en 
voor God maar ook van liefde voor ELKAAR. 
 
Uit de gemeente 
 
Dhr. Albertus Postma kampt al enige tijd met rugklachten. Hij heeft hier inmiddels 
een injectie voor gekregen. Nu hopen dat dat de klachten mogen afnemen met de 
afwisseling van rust en beweging. We hopen en bidden dat dit mag leiden tot 
herstel en wensen hem veel beterschap. 
 
Onze dorpen zijn afgelopen maanden ook een aantal baby’s rijker geworden, bij 
kraambezoeken is het mooi om te zien wat een geschenk dat is en hoeveel 
dankbaarheid dat geeft. Hier niet met name genoemd omdat niet elk kindje ook 
wordt ingeschreven in de gemeente. 
 
Verder bezoek ik nog diverse andere mensen in de gemeente, onder andere ook, 
langdurig zieken, en mensen in psychische nood. Niet altijd hier met naam 
genoemd, maar die soms een moeilijke weg gaan. Daarbij denk ik ook aan de 
mantelzorgers die veel doen, maar wel onder ogen moeten zien hoe iemands 
krachten afnemen. Allen in ziekte zorg en gemis zegen en kracht toegebeden. 
 
Mocht u een afspraak willen maken, dan kunt u bellen, appen of mailen, dan maken 
we een afspraak. 
 
Zelf ben ik in de vakantieweek 28 april t/m 3 mei afwezig vanwege vakantie. Mocht 
u in deze periode behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen 
met uw wijkouderling, scriba of voorzitter. 
Een hartelijke groet, Wiebe Feddema 
 
Sponsorloop voor Bethania 
Op vrijdag 26 april a.s. vindt een sponsorloop plaats op het sportveld in Hantum 
voor het project Fryslân foar Moldavië. De jeugd van de basisskoalle de 
Fjouwerhoeke gaat geld inzamelen voor het deelproject Bethania. Sinds het begin 
van het schooljaar is Bethania het collectedoel van de zending op school. 
 
Bethania 
Kinderen en ouderen in Moldavië worden gezien. 
Moldavië is het armste land van Europa. Door werkloosheid zoeken veel mensen 
werk in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven alleen achter. Andere kinderen 
groeien op in thuissituaties met armoede, alcoholisme en geweld. Veel kinderen zijn 
op zichzelf aangewezen, vallen uit op school of worden slachtoffer van geweld en 
mensenhandel. In het dagcentrum van Bethania krijgen zij naschoolse opvang, 
huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. Ook biedt Bethania sport- en 
spelactiviteiten en psycho sociale zorg. 



De basisschoolkinderen krijgen een sponsorkaart mee naar huis. Heeft u een kind, 
kleinkind of een buurmeisje / buurjongen die op de Fjouwerhoeke zit? Geef dan aan 
dat ze uw naam en een klein bedrag op de sponsorkaart mogen schrijven. Dat zou 
hen enorm stimuleren om nog meer geld in de zamelen voor de kinderen en 
ouderen in Moldavië. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de 
Fjouwerhoeke (0519- 571212). 
De sponsorloop start tussen 9:45 en 10:00 uur. Komt u hen aanmoedigen op het 
terrein van Yn ‘e Bedelte op 26 april? 
Namens de Fjouwerhoeke / Diaconie PG Hantum 
 
Verjaardagen 75+ 
Op 27 april viert mevrouw M. van der Weide – Vriesema haar verjaardag. Alvast van 
harte gefeliciteerd, een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor het komende 
levensjaar. 
 
Huwelijksjubilea 
Op 27 april vieren dhr. Hendrik van der Heide en mevr. Wilma Huitema hun 45 jarig 
huwelijksjubileum. Namens de hele gemeente de hartelijke felicitaties en alvast een 
hele mooie dag toegewenst. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen week bezorgd bij dhr. Piet van der Woude. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 3 mei. U kunt de kopij aanleveren t/m 
vrijdag 26 april bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het 
e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl. 
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