
Zondag 18 mei 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie: Fryslân foar Moldavië 
2e Collecte: Eredienst : PKN Missionair Werk 
 
Zondag 25 mei 
09.30 uur Ds. B.G. Keizer, Eastrum 
Organist: J.L. de Boer 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
 
Donderdag 29 mei 
Hemelvaartsdag 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
  
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Zendingsdienst 18 mei 
Op zondag 18 mei is een zendingsdienst. Anja Dijkstra en Rinske Miedema reisden 
met een groep van kerk in actie naar Moldavië om de projecten die Fryslân foar 
Moldavië steunt te bezoeken. Een indrukwekkende reis, waarvan ze graag iets met 
ons delen. 
 
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de zendingsdienst op zondag 18 mei 
a.s. in de kerk van Hantum om 9:30 uur. Deze dienst zal in het teken staan van de 
actielandenreis naar Moldavië, die plaatsgevonden heeft op 4 april t/m 14 april. Anja 
en Rinske willen u vol enthousiasme deelgenoot maken van deze indrukwekkende, 
emotionele en inspirerende reis. 
Nogmaals, u bent van harte uitgenodigd. Tot ziens. 

Anja en Rinske 
 
Dauwtrappen op Hemelvaart donderdag 29 mei 
Het is een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag: dauwtrappen, een activiteit 
waarbij je in alle vroegte eropuit trekt om de natuur te zien ontwaken. Ook dit jaar 
organiseert de bijzondere diensten commissie dauwtrappen op Hemelvaart. We 
starten om 6.30 uur in de kerk te Hantum. Na het dauwtrappen staat er een ontbijt 
klaar in de Âld Skoalle, ook voor wie niet mee kan doen met de het dauwtrappen is 
van harte welkom om te ontbijten in de Âld Skoalle. Ook als je niet zo vroeg aanwezig 
kunt zijn ben je welkom. Ivm het ontbijt willen we graag weten hoeveel personen 
komen eten. Graag voor 27 mei opgeven bij Hillie, Sia, Janke en Jitske. 
 



 
 
Pastoralia  
 
Meint Dijkstra raakte geblesseerd na een val van een steiger. Hij liep daarbij een paar 
gebroken ribben op en een scheurtje in de middenrif. Thuis mag hij eerst verder 
opknappen voordat het scheurtje in het middenrif geopereerd zal worden. We 
wensen en bidden hem een goed herstel en moed voor de operatie die volgt. 
 
Daarnaast willen we langs deze weg een ieder die een moeilijke periode doormaakt, 
door ziekte, rouw of op andere wijze moed en vertrouwen toewensen. 
 
Een aantal jongeren doet deze periode hun eindexamen. We hopen dat ze met de 
goede voorbereiding en met vertrouwen de examens tegemoet gaan. En natuurlijk 
dat ze zullen slagen. Vanaf deze plaats: Veel succes toegewenst, en vergeet tussen 
het blokken ook je ontspanningsmomenten te pakken! 
 
Het winterwerk is afgelopen, de avonden worden langer. Even iets rustiger in het 
kerkenwerk. Toch staan er nog wel een aantal kerkelijke vergaderingen op het 
programma en zijn we nog bezig met het groepje ongelooflijke diensten voor de 
dienst van 13 juli. En persoonlijk rondde ik de afgelopen tijd een supervisietraject af, 
en volgen er een aantal interessante studiedagen voor mijn studie contextuele 
therapie. Kortom: De meimaand vult zich al weer aardig. Verder komen er een aantal 
mooie diensten en activiteiten aan: de zendingsdienst op 18 mei, en het dauwtrappen 
op Hemelvaartsdag. 
 
In memoriam Martsje (Martsen) Dijkstra - Dijkma 
Martsje werd op 2 december 1932 in Wetsens geboren als tweede dochter in het gezin 
van Johannes Dijkma en Tryntsje Jansma. Later zouden daar nog twee dochters bij 
komen. Ze groeide op in Wierum waar ze ook de oorlogsjaren doormaakte. Martsje 
hielp thuis mee op de boerderij en werkte in de kruidenierswinkel. Ze deed een studie 
handwerken, waarmee ze later juf werd aan de húshâldskoalle yn Berlikum. Ze trof 
Simon Dijkstra bij het paardrijden in Dokkum. Het stel kreeg verkering, ze verloofden 
en trouwden op 30 juli 1959. Ze gingen wonen in Hantumhúzen, waar de pleats aan 



de Kamphústerwei hun thuis werd. Na het verlies van hun eerste dochter Tineke, 
kregen zij zes kinderen: Tineke, Meindert, Saakje, Johan, Anette en Bouwina. Zij 
groeiden samen op op de boerderij. Een erg mooie en waardevolle tijd, ook samen 
met andere kinderen uit het dorp. Ook maakten Simon en Martsje tijd voor vakanties 
die vaak naar Ameland gingen. Martsje was sociaal en kerkelijk erg betrokken. Op de 
pleats was iedereen welkom, en ze was onder andere actief met de 
vrouwenvereniging en voor het verjaardagsfonds van de kerk. Ze ging met de tijd 
mee, volgde het nieuws en was leergierig, een computercursus volgen, naar Engelse 
les. Bovenal was en bleef zij betrokken op haar kinderen en kleinkinderen, maar ook 
op verdere familie. Toen zoon Meindert in 2000 met zijn gezin emigreerde naar 
Canada, reisde zij zo snel het een beetje kon af om te zien hoe het gezin daar terecht 
gekomen was. Met haar smartphone onderhield ze contact met de hele familie, en 
volgde ze online de kerkdiensten van Hantum. 
De laatste jaren werd Martsje steeds minder mobiel. Door een val moest ze worden 
geopereerd aan haar heup. Toch werd ze steeds meer afhankelijk van thuiszorg. Dat 
vond ze best moeilijk. Uiteindelijk moest ze haar geliefde huisje naast de pleats 
verlaten en kwam ze in Dongeraheem. Dat bleef tot op het laatst wennen, al had ze 
daar al snel haar sociale contacten onder bewoners en personeel. Martsje was 
geestelijk nog altijd scherp en bleef betrokken op de kerk en toonde tot op het laatst 
interesse in kinderen en kleinkinderen en verdere familie. De laatste weken namen 
haar krachten verder af en op 15 april is zij op 92 jarige leeftijd rustig heengegaan.  
Op Stille zaterdag namen we afscheid in de dienst in de St. Anna kerk van 
Hantumhuizen. We lazen daarbij Psalm 23: De Heer is mijn herder. We stonden stil bij 
het leven van Martsje hoe ze was als mem en (oer)beppe. Gewoon zoals een mem en 
beppe is, maar ook bij het bijzondere, de diepgang die zij had. Het geloof waar ze uit 
leefde. Dat ze ook door de verlieservaringen in haar leven heen elke keer het geloof 
en vertrouwen hield in de Goede Herder. Dat geloof heeft zij ook voorgeleefd. In 
vertrouwen op haar Heer Jezus Christus is zij heengegaan. Het vertrouwen dat we 
ook lezen in de laatste vers van Psalm 23: En daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen 
in uw huis. 
Dat de kinderen, (achter)kleinkinderen, verdere familie en naasten troost en kracht 
mogen ervaren bij dit verlies, en zich gedragen mogen weten door deze Goede 
Herder. 
 
Uit de gemeente 
 
Huwelijksjubilea 
Op 29 mei is het 50 jaar geleden dat dhr. J.W. van der Schaaf en mevrouw R. Vellema 
in het huwelijksbootje zijn gestapt. Namens de hele gemeente van harte gefeliciteerd 
met dit prachtige jubileum. Een feestelijke dag toegewenst op 29 mei en nog vele 
gelukkige jaren onder Gods zegen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij dhr. Meint Dijkstra, mevrouw Mieke 
Breman – Sneep en dhr. Monte Groen.  
 
 
 



Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 30 mei. Dit is een editie voor 2 weken. 
U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 23 mei bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 
te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl. 
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