Zondag 7 september
Geen dienst - Admiraliteitsdagen Dokkum

Zondag 14 september

Open H.A.

09.30 uur Ds. L. Adema, Mitselwier

Organist: J.L.de Boer

1e Collecte: Diaconie: KIA Werelddiaconaat

2e Collecte: Eredienst

3e Collecte: Zendingsproject Fryslan foar Moldavié

Zondag 21 september

Startzondag

09.30 uur Dhr. W. Feddema

Organist: H. Hoogeveen

1e Collecte: Diaconie: Vredesweek, KIA Werelddiaconaat
2e Collecte: Eredienst

Diaconie: NL4o RABO 0320 239 500 0.v.v. eigen diaconie
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 0.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Startzondag

Op 21 september is er weer de startzondag met als thema: Kijk! Laat je verrassen
door het werk van Gods Geest. We beginnen deze zondag om 9.30 uur in de kerk
met een viering, waarna we tijdens een korte pauze kunnen kiezen uit verschillende
activiteiten. De BDC-commissie is nog bezig met de voorbereidingen, maar hier
alvast een greep uit de ideeén die er zijn: muziek maken, dansen, sport, jeu des
boules, Bijbelplaten-quiz, paardencoaching. Een ieder kan een activiteit naar eigen
keuze kiezen. Na de activiteiten sluiten we rond 11.30 uur gezamenlijk af in de kerk.
We hopen op een mooie aftrap van het nieuwe seizoen voor jong en oud!

Uit de gemeente

Ter bezinning: Tot rust gekomen?

De vakantieperiode ligt achter ons. Terugkijkend vraag ik me af of we echt tot rust
zijn gekomen. Het lijkt of juist in de vakantie de spanningen het hoogst oplopen. In
gezinnen kan het flink knetteren, kinderen onderling, tussen ouders en kinderen,
partners onderling. Of tussen buren thuis of op de camping. Zo werd ik in de
vakantie ‘s nachts een keer wakker van iemand die uvitvoer tegen een groepje jeugd
die het (te) luidruchtig gezellig had nu hun ouders op vakantie waren. Wat is dat
toch dat we elkaar soms het bloed onder de nagels vandaan halen, frustraties
hebben, gaan manipuleren en irriteren? Al dan niet bewust.

Het lijkt erop of we dan rust missen. En ook niet helder kunnen denken en voelen.
Met als gevolg de overtuiging dat alleen je eigen gevoelens en gedachten kloppen
en die van een ander niet.



Wat ook kan is dat je de ander afrekent op wat deze wel of niet doet en dat ziet als
bewijs van verkeerde intenties, zonder na te gaan of dat klopt.

Een derde mogelijkheid is dat je het contact met jezelf en daarmee ook met
anderen kwijtraakt: wat voel en denk ik eigenlijk?

Jakobus maakt zich ook druk om onderlinge spanningen (Jak 4: 1-12), en zijn sleutel
is het gebed, het al dan niet goed bidden. Als je alleen bid om je eigen hartstochten
te bevredigen bid je verkeerd. Bidden kan moeilijk zijn, juist als er spanningen zijn.
Bidden kan je wel helpen om voorbij je eigen hartstochten te komen. Vooral
woordeloos bidden, in stilte. In de stilte kun je God vinden, en vrede met God
ervaren. In de stilte komt er vrede met jezelf, je kunt jezelf in vertrouwen overgeven
aan God. In de stilte kun je vrede krijgen met het lot dat je treft. In de stilte zoek je
een weg om ook vrede te krijgen met medemensen, zover het van jou afhangt.

Zo is gebed een middel om te komen tot vrede en rust. En vanuit daar kun je helder
denken en voelen: gedrag van jezelf en anderen begrijpen vanuit voelen, denken,
bedoelingen en verlangens. Dat God het ons mag geven, om zo de herfst- en
winterperiode tegemoet te gaan.

Kom tichter by God, dan sil Hy tichter by jimme komme. Waskje de hannen, sinders.
Suverje de herten, twifelriedigen. (Jakobus 4:8 NFB)

Pastoralia

Dhr. Durk Nutma (Hantumerwei 3, 9148BE Hiaure) werd geopereerd aan zijn knie,
en heeft een knieprothese gekregen. De operatie is goed geslaagd en het herstel
gaat ook voorspoedig. Met Durk en Nynke zijn we dankbaar dat dit goed mocht
slagen, we wensen en bidden dat het verdere herstel ook voorspoedig mag gaan.

Botte Hijma en Rinske Leistra (Gysbert Japiksstrjitte 29, 9145RT Ternaard) werden
op 15 juli verblijd met de geboorte van een zoon: Feitse Johannes. Op het
geboortekaartje schrijven zij: The world falls asleep on our chest, we are so in love
even dhough we have just met, Lord knows the best thing that we'll ever do, will be
growing up raising you. We zijn dankbaar met hen en wensen Botte en Rinske Gods
zegen toe bij de zorg voor en opvoeding van Feitse Johannes.

Opening lepen His

Na een maandenlange verbouwing is het lepen HUs helemaal weer bij de tijd en
klaar om in gebruik te nemen!

Op zondag 14 september aanstaande willen we het vernieuwde gebouw officieel
openen.

Dit zal plaats vinden rond 10.30 uur na de kerkdienst van g9.30 uur.

ledereen is hierbij van harte welkom en uvitgenodigd! (ook als je niet bij de
kerkdienst bent geweest)

Mocht je op 14 september er niet bij kunnen zijn dan is er gelegenheid om een week
later tijdens de startzondag op 21 september het lepen HUs (Open Huis) te
bewonderen.

Vriendelijke groet, Kerkrentmeesters
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Verjaardagen 75+

In september vieren de volgende gemeenteleden hun verjaardag:

10 september J. Banga — Tjeerdsma
11 september G. Kuipers

21 september J. Minkema — Visser

26 september K.J. de Jong — Frankena

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd, een mooie feestelijke dag toegewenst en
Gods zegen voor het komende levensjaar.

Huwelijksjubilea

Op 12 september is het 45 jaar geleden dat Douwe Bandsma en Janke Jepma in het
huwelijksbootje zijn gestapt. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum. Een
feestelijke dag toegewenst en Gods Zegen op jullie verdere levenspad.

Bloemengroet
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij dhr. H. Hoogeveen, Theo en Alie
van der Heide en dhr. Jan Toren.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 26 september. Dit is een editie voor 2
weken. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 19 september bij Alie Kuipers, Titus
Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad
pghantum@geandewei.nl.
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