
Zondag 28 september 
09.30 uur Ds. H.F. de Vries, Ternaard 
Organist: A. Heikamp 
1e Collecte: Diaconie: 
2e Collecte: Eredienst: PKN Missonair Werk  
 
Zondag 5 oktober 
Doopdienst 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: J. Visser 
1e Collecte: KIA Israëlzondag 
2e Collecte: Eredienst 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Moldavië 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Op zondag 5 oktober is er een doopdienst, waarin er twee kindjes zullen worden gedoopt. Jinke, 
dochter van Hendrik en Rinske Prins en zusje van Doeke en Reinder. En Feitze Johannes, zoon van 
Botte en Rinske Hijma. We hopen op een feestelijke dienst.  
 
Dankstond: inzameling DE-bonnen, voedingsmiddelen, collecte Voedselbank en gift kerk   
 Woensdag 5 november vieren we weer Dankdag voor gewas en arbeid. Evenals voorgaande jaren 
is er ook nu weer gelegenheid om voorafgaand aan de dienst voedingsmiddelen te doneren voor 
de Voedselbank in Dokkum. 
 Onderzoeksinstanties mogen dan concluderen dat de armoede in Nederland afneemt, nog altijd 
zijn helaas veel te veel gezinnen afhankelijk van de voedselpakketten van de Voedselbank, vooral 
in onze regio. Zoals bekend is er met name behoefte aan lang houdbare voedingsmiddelen zoals 
lang houdbare zuivel, pasta, rijst, blikgroente en -vis, koffie, thee, jam en pindakaas. 
Ook is tijdens de dienst de collecte bestemd voor de Voedselbank en is er weer de gelegenheid 
om alle geknipte en gespaarde DE-waardepunten in te leveren. Deze kunnen we vervolgens 
inwisselen voor pakken koffie, voor veel mensen die aangewezen zijn op de voedselbank toch een 
luxeproduct. 
Om dergelijke acties te kunnen blijven houden, is een eigen gezonde kerkelijke organisatie ook 
van belang. Daarom is het eveneens een goede traditie om met Dankdag een gift over te maken 
naar onze kerk. Zodat we kunnen blijven getuigen van een liefdevolle God die leven gaf en geeft. 
Het rekeningnummer is: NL38RABO 0307.8260.58 t.n.v. Prot. Gemeente Hantum e.o. Graag 
onder vermelding van: dankstondcollecte 2025. Alvast hartelijk dank! 
  
De diaconie en het college van kerkrentmeesters 
 
Uitnodiging Zondagsschool / Zondagsclub seizoen 2025/2026  
  
Beste kinderen uit de 4H-dorpen,  
  



Het seizoen van de kerk gaat weer beginnen en dit betekent dat we ook weer zondagsschool en 
zondagsclub gaan houden.   
Op deze ochtenden komen we bij elkaar om te horen over de verhalen uit de bijbel, hier over te 
praten, knutselen of spelletjes te doen.  
   
Ook JIJ bent hiervoor uitgenodigd!  
 

  
Voel je welkom en doe mee op de volgende data:  
  
21 september (Startzondag)  11 januari  
5 oktober     25 januari  
12 oktober      8 februari  
2 november      22 februari  
16 november     8 maart  
30 november    29 maart  
14 december     5 april  
26 december, kerstfeest    31 mei  
  
We starten om 9.30 uur in d’ Ald Skoalle, Hantum   
(op de dik gedrukte dagen zijn er diensten in de kerk waarbij wij aanwezig zijn, dit zijn speciale 
diensten en hier komt t.z.t. meer informatie over).   



  
Groetjes van de leiding,  
Sietske, Lobke, Alie, Rinske, Sjoukje en Fetje  
 

 
 
Uit de gemeente 
 
Pastoraat 
Dhr. P. Banga (Hearewei 2, Hantum) kreeg na onderzoek het slechte bericht, dat er een tumor is 
gevonden in zijn darmen. Er volgt nog nader onderzoek. We wensen en bidden Pieter en Joukje 
veel moed en vertrouwen toe in de onzekere tijd die ze meemaken.  
 
 



Uit de kerkenraad 
Jelle Douwe Miedema heeft besloten zijn ambtstermijn (als diaken en voorzitter) niet te 
verlengen. En in zijn plaats is Reinder Prins tot voorzitter gestemd. Reinder heeft deze functie 
aanvaard. Wij danken Jelle Douwe voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de gemeente. En zijn 
dankbaar dat Reinder het voorzitterschap op zich wil nemen.  
 
Hardlopen en wandelen  
Eerder schreef ik al over hardlopen. Dat is niks voor mij dacht ik altijd, nu doe ik het al een tijdje en 
het bevalt me goed. Begin dit jaar deed ik mee aan de Bonifatiusloop in Dokkum. Wat ik er nog 
van weet is dat het een mooie zonnige dag was en dat je moet proberen je energie te verdelen. 
Niet te hard van stapel lopen, want anders haal je misschien de finish niet. Een constant tempo 
aanhouden, dan kun je voor de finish er nog een eindsprint uitpersen. Ik ben bijna aan het eind 
van mijn loop door Hantum ca. De finish is in zicht. En nu kan ik een eindsprint inzetten: Nog een 
doopdienst, iemand die belijdenis wil doen en daarnaast het seizoen opstarten om vervolgens 
afscheid te nemen. Terugkijkend heb ik mijn energie redelijk kunnen doceren. Er zijn nog veel 
dingen te doen, en net als met de Bonifatiusloop denk ik: had ik niet al sneller moeten beginnen. 
Heb ik hier of daar niet iets laten liggen? Maar achteraf is het makkelijk praten, al doende leert 
men. En kan ik dankbaar terugkijken op de loop door de 4H-dorpen. In de Bijbel heeft Paulus het 
ook over een wedloop lopen, maar ik denk niet dat hij wil dat wij onszelf voorbij lopen. Dat is wel 
een uitdaging in deze tijd, waarin je pas meedoet als je hard loopt. Ik denk dat het pastoraat me 
heeft behoed voor het mezelf voorbij lopen. Pastoraat is oplopen met mensen. Dat is een 
relativerende bezigheid, bij ieder bezoek heb ik geprobeerd mijn tempo aan te passen aan het 
tempo van de ander. En dat is vaker vertragen dan versnellen. Een pas op de plaats voor de ander 
en voor mezelf. Wat dat betreft ben ik meer een wandelaar dan een hardloper, meer een 
Emmaüsganger dan een wedstrijdloper. Misschien moet ik het hardlopen dan maar los zien van 
mijn rondwandeling door de 4H-dorpen. En het laatste stuk genieten van het weidse landschap 
van de klaai en de hartelijke mensen. Dat ik nog ervaar:  
 
Hij kan zomaar naast je lopen  
Op een onverwacht moment  
Hij kan zomaar naast je lopen  
En vertellen wie je bent  
Hij kan zomaar naast je lopen  
En je had Hem niet herkend (Elise mannah- Hij kan zomaar naast je lopen)  
 
Versterking bij tienerwerk gevraagd!  
Weet jij nog hoe je tijd als tiener was bij catechisatie en clubs? Er zijn veel 4H tieners die graag 
naar de clubs, catechisatie en chill-avondjes gaan. Zij zoeken verbinding, verdieping en geloof. En 
dat gunnen wij ze heel erg!  
 
Volgens ons is er niets mooiers dan van betekenis te mogen zijn voor jongeren. Om hen te zien in 
hun groei van onzekere brugklassers naar jongvolwassenen met zelfvertrouwen. Hen een plek te 
bieden van veiligheid, waar hun leven en samenleven mede gevormd wordt.  
 
Maar…… Er is simpel genoeg onvoldoende leiding om dit te kunnen blijven doen. Concreet 
missen we op dit moment 5 mensen waar de jeugd van op aan kan. 5 mensen om gezellige en 
verdiepende avonden met hen te hebben. 5 mensen die de kar willen trekken, 5 mensen die onze 



tieners zien, ze serieus nemen in hun sociale ontwikkeling en geloof. Onze tieners hebben weer 
zin in een nieuw seizoen.  
 
Durf jij het aan? Kom jij erbij als jeugdleider die:  

• 1x per 3 weken een clubavond willen begeleiden, of;  
• 1x per 3 weken een catechisatieavond willen begeleiden  
• Wil investeren in relaties met jongeren  
• Beschikbaar en betrokken is  

 
Wat denk je nu?  
“Ik heb het druk.” “Ik weet niet of ik dat kan.” "Die ander kan het beter"  
Allemaal begrijpelijk. Maar ondertussen kijkt er een hele generatie jongeren naar óns.  
 
Goed om te weten:  

• Je draait altijd met z’n tweeën of drieën  
• Je hoeft geen theoloog te zijn  
• Je hoeft niet ervaren te zijn.  
• Er is kant-en-klaar materiaal en begeleiding beschikbaar  

 
Twijfel je?  
Draai eens een avond mee. Geen verplichtingen - gewoon kennismaken.  
Wil je meer weten of een keer meelopen? Neem contact op met Wiebe, Simon, Eelke, Annemiek, 
Klaas Willem of spreek ons aan. Je hoeft geen entertainer te zijn. Geen jeugdwerker. Geen 
allesweter. Je moet er alleen zijn als jezelf. En dat doet er meer toe dan je denkt. 
 
Verjaardagen 75+ 
Op 30 september viert dhr. A. de Wilde zijn verjaardag en op 7 oktober is dhr. L. van der Meulen 
jarig. Beide heren alvast van harte gefeliciteerd, een feestelijke dag toegewenst en Gods zegen 
voor het komende levensjaar. 
 
Huwelijksjubilea 
Op 4 oktober is het 40 jaar geleden dat dhr. J.J. de Wilde en mevr. W. Keizer in het 
huwelijksbootje zijn gestapt. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum. Alvast een mooie 
dag toegewenst en nog vele mooie jaren met Gods zegen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij mevrouw Joukje Banga, dhr. Geert Kuipers, het 
echtpaar Douwe en Janke Bansma – Jepma en mevr. J. Minkema – Visser. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 10 oktober. Dit is een editie voor 2 weken. U kunt 
de kopij aanleveren t/m vrijdag 3 oktober bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of 
mailen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl. 
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