Zondag 12 oktober
Afscheidsdienst Wiebe Feddema
09.30 uur Dhr. W. Feddema
Organist: J. de Boer

1e Collecte: Diaconie: Eigen Zending
2e Collecte: Eredienst

Zondag 19 oktober

FOWD Hantumhvuizen - Open H.A.
09.30 uur Ds. U. Tjallingii, Bitgummole
Organist: H. Hoogeveen

1e Collecte: Diaconie: Voedselwerelddag, KIA Werelddiaconaat
2e Collecte: Eredienst: Onkosten FOWD

Diaconie: NL4o RABO 0320 239 500 0.v.v. eigen diaconie
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 0.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Op zondag 12 oktober is de dienst waarin ik officieel afscheid neem van PG Hantum
ca. Een dienst om even terug te blikken op afgelopen zeven jaar, en ook om alvast
vooruit te kijken als pastoraal werker en als gemeente hoe we ieder verder gaan
verbonden met God. Ik hoop u en jullie te mogen ontmoeten deze dienst.

d van de protestantse gemeente van Hantum c.a. ‘
hierbij van harte uit tot het bijwonen van de afscheidsdienst van
werker Wiebe Feddema

op zondag 12 oktober 2025 om 9:30 uur
in de Nicolaaskerk te Hantum.

Na de dienst is er vanaf
11:00 uur in dorpshuis
d’ Ald Skoalle gelegen-
heid om na een kop
koffie of thee Wiebe te
bedanken en de hand
te schudden.

Uit de gemeente

OPEN HUIS, IEPEN HUS
Zondag 14 september na afloop van de kerkdienst is het lepen HUs officieel geopend
door onze kerkelijke werker Wiebe Feddema, waarna voor iedereen de gelegenheid



was het vernieuwde gebouw te bezichtigen onder het genot van een kopje koffie,
thee of fris met eigen gebakken cake.

Na de spontane inzet van vrijwilligers en medewerkers van de lokale bedrijven is het
lepen HUs, in de Spoekesteeg nu klaar voor gebruik in het komende winterseizoen.
Alle medewerkenden met zijn of haar inzet of bijdrage waren als dank hiervoor
uitgenodigd voor een gezellige en feestelijke avond in het vernieuwde lepen Hs met
een hapje en een drankje.

Een woord van dank werd gesproken in een gezellig samenzijn namens de
kerkrentmeesters,

Reinder Prins, Klazina Jansma, Andries v.d. Woude, Hille Postma




Pastoralia

Pastoralia Binnen en ook buiten de gemeente hoor ik in de 4H-dorpen van ziekte en
het wachten op uitslagen. Zijn er mensen die teleurstellingen moeten verwerken,
komt er rouw en zijn er zorgen om kinderen. Daarnaast is er ook blijdschap, goede
uitslagen, plezier in school en werk, met vreugde aan de slag in verenigingswerk
binnen en buiten de gemeente. En blijdschap om het kindje dat geboren mocht
worden, of nog verwacht wordt.

Dankbaarheid of zorgen, we kunnen het delen met elkaar en met onze Heer. Dat
eenieder zijn of haar weg mag gaan in vertrouwen op de Heer.

Einde in zicht...

Inmiddels is het eind van mijn dienstverband in Hantum ca. in zicht. Komende zondag
12 oktober de afscheidsdienst, en een week daarop, op 19 oktober de
bevestigingsdienst in Damwald. Het gaat dan opeens snel. Na de officiéle
afscheidsdienst resten er nog een aantal weken in Hantum. Die weken is er nog de
laatste kerkenraadsvergadering, een laatste ouderlingberaad, de laatste catechisatie
en zo nog een aantal dingen. Ik hoop ook nog een aantal laatste bezoeken te kunnen
doen in deze weken. En dan de laatste week van 27 t/m 29 oktober is nog een
conferentie in Antwerpen voor mijn studie en dan zit het er echt op wat betreft mijn
dienstverband in Hantum. Het zal zeker niet zijn: uit het oog uit het hart, want ik sta
nog voor een aantal diensten ingepland de komende tijd. Wel merk ik dat ik de
verantwoordelijkheden die ik voel voor o.a. jeugdwerk, de Jobinder, het pastoraat
langzaam maar zeker los kan laten. In het begin denk je dan wel eens ‘wat moeten ze
zonder mij’, maar viteindelijk groeit het vertrouwen dat dat helemaal goed komt. Het
is in goede handen bij de kerkenraad en de zovele vrijwilligers die actief zijn in de
gemeente. Als ik kijk naar de lijsten met predikanten en hulppredikers in de
consistorie, zie ik dat ik sta in een lange rij van mensen die elkaar hebben opgevolgd.
Allen hebben een klein stukje bijgedragen, en allen hebben het stokje weer
overgedragen. Allen in dienst van God. Zo mocht ook ik een klein stukje meewerken
met God in de gemeente van Hantum ca. Zo is het geweest en zo zal het doorgaan.
Alsik weg ben, blijft God, gaat Hij verder. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Ik hoop
u en jij de komende weken nog te mogen ontmoeten!

Verjaardagen 75+

Op 21 oktober viert dhr. T.S. van der Heide zijn verjaardag. Namens de gehele
gemeente alvast van harte gefeliciteerd. Een mooie dag toegewenst en Gods zegen
voor het komende levensjaar.

Bloemengroet
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij mevrouw K. de Jong — Frankena, bij
dhr. A. de Wilde en bij het echtpaar dhr. J.J. de Wilde & mevr. W. Keizer.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 24 oktober. Dit is een editie voor 2
weken. U kunt de kopij aanleveren t/m donderdag 16 oktober (i.v.m. vakantie iets
eerder) bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-
mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl.
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