
Zondag 23 november 
Laatste zondag kerkelijk jaar 
09.30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum 
Organist: B. Talsma 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst: PKN Pastoraat 
 
Zondag 30 november 
1e advent 
09.30 uur Mevr. M. Folbert, Ternaard 
Organist: J. de Boer 
1e Collecte: Diaconie: Zending 
2e Collecte: Eredienst 
Er is zondagsschool / zondagsclub 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Dankdienst voor gewas en arbeid woensdag 5 november 2025  
Voor de dankdienst was er deze keer weer een oogstschikking gemaakt door de 
liturgische commissie in en rondom een koffer, waarbij een samenstelling van 
verschillende producten van land en tuin, die eerst gezaaid en nu volgroeid en 
geoogst zijn, en de dankbaarheid ervan symboliseren.  
 
De overvloed van de oogsten zijn bij elkaar gebracht, de schuren zijn gevuld en de 
werkzaamheden zijn afgerond. Dankdag wordt gezien als het ”dankjewel“ na tijden 
van werk. Dankbaar voor de vele gaven die we uit Gods handen hebben ontvangen.  
De kleur groen van het kleed is het symbool van groei, leven en vruchtbaarheid.  
De Bijbel ligt open met teksten als teken van dankbaarheid.  
 
Dankdag  
De goede vruchten van het land  
Bepalen ons bij een wonder  
Van het klein begin  
Zaad in de aarde gezaaid  
Onzichtbaar op de winterdag  
Maar groeiend  
Zoveel opgebracht  
In zegenrijke oogst  
Niet enkel mensenhanden  
Brachten dit bijeen  
Het wonder van wat leven doet  
Kent God alleen. 
 
 
 



Eeuwigheidszondag 23 november  
Op zondag 23 november is het eeuwigheidszondag. ’s Ochtends in de dienst 
gedenken wij gemeenteleden en dorpsgenoten die ons het afgelopen kerkelijk jaar 
zijn ontvallen. Ook is er mogelijkheid om persoonlijk een kaars aan te steken en stil 
te staan bij het verdriet om een dierbare die je mist.  
Hieronder de namen van gemeenteleden die wij zullen gedenken en de leeftijd 
waarop zij gestorven zijn:  
 
- Martsen Dijkstra – Dijkma, 92 jaar  
- Jan Heeringa, 64 jaar  
 
“Ergens is een plek in mij waar verdriet huist”, zei een vrouw. “Een soort ruimte of 
kamer die in mij is en waar ik wel, maar toch ook niet naar toe wil. Ergens verlang ik 
naar die stille ruimte in mij en tegelijk leef ik er jachtig aan voorbij.” (Vakblad voor 
contextuele hulpverlening, oktober 2025)  
 
Allen die het gemis ervaren van een dierbare die zij missen, Gods troostvolle 
nabijheid gewenst.  
 
Persoonlijke gedachtenis  
Naast de dienst is er zondag 23 november ‘s avonds, van 19.30u tot 20.30u de 
mogelijkheid om persoonlijk een kaars aan te steken voor iemand die u/jij wilt 
gedenken en die je meedraagt in je hart. 
 
Uit de gemeente 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij familie S. de Hoop en bij de familie 
Pieter en Joukje Banga. 
 
Bedankt 
Beste mensen, wij willen jullie graag bedanken voor de vele kaarten en felicitaties 
n.a. van ons 55-jarig huwelijk. 
 
Fo en Heine Vos  
de Sinne 59-1 Dokkum 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 5 december. Dit is een editie voor 2 
weken. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 28 november bij Alie Kuipers, Titus 
Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl 
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