
Zondag 21 december 
4e advent 
09.30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst: PKN Jonge Generaties 
 
Woensdag 24 december 
Kerstnachtdienst mmv De Bazuin Holwert 
21.00 uur Dhr. W. Feddema, Driezum 
1e Collecte: Diaconie: Amnesty International 
2e Collecte: Eredienst 
 
Donderdag 25 december 
Eerste Kerstdag 
10.00 uur Ds. P. Beintema, Dokkum 
Organist: B. Talsma 
1e Collecte: Diaconie: KIA Kinderen in de knel 
2e Collecte: Eredienst 
 
Vrijdag 26 december 
Kinderkerstfeest – musical Straal en Schitter 
10.00 uur door zondagsschool / zondagsclub 
1e Collecte: Speelgoedbank 
2e Collecte: Onkosten kinderkerstfeest 
 
Zondag 28 december 
11.00 uur Drs. J.G. Kerkhof-de Vries, H'huizen 
Organist: M. v.d. Zwaag 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
 
Woensdag 31 december 
Oudjaarsavond 
19.30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum 
Organist: J. de Boer 
1e Collecte: Diaconie Eindejaars collecte 
2e Collecte: Eredienst Oudejaarscollecte 
 
Zondag 4 januari 
Nieuwjaarsdienst 
09.30 uur Ds. J.P. Oosterhoff, Mitselwier 
Organist: J. de Boer 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Ghana 
 
 



Zondag 11 januari 
09.30 uur Dhr. E.S. van der Heide, Broeksterwâld 
Organist: B. Talsma 
1e Collecte: Diaconie: KIA Noodhulp 
2e Collecte: Eredienst 
Er is zondagsschool / zondagsclub 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 

 
 
Advent  
 
De eerste kaars mag branden,  
Wij zien een beetje licht  
Dat ook voor ons gaat schijnen  
Is dat geen mooi gezicht?  
 
Twee kaarsen mogen branden.  
Hun licht schijnt warm en zacht  
Voor mensen in het donker  
Als lichtpunt in de nacht.  
 
 



Drie kaarsen mogen branden,  
Vertellen het bericht:  
Het donker gaat verdwijnen!  
Het wordt al steeds meer licht.  
 
Vier kaarsen mogen branden.  
Zij geven ons weer moed.  
Nog maar heel even wachten,  
Dan wordt het licht en goed.  
 
De kaars van Kerst, die mag nu aan  
Laat ieder zien en horen:  
Een grote ster is opgegaan  
De Koning is geboren! 
 

 
 
Jo Bin der  
Op 5 en 6 januari zijn er weer Jo Bin Der gespreksavonden voor jong volwassenen. 
De vaste deelnemers krijgen natuurlijk weer persoonlijk bericht. Mocht je ook een 
keer willen meedoen aan een van deze avonden geef je dan op bij Johan Dijkstra, 
Hilda Veeninga of Andries van der Woude. 
 



Uit de gemeente 
 
Evangeliseren hoe doen we dat?  
Evangeliseren, iedereen doet het op zijn eigen 
manier. Hier hebben wij over gesproken binnen de 
kerkenraad. Hoe doen wij dat? Eén van de dingen 
om het geloof te verspreiden is door middel van de 
jaarlijkse kerkbode. Deze wordt bij kerkleden en 
geïnteresseerden bezorgd, zo kan iedereen die wil 
lezen over het evangelie.  
Een andere manier van evangeliseren zijn Iconen. 
Op deze manier gebeurde dit vroeger in Rusland. 
Arme mensen die niet konden lezen en schrijven 
konden zo kennis maken met de Bijbelverhalen. Ik 
ben recent pas in aanraking gekomen met het 
fenomeen Iconen. Ik ben laatst met mijn man Sipke 
naar een schilderexpositie van Joukje Nicolai 
geweest in het kerkje van Metslawier. Ieder 
weekend is deze kerk open voor publiek, zeker een 
aanrader om eens langs te gaan.  
De schilderingen die ik daar zag spraken mij erg 
aan, zoveel zelfs dat ik er één heb aangeschaft voor 
bij mij thuis. Namelijk een icoon van de geboorte 
van Jezus. Ik ben van plan om deze vanaf de 1e advent dag ieder jaar boven de 
schoorsteenmantel te hangen.  
Na de expositie zijn we bij Joukje op bezoek geweest en hebben we haar gevraagd 
waarom ze iconen is gaan schilderen. Ze vertelde dat de eerste keer dat ze een 
Icoon zag dit in de Bonifatuskapel in Dokkum was. Ze is hierdoor gefascineerd 
geraakt maar ze vindt ook erg mooi en fijn om op deze manier te kunnen 
evangeliseren. Om te leren Iconen schilderen heeft ze eerst een cursus gedaan en 
daarna nog een vervolgcursus in een klooster in Veendam.  
Ze vertelde nog, kijk je wat langer naar een Icoon dan word je er ook rustig en kalm 
van. Dit is iets wat ik vanaf 21 december ga ervaren. De schildering hangt namelijk 
tot dan nog in de kerk in Metslawier, daarna komt hij naar Hantumhuizen en gaan 
wij van dit mooie schilderij genieten.  
Rika de Jong (wijkouderling) 
 
 
Is der ien die ek in persoanlik verhael hat dan kin dit oanleverje foar publikaasje yn 
de Geandewei bij pghantum@geandewei.nl. 
 
 
Diaconie steunt vier projecten 
  
De diaconie heeft in haar laatste vergadering van dit jaar besloten om geld te 
doneren aan een viertal projecten. Het gaat om Noodhulp Soedan van Kerk in Actie, 
buurthuiskamer Leger des Heils in Dokkum, Stichting Jarige Job en Kinderen in de 
Knel van Kerk in Actie. 
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De Noodhulp Soedan is bedoeld voor de vele vluchtelingen in de Afrikaanse land 
waar sinds april 2023 een bloedige burgeroorlog uitgevochten wordt. Ruim 14 
miljoen Soedanezen zijn gevlucht waarvan 2 miljoen naar het buitenland. Via haar 
internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan de overvolle 
vluchtelingenkampen. 
De buurthuiskamer Bij Bosshardt van het Leger des Heils in Dokkum is sinds eind 
2019 gevestigd aan de Oostersingel 15 in Dokkum. Hier kunnen mensen met hun 
vragen of problemen terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, een smakelijke 
maaltijd of voor ‘gewoon’ eens een ander gezicht. Er voor elkaar zijn staat hier 
centraal. 
Stichting Jarige Job zorgt ervoor dat kinderen in Nederland die in armoede leven 
tóch hun verjaardag kunnen vieren. Ze regelen een verjaardagsbox ter waarde van 
€35 met alles wat nodig is voor een feest: cadeautjes, slingers, traktaties voor school 
en lekkers voor thuis. Jaarlijks vieren meer dan 150.000 kinderen hun verjaardag 
dankzij Jarige Job. 
Kinderen in de Knel van Kerk in Actie Kerk richt zich op kinderen in moeilijke 
omstandigheden. Daarbij zet Kerk in Actie zich vooral in voor kinderrechten, waar 
kerken wereldwijd van toegevoegde waarde kunnen zijn: het recht op onderwijs, 
het stoppen van (seksueel/huiselijk) geweld, en jongeren meer kansen bieden zich 
te ontwikkelen. 
 
Herinnering Kerkbalans 2025 
 
Ook dit jaar zijn wij erg blij met alle toezeggingen en bijdragen die zijn ontvangen 
voor actie Kerkbalans 2025. 
Voor degenen die wel de toezegging hebben gedaan maar nog niet de bijdrage 
hebben overgemaakt, bij deze nog even de herinnering! 
Namens de Kerkrentmeesters 
 
Tafels en stoelen  
Nu het Iepen Hûs voorzien is van nieuw meubilair zijn de oude tafels en stoelen over. 
Is er iemand van de kerkleden die hier belang bij heeft? Eventueel tegen een kleine 
vergoeding die dan weer besteed kan worden aan het interieur van het Iepen Hûs. 
Te bevragen of informatie bij de kerkrentmeesters.  
 
Verjaardagen 75+ 
De komende weken vieren de volgende gemeenteleden hun verjaardag: 
21 december  R. van der Schaaf-Vellema 
29 december  P. Banga 
10 januari  Mevr. J. Groen - de Haan 
Alvast van harte gefeliciteerd. Een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor het 
komende levensjaar. 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen twee weken bezorgd bij dhr. Jan Toren,  mevr. T. van 
der Meulen – Sijtsma, bij dhr. Lolke Smits en bij de familie W. Hijma. 
 
 
 



Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 16 januari. Dit is een editie voor 2 
weken. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 9 januari bij Alie Kuipers, Titus 
Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl 
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