
Zondag 9 februari 
H.A. belijdende leden 
09.30 uur Ds. W. Veltman, Reitsum 
1e Collecte: Diaconie KIA Werelddiaconaat 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 16 februari 
FOWD dienst Hantumhuizen 
09.30 uur Ds. I. de Kok, Kollumersweach 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie: KIA Binnenlands Diaconaat 
2e Collecte: Eredienst: Onkosten FOWD 
Er is zondagsschool / zondagsclub 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 



Wereldgebedsdag 2025  
Wereldwijd gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed 
opnieuw de wereld rond op de eerste vrijdag van maart.  
Al vele jaren vieren we op de eerstvolgende zondag erna, 
met elkaar als 4-H dorpen een wereldgebedsdagviering 
m.m.v. verschillende mensen en volgen we de liturgie, die 
dit jaar is samengesteld door vrouwen uit de 
Cookeilanden met het thema: ‘IK HEB JE PRACHTIG 
GEMAAKT’  
Psalm 139:14, Ik zal U loven, want ik ben angstig en 
wonderbaarlijk gemaakt …,  
De Cookeilanden bestaan uit 15 eilanden die verspreid 
liggen over een groot aantal vierkante meters in de Stille 
Oceaan.  
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor een paar 
projecten, een bijdrage voor de projecten is van harte 
aanbevolen, daarbij is er ook een collecte voor de 
onkosten van deze dienst.  
Een wereldgebeurtenis waarbij we wereldwijd samen 
vieren, samen bidden, samen zingen met dezelfde 
liturgie, een uiting van oecumene en samen verbonden 
zijn. Op de website www.wereldgebedsdag.nl is meer 
informatie te vinden over de Wereldgebedsdag die wereldwijd gevierd wordt.  
U of jullie zijn van harte welkom bij de wereldgebedsdienst in de Nicolaaskerk in Hantum  
zondag 9 maart 2025 om 9.30 uur.  
Hartelijke groet namens wereldgebedsdagcomité 4-H Dorpen, PKN Hantum c.a.  
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma 

 
40dagen boekje: Genadetijd  
Op 9 maart begint de veertigdagentijd, een periode waarin we toe leven naar Pasen. In de kerk is dat 
de vasten-, of lijdenstijd. Dé periode om stil te staan bij Jezus’ leven, lijden, sterven en opstanding en 
wat dat betekent voor u, jou en mij in 2025. Het lijkt mij mooi om deze periode met een groep(je) 
samen op te trekken. Dat ieder dagelijks een dagboekje volgt, en dat we dan één of twee-wekelijks 
bij elkaar komen om iets te delen van ons geloof en daarbij is er ook ruimte voor onze twijfel. Ik heb 
hiervoor het dagboekje ‘Genadetijd’ op het oog met thema’s: Stil worden, inkeren, vergeven, 
ontvangen, opnieuw beginnen, recht doen en Jezus volgen. Heb jij of heeft u hiervoor belangstelling, 
laat het me weten!  
 
Bijbels diner herkansing  
Op 16 maart in de ongelooflijke dienst, zullen we stil staan bij hoe de maaltijd in Bijbelse tijd was. In 
de dienst is dan de uitleg en na de dienst kunnen we dan aanschuiven bij de maaltijd. Voor de 
maaltijd kun je je dan nog opgeven. Meer informatie volgt later. 
 
Uit de gemeente 
 
Ter bezinning: Volgen  
Op social media kun je andere mensen volgen en anderen kunnen jou volgen. Zelf ben ik niet heel 
actief op social media, ik heb er altijd dubbele gevoelens bij. Neem het sportplatform van Strava. 



Hier kun je je fiets-, wandel- of welke sportprestatie ook, delen met je volgers. En anderen kunnen 
jou daarvoor erkenning geven (kudo’s). De ene keer ben ik trots op mijn prestatie en zou ik dit willen 
delen met mijn Strava-vrienden. Een andere keer voel ik me tijdens mijn hardlooprondje 
achtervolgd, ook al loop ik alleen: ik moet wel beter doen dan hem of haar, of dan mijn vorige keer. 
En weer een andere keer denk ik: ik loop voor mijn ontspanning, waarom zou ik anderen daarin 
delen? Er is een spanning tussen trots en bescheidenheid. Gezien willen worden, en niet zo nodig 
gezien hoeven te worden. Onze Heer Jezus heeft vele volgers. Hoe gaat Hij daar mee om? Hij is niet 
bescheiden, want hij roept telkens op: Volg mij! Maar het gaat hem niet om de kudo’s of de likes. 
Heel vaak vraagt hij om niet door te vertellen dat hij heeft genezen. Hij voelt zich ook niet 
achtervolgd of opgejaagd om beter te presteren. Als Jezus oproept: volg mij, dan gaat het hem om 
jou als volger. Hij ziet jou. En hij ziet wat jij nodig hebt. Neem de tollenaar Levi uit Lukas 5, iedereen 
ziet hem als nutteloze belastingsbeambte. Hij is nuttig voor inkomsten voor de regering, maar voor 
de mensen een grote bron van ergernis, onnodig oponthoud. Jezus ziet Levi niet als nutteloos mens 
aan wie je alleen je belastingsplicht doet. Deze tollenaar is het waard leerling te worden. Als Jezus je 
uitnodigt: volg mij, dan zit daar erkenning in voor jou. Niet om je prestatie, om wat je wel of niet 
doet, maar om wie je bent. Jij mens met je lek en brek, volg mij! En de mensen die Jezus volgen, 
beleven een ommekeer. Ze worden een beter mens. Waarom? Omdat ze merken: ik ben de moeite 
waard voor Hem, Hij doet moeite voor mij. Als Hij voor mij leeft en zelfs sterft, weet ik mijn leven de 
moeite waard. Daarom leef ik voortaan voor Hem en voor de naasten om mij heen.  
 
Pastoralia 
In de gemeente volgen wij elkaar ook. Als pastor en ouderlingen volgen wij verschillende mensen en 
situaties in de gemeente. Niet alles wordt gezien en gemerkt. Maar aan dat waarvan wij weten, 
proberen wij aandacht te besteden, door bezoek, gebed en omzien naar elkaar. Dan is het ook nodig 
om de dingen van elkaar te delen en daar is moed en kwetsbaarheid voor nodig. Er gebeurt denk ik 
veel in de gemeente in het omzien naar elkaar dat in het verborgene blijft. En daarnaast ook in het 
besturen en onderhouden van de gemeente. Vele vrijwilligers die zich week in week uit inzetten, dat 
verdient best wel een paar kudo’s of likes, want het is goed om te merken dat we wat voor elkaar en 
voor Gods gemeente over hebben. En elkaar daarbij ondersteunen!  
 
Mevrouw Tine Vriesema-Soepboer (K203, Stasjonswei 12, 9123JZ Mitselwier) verbleef een week in 
het ziekenhuis, daar werd zij geholpen aan een ontsteking in haar schouder. Gelukkig mocht zij snel 
herstellen en is ze inmiddels weer op haar vertrouwde plekje in de Skûle. Wij danken met haar God 
voor het slagen van de medische ingreep en bidden om moed en kracht bij het verdere herstel.  
 
Dhr. R. van der Ploeg, verblijft nog altijd in het van Harenhuus in St. Anna Parochie (Afd. Witte huis, 
kamer 1, Cingel 2, 9076DK). Het is nog onduidelijk hoe lang hij hier moet verblijven. Mogelijk dat er 
voor hem een andere plek wordt gezocht waar hij dan definitief zal verblijven. We bidden dat hij in 
deze onzekerheid vertrouwen en aanvaarding vindt.  
 
Bij dhr. Piet van der Woude (Dokkumerwei 8, Hantum) waren er zorgen over zijn gezondheid. Na 
onderzoek bleek dat medicatie hem ondersteuning kan bieden. De hoop is dat deze medicatie goed 
aanslaat. We bidden met hem dat de medicatie goed mag werken en dat hij samen met Nynke moed 
en vertrouwen krijgt voor de toekomst.  
 
Allen die in zorgen en onzekerheid verkeren, moed en kracht toegewenst en gebeden!  
 
 



Verder 
Komende tijd sta ik minder vaak ingeroosterd bij de zondagse diensten, dat vind ik eigenlijk wel 
jammer. De planning wordt een jaar van tevoren vastgelegd, en toen had ik er niet zoveel erg in. Het 
geeft mij de komende tijd wat meer ruimte voor kinder-, en jeugdwerk, maar ook bezoek en 
groepswerk. In de voorjaarsvakantie 17 t/m 23 februari hoop ik vrij te zijn, u/jij kunt dan contact 
opnemen met de wijkouderling of scriba. Daarnaast wil ik hier vermelden dat ik 6 februari weer start 
met de studie aan de CHE in Ede, ik volg daar de studie Contextuele therapie. Een verdieping en 
vervolg op de studie die ik afgelopen jaar volgde. De lesdagen zijn zo gemiddeld elke 14 dagen op de 
donderdag. Kort uitgelegd houdt deze studie het volgende in: Als mens worden we gevormd door 
relaties. Relaties met mensen, met God, met de schepping. In de omgang met elkaar hebben we het 
beste met elkaar voor. Toch berokkenen wij onbedoeld schade, of overkomen ons dingen die wij 
liever anders zagen. Dat zorgt ervoor dat we ons gekwetst voelen in ons menszijn, vertrouwen staat 
onder druk en relaties kunnen moeite geven. Dat terwijl we ten diepste verlangen naar balans in ons 
leven, dat relaties goed zijn, dat we zelf in balans zijn. Op die hoop richt zich deze studie onder 
andere. Met de woorden van de grondlegger van de contextuele theorie: “We zoeken naar hoop 
voor herstel van gekwetst menselijk recht die schuilt in de dieper gelegen motivaties van mensen”. Ik 
hoop dat deze studie de gemeente ten goede mag komen in pastoraat en ook de rest van het 
gemeentewerk. Mocht iemand hier eens over van gedachten willen wisselen, of over in gesprek 
willen gaan, altijd welkom om mij te benaderen voor een afspraak.  
Ontvang een hartelijke groet, Wiebe Feddema  
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen  
Actie Kerkbalans 2025 is van start!  
In januari is het weer zover: de actie Kerkbalans gaat van start. Wij vragen al onze leden een bijdrage 
te geven voor onze gemeente.  
“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” 
“Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien 
van de waarde die onze gemeente heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en 
blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en 
voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig 
hebben.  
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2025 vorm en inhoud te geven. Doe daarom 
mee en vul het toezeggingsformulier dat u tussen 11 en 25 januari ontvangen hebt ruimhartig in.  



Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze 
al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen. 

 
Verjaardagen 75+ 
Op 9 februari zijn er twee jarigen, dhr. R. van der Ploeg en dhr. G. van der Woude. Op 22 februari 
viert dhr. D. Bandsma zijn verjaardag. Alle drie heren alvast van harte gefeliciteerd met uw 
verjaardag. Een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor het komende levensjaar. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij dhr. J. de Wilde en het echtpaar Annet & Gerke 
Kingma – Holwerda. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 21 februari. Dit is een editie voor 2 weken. U kunt de 
kopij aanleveren t/m donderdag 13 februari (i.v.m. vakantie wat eerder) bij Alie Kuipers, Titus 
Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl. 
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