
Zondag 20 april 
Paaszondag 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
M.m.v. Gospelgroep De Regenboog uit Dokkum 
1e Collecte: Diaconie: KIA Noodhulp 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 27 april 
Slotdienst winterwerk 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: Dhr. J. Boeijenga 
Collecte: Slotdienst commissie 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 

 
 
 
 
 
 

Paasgedachten  
Afgelopen maanden las ik onder andere twee boeken van Auschwitz overlevers: Elie Wiesel 
en Edith Eva Eger. Bij de voorbereiding van de diensten voor Pasen kwamen deze mensen 
weer in mijn gedachten. Verwonderd over de veerkracht waarmee zij wisten op te staan na 
de hel van Auschwitz. Maar ook hoe deze verschrikkelijke ervaringen hun leven getekend 
hebben. De verhalen van deze mensen brengen je in vertwijfeling: als God dit diepe kwaad 
toe laat, kan ik dan nog geloven dat God bestaat? En tegelijk zijn het verhalen van hoop, 
want als er mensen zijn die die verschrikkingen te boven kunnen komen. Dan laat dat zien 
dat kwaad het goede nooit helemaal zal uitroeien. In de donkere wolken die nu ook over ons 
komen in actualiteit van oorlogen en geopolitieke dreiging, mogen we vasthouden aan de 



hoop. De hoop van Pasen. Dat het kwaad aan het kortste eind zal trekken omdat de Goede 
altijd sterker is. Aan het kruis lijkt het kwaad te winnen, maar de opstandingskracht van 
Pasen toont ons dat God het kwaad overwint. Er is moed en ook bezinning nodig. Om het 
kwaad en het lijden in de ogen te kijken en niet kwaad met kwaad te vergelden, maar Jezus 
te volgen in zijn weg van liefde en vergeving. Er is genade nodig en vergeving om na elke val 
weer op te staan. Het verhaal van Pasen eindigt niet met een hopeloos einde, maar met 
eindeloze hoop. Dat Pasen de hoop en het geloof in ieder van ons mag voeden.  
 
Bij de diensten  
Op Witte Donderdag is er de gezamenlijke Agapé-viering, we staan stil bij het laatste 
Pesachmaal en vieren ook het Avondmaal, en aansluitend eten we met elkaar.  
 
Op Goede Vrijdag lezen we dat Jezus zich overgeeft. Hem treft een zware kruisweg, hoe kan 
hij onrechtvaardig lijden op zich nemen zonder daartegen in hoger beroep te gaan? Vader, in 
uw handen leg ik mijn geest.  
 
Op Paaszondag vieren we de opstanding van Jezus. Het is ongelooflijk, ook Jezus’ leerlingen 
vinden het lege graf eerst maar kletspraat, tot ze het zelf zien. Hopelijk vangen wij een glimp 
op van dit opstandingswonder, al is het alleen maar door ervan te zingen samen met 
Gospelgroep De Regenboog.  
 
Op zondag 27 april is de slotdienst waarin we het winterwerk seizoen af zullen sluiten met 
elkaar. 
 
Jannie Boonstra van KIA op gemeenteavond 
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) mag dan jaarlijks minder leden tellen, dat betekent 
niet dat er minder geld ingezameld wordt voor goede doelen. In 2022 droegen gemeenten 
en kerkleden 27 miljoen euro af aan hulpverleningsorganisatie Kerk in Actie (KIA), in 2023 
was dit 30 miljoen euro, zo verklaarde Jannie Boonstra op de gemeenteavond op 12 maart. 
De Friese consulente gaf een inkijkje in de werkwijze van de hulpverleningsorganisatie die 
lokale gemeenten ondersteunt bij hun diaconale werkzaamheden en die betrokken is bij 
wereldwijd zo’n 350 liefdadigheidsprojecten. Het merendeel van de projecten vindt plaats in 
de zeven actielanden Bangladesh, Colombia, Ghana, Libanon, Indonesië, Moldavië en 
Rwanda. In Colombia en Libanon heeft KIA ook een eigen medewerker. Het bijdragen aan 
veiligheid en het oplossen van armoede zijn de belangrijkste speerpunten. Bij alle projecten 
wordt samengewerkt met lokale christelijke partners. ‘’Want zij kunnen het beste aangeven 
waar behoefte aan is”, aldus Boonstra. Kerk in Actie is daarnaast een van de elf partners die 
samenwerken in Giro555 voor noodhulp bij grote rampen. Zendelingen in de traditionele zin 
van het woord – het verkondigen van het evangelie – heeft KIA niet in dienst. ‘’De prioriteit 
ligt bij hulpverlening maar daarbij leggen we uiteraard wel uit wat ons drijft”, aldus Boonstra. 
De diaconie 
 
Uit de gemeente 
 
Pastoralia 
Roelof Woudman (Hantumerwei 12, Hiaure) onderging een operatie aan een breuk. Deze 
operatie mocht goed slagen. We zijn met Roelof en Jikke dankbaar en wensen en bidden 
hem een goed herstel toe.  



 
Mieke Breman (Doarpsstrjitte 12, Hantum) herstelde van een blaasontsteking, maar kwam 
daarna ten val waarbij ze haar hand bezeerde. Daarbij heeft ze nog aanhoudende klachten 
aan haar handen. We bidden en hopen dat de klachten verder mogen herstellen.  
 
Huwelijksjubilea 
Maandag 21 april zal een feestelijke dag zijn voor het echtpaar Johannes van der Hout en 
Gina van der Weide. Zij zijn op deze dag 30 jaar getrouwd. Van hart gefeliciteerd met jullie 
jubileum. Een mooie dag toegewenst en Gods Zegen op jullie verdere levenspad. 
 
Mutaties kerkelijk erf 
 
Binnengekomen: Vanuit Raard: Berend Bilker en Korneliske Anna Bilker-Fink met hun 
kinderen Fenne Martinus de Beer en Willeke Bilker. Hun adres: Krúdikker 7, 9148 BD  Hiaure  
 
Vertrokken: Mevr. J. Groen-de Haan is verhuisd van naar Woonzorgcentrum De Skûle, 
verpleegafdeling De Klink, Stasjonswei 10, 9123 JZ  Mitselwier. Mevr. de Haan blijft 
voorkeurslid van onze gemeente.  
Dhr. C.M. Solleveld en Mevr. A.J. Solleveld-Riemeijer zijn verhuisd naar Markepad 6, 9462 
RL  Gasselte.  
Mevr. N. van der Gang is verhuisd naar Oudebildtdijk 774, 9079 NC  St.-Jacobiparochie.  
Dhr. S. Posthumus en mevr. M.R. Posthumus-Zijlstra zijn verhuisd naar Learmune 18, 9102 
EE  Dokkum. Allen zijn overgeschreven naar de plaatselijke gemeente. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij dhr. Joop Visser en bij dhr. Roelof 
Woudman. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 2 mei. Dit is een editie voor 2 weken. U kunt de 
kopij aanleveren t/m vrijdag 25 april bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of 
mailen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl. 
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