
Zondag 18 januari 
11.00 uur Dhr. G. Riemersma, Dokkum 
Organist: J.L. de Boer 
1e Collecte: Diaconie: Eigen Zending  
2e Collecte: Eredienst: Missionair Werk  
 
Zondag 25 januari 
Ongelooflijke dienst 
09.30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum 
1e Collecte: Diaconie: Eigen Jeugdwerk 
2e Collecte: Eredienst: PKN Jonge Generaties 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Kerstochtend op woensdag 17 december  
De diaconie heeft samen met de bijzondere dienstencommissie een koffieochtend 
met aansluitend een maaltijd in Kerstsfeer georganiseerd in de Âld Skoalle. Er 
waren 20 gasten en naast gezellig koffiedrinken en met elkaar praten hebben we 
ook gezongen. Hillie Kalma had een mooie liturgie gemaakt met kerstliederen en 
samen met Sia van der Woude heeft ze ons begeleid. Jammer dat Rinske Prins ziek 
was, zij zingt anders ook mee. Hendrik van der Heide vertelde daarna boeiend een 
aantal anekdotes met herinneringen aan zijn Kerstvieringen door de jaren heen. Zo 
reeg hij als het ware de verhalen aaneen en tot slot schreef hij de kernwoorden op 
en stopte die in een kerstbal en hing die vervolgens in de kerstboom. Zo kunnen we 
volgend jaar dit verhaal weer lezen en nieuwe herinneringen toevoegen. Na het 
stamppotbuffet dat goed smaakte heeft Annie Postma ons getrakteerd op een 
lekker toetje. Ze had custardpudding gekookt en serveerde er warme peertjes en 
slagroom bij, heerlijk. Na de afsluiting mochten alle gasten nog een leuke 
kersthanger kiezen om mee naar huis te nemen. Deze was gemaakt door Rinske 
Prins. Al met al een ochtend die voor herhaling vatbaar is. Allen die geholpen 
hebben willen we hartelijk bedanken voor hun hulp.  
Ook in 2026 is er iedere tweede woensdag van de maand een koffieochtend in d’Âld 
Skoalle, de eerste keer is dus op 14 januari en we heten jullie weer van harte 
welkom.  
 
Kerstnachtdienst  
Op woensdagavond 24 december kwamen 
we tijdens de Kerstnachtdienst binnen 
terwijl muziekkorps De Bazuin uit Holwerd 
al aan het spelen was. Prachtig zo’n 
muziekkorps erbij. Wiebe Feddema was de 
voorganger en zo was hij tegen het eind 
van dit jaar toch nog enkele keren terug in 
Hantum. Het werd een fijne dienst in een 
volle sfeervolle kerk. De kerstliederen 



werden uit volle borst meegezongen. We willen hierbij het korps nog van harte 
bedanken voor hun medewerking want wat hebben ze er veel werk van. Al die grote 
instrumenten vervoeren en meesjouwen, vervolgens uitpakken en in de 
opslagruimte opbergen. Dat deden ze allemaal met een lach en vol enthousiasme, 
zin om op te treden. 
 
Symbolische bloemschikking met Kerst n.a.v. brochure Advent en Kerst 
Met de adventszondagen werd er iedere zondag een kaars aangestoken en een 
gedichtje voorgelezen m.m.v. kinderen zondagsschool / zondagsclub. 
Met kerst is er een tafelbloemschikking gemaakt met eigen creativiteit aansluitend 
bij het jaarthema van de protestantse kerk met verschillende witte bloemen met 
daarbij een uitleg:  
“Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest”  
Dit thema nodigt ons uit om bewust stil te staan bij de onverwachte manieren 
waarop de Geest werkt. Het helpt ons om met open ogen en een ontvankelijk hart 
Gods aanwezigheid te herkennen in het alledaagse.  
 
In de schikking van Kerstmis staan amaryllissen in glazen vazen, rijk en stralend.  
Tere bloemen staan in kleine vaasjes. 
De engeltjes en duifjes zijn er nog. 
Kleine kaarsjes brengen een zachte gloed. 
Het is een feest van licht en kleur, hemel en aarde verbonden door de geboorte van 
het Kind. 
 
Hoe wonderlijk, machtig en genadig is God: de komst van zijn eigen Zoon, Jezus 
Christus, het Licht van de wereld. Dat vieren wij met kerst.  
Moeder Maria en vader Jozef ware ontvankelijk voor Gods Geest. Zij zijn een 
voorbeeld.  
Laten we zoeken naar momenten, plekken en manieren om ontvankelijk en 
opmerkzaam te zijn voor Gods Geest.  
Hartelijke groet namens de liturgische commissie,  
Griet Prins, Hilda Veeninga, Marieke Postma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uit de gemeente 
 
“Fan it fean nei de klaai”  
 
Een nieuw begin, 
een blanco leeg vel. 
De omgeving maagdelijk wit, 
stil en open. 
 
Geen verleden dat drukt, 
geen richting die dwingt. 
Alleen ruimte 
om te worden. 
 
God bracht dit op mijn pad, 
niet als toeval 
maar als uitnodiging. 
 
Hier leg ik een nieuwe basis, 
met vertrouwen als inkt, 
en stilte als fundament. 
  
Met ingang van 1 januari 2026 ben ik begonnen als pastoraal ondersteuner in de 
gemeente Hantum c.a. Hierbij wil ik me graag in een persoonlijk woordje aan de 
gemeente voorstellen. Ik ben Sieta Pultrum, ik woon in Surhuisterveen en 
ben verloofd met Jan Hendrik Woudstra uit Dokkum. Ik heb 2 volwassen kinderen, 
een schoondochter en 3 kleinkinderen. Bovenstaand gedicht heb ik erbij gezet 
omdat het goed verwoord hoe ik me op dit moment voel. De afgelopen jaren heb ik 
als vrijwilliger in het Taalhuis van de bibliotheek in Surhuisterveen en Buitenpost 
gewerkt. Daar geef ik taalles aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven 
en aan asielzoekers die na de inburgering de Nederlandse taal nog beter willen 
leren. Dit werk geeft me veel voldoening. Ik ben een mensenmens en vind ik het erg 
fijn om met mensen te werken en ze te helpen. Daarvoor heb ik met veel plezier als 
pastoraal werker in de Filadelfiagemeente in de Westereen gewerkt en 
heb daar veel kennis en ervaring op kunnen doen. Omdat ik op zoek was naar een 
nieuwe baan, werd ik onlangs via mijn netwerk door een vriend gewezen op een 
mogelijke vacature bij de PKN Hantum. Dit in verband met het vertrek van 
Wiebe Feddema. Van het één kwam het ander en voor ik het wist had ik een gesprek 
met een aantal mensen uit de kerkenraad in het gezellige en warme Iepen Hûs in 
de Spoekestege. Het klikte en er volgde een kennismaking op de gemeenteavond in 
november jl. En nu kan ik aan de slag…aan het begin van dit nieuwe jaar…een nieuw 
begin. Ik heb er zin in en zie er naar uit om u/jullie allen persoonlijk te ontmoeten!  
 
Voor het nieuwe jaar wens ik iedereen een goed nieuwjaar en Gods zegen en Zijn 
nabijheid toe.  
 
Hartelijke groeten,  
Sieta Pultrum  



In memoriam: Jan de Wilde 
Op 14 december overleed Jan de Wilde op 89-jarige leeftijd. Jan is geboren op 2 
februari 1936 in Hantumhuizen. Jan was een echte Hantumer, na een lange 
verkeringstijd kwam hij 60 jaar geleden met zijn vrouw Jantsje op de Hearewei te 
wonen. Waar hij dus tot 14 december nog woonde.  
Hij maakte veel veranderingen mee tijdens zijn leven. Als echte Hantumer kon hij je 
veel vertellen van hoe het dorpsleven er vroeger uitzag en hoe dat zich afgelopen 
decennia ontwikkeld heeft.  
Zo vertelde hij dat de dag na dat hun huwelijk was gesloten werd gebeld door zijn 
baas. Of hij al weer kon komen werken. En stapte hij weer op de trekker. Jan werkte 
bij diverse boeren en loonbedrijven in de regio, voornamelijk in de akkerbouw. Een 
harde werker, die nog niet van een CAO gehoord had. Als de baas roept, dan ben je 
er. En kinderen Anneke en Jelle Christiaan en ook kleinzoon Jan Pieter herinneren 
zich nog dat ze vaak mee mochten op de trekker of de combine.  
Toen hij met pensioen ging, stopte het werken niet. Nog altijd was hij druk in de 
weer met zijn moestuin onder de kerktoren, en met de schapen. Je zag hem vaak 
fietsen van en naar zijn tuin. En de opbrengst van de tuin, deelde hij met wie het 
maar kon gebruiken. Jan was gehecht aan Hantum en kwam dan ook niet vaak 
buiten het dorp. Iedereen die hem lief was, en al wat hem lief was, was immers in 
Hantum. Zijn kinderen en kleinkinderen, z’n broer Abe, zijn oude maten, de tuin en 
zijn huis. Een eenvoudig, maar rijk leven.  
Als heit en pake was hij zorgzaam, betrokken en trots op zijn gezin. Jan was een 
dankbaar mens, die niet veel eiste. Toen hij merkte dat hij zijn leven los moest laten 
zei hij dan ook: ik haw it goed hân.  
In besloten kring namen we afscheid van Jan met woorden uit Prediker 3:13 ‘As in 
minske yt en drinkt en fan it goede genietet by al syn skreppen, dan is dat in jefte 
fan God.’  
We stonden stil bij het leven van Jan, en hoe hij kon genieten van het harde werken 
en van het goede dat dat opleverde. Het samenwerken en samen delen van de 
oogst die al dat werken opbracht. Het is te zien als een geschenk van God.  
Zo keken we dankbaar terug op het leven van Jan, de heit en pake die Anneke, Jelle 
Christiaan, Jan Pieter en Aeltsje van God kregen. Na nog een laatste ronde gemaakt 
te hebben langs zijn geliefde tuin onder de Hantumer kerktoren brachten we Jan 
naar zijn laatste rustplaats.  
Dat Anneke, Jelle Christiaan, Jan Pieter en Aeltsje, naaste familie, vrienden en 
kennissen troost en kracht mogen ervaren bij dit verlies.  
Wiebe Feddema 
 
Oproep  
Na jarenlang de boeketten bloemen uit de kerk te hebben bezorgd is Wietske van 
der Woude hiermee gestopt omdat ze is verhuisd naar Dokkum. We willen haar 
natuurlijk hartelijk bedanken voor haar trouwe inzet. Nu wordt de lijst van 
bloemenbezorgers na de verhuizingen van Mattie en Wietske wel korter en daarom 
vragen wij mensen die hun willen vervangen. Het betreft dus een bos bloemen 
bezorgen na de dienst aan de 75+jarigen, zieken of als bedankje. Wie wil ons team 
versterken? Opgeven kan bij iemand van de kerkenraad. 
 
 



Verjaardagen 75+ 
Op 21 januari viert mevrouw D. Jansma haar verjaardag. Alvast van harte 
gefeliciteerd, een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor het komende 
levensjaar. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij mevr. W. Bakker - Duinstra, mevr. 
R. van der Schaaf, dhr. P. Banga en mevr. J. Groen – de Haan. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 30 januari. Dit is een editie voor 2 
weken. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 23 januari bij Alie Kuipers, Titus 
Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl 
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