
Pinksteren - bevestiging ambtsdragers 
09.30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum 
1e Collecte: Diaconie: Eigen Zending 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 31 mei 
Ongelooflijke dienst 
09.30 uur  
1e Collecte: Diaconie: Eigen Jeugdwerk 
2e Collecte: Eredienst 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Een mededeling van de kerkenraad  
 
De kerkenraad deelt mee dat er in de Pinksterdienst van 24 mei een bevestiging 
dienst is en tevens een afscheid van meerdere ambtsdragers die uit het ambt 
worden ontheven: 
· Rinske Prins (als diaken)  
· Hille Postma (als kerkrentmeester)  
· Anja Dijkstra - de Haan (als scriba)  
· Marja Kuipers - v/d Kooi (als diaken)  
 
We zijn blij dat er enkele ambtsdragers bereid zijn gevonden om te verlengen, 
namelijk: 
· Andries van de Woude en Klaziena Jansma - van Slooten, beide als 
kerkrentmeesters en Dieneke Blom als diaken.  
 
We zijn verheugd en dankbaar dat we nieuwe ambtsdragers kunnen voordragen. Dit 
zijn:  
· Tine Verhoef – Maat (scriba)  
· Klaas Jansma (diaken)  
· Jurjen Postma (kerkrentmeester)  
· Johan Dijkstra (jeugdouderling)  
· Er staan nu nog 2 vacatures als diaken open waar we van hopen dat er nog 
ambtsdragers voor kunnen worden gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uit de gemeente 
 
De vrucht van de Heilige Geest  
 
Galaten 5:22 
 
De Heilige Geest is het die ons vol liefde maakt 
Liefde is iets waar ons hart blij van raakt 
De Heilige Geest is het die ons blijdschap geeft 
Die maakt dat de echte blijheid bij ons van binnen leeft 
De Heilige Geest laat de ware vrede in ons hart dalen 
Waaruit wij weer onze blijdschap halen 
De Heilige Geest leert ons geduldig in het leven te staan 
Maakt dat wij blijmoedig met moeilijke situaties om kunnen gaan 
De Heilige Geest leert ons hoe we onze naaste vriendelijk kunnen behandelen 
En samen blijmoedig Gods weg kunnen bewandelen 
De Heilige Geest leert ons hoe we goedheid kunnen uitstralen 
En dat we daar een hoop blijdschap uit kunnen halen 
De Heilige Geest leert ons hoe we een waar geloof kunnen krijgen 
Om als t ware verder aan de geloofsketting te rijgen 
De Heilige Geest leert ons om in zachtmoedigheid te leven 
En zo ieder het zijne te geven 
Door de Heilige Geest houden wij onze zelfbeheersing in bedwang 
En geven wij niet toe aan onze menselijke drang 
Door de Heilige Geest komen wij heel anders in ons geloof te staan 
En kunnen we vol liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing door het leven gaan 
  
Gebed: Heer, laat Uw Geest in ons werken. Wilt U snoeien wat dood is en versterken 
wat leeft. En wilt U in ons de vrucht laten rijpen die U verheerlijkt.  
  
Zo wordt ons leven een levend getuigenis van Gods liefde. Niet door onze kracht, 
maar door Zijn Geest.  
  
Sieta Pultrum  
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet bezorgd bij de familie 
Kalma, bij mevr. Mieke Breman –Sneep, bij dhr. Monte Groen, bij het echtpaar 
Minne en Tjitske van Oosten en bij mevr. Gerie Meijer. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 5 juni. Dit is een editie voor 2 weken. 
U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 29 mei bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 
te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl 
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