Zondag 1 februari

09.30 uur Ds. J. Bakker, Feanwalden

Organist: B. Talsma

1e Collecte: Diaconie: KIA Noodhulp

2e Collecte: Eredienst

3e Collecte: Zendingsproject Fryslan foar Ghana

Zondag 8 februari

H.A. belijdende leden

11.00 uur Ds. H.F. de Vries, Ternaard
Organist: J.L. de Boer

1e Collecte: Diaconie KIA Werelddiaconaat
2e Collecte: Eredienst

Er is zondagsschool / zondagsclub

Diaconie: NL4o RABO 0320 239 500 0.v.v. eigen diaconie
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 0.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Open Deur groep

De Open Deur groep komt in deze winterperiode nog 2x bij elkaar. Op dinsdag 10
februari en op dinsdag 31 maart a.s. Beide avonden zijn in het Open Huis en
beginnen om 20:00 uur.

De gespreksonderwerpen zijn zeer divers, een ieder kan en mag punten inbrengen.
Dat maakt de Open Deur groep ook zo bijzonder; de gespreksleden bepalen samen
de agenda!

Wilt u ook een keer meepraten? Van harte welkom! Aanmelden is niet verplicht,
gewoon op de genoemde datums langskomen in het mooie, verbouwde Open Huis
in de Spokestege te Hantum.
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Open deur groep

De Open Deur groep bestaat ruim 30 jaar, Het is een gespreksgroep van
{ gemeenteleden die maatschappelijk en/of kerkelijk betrokken zijn. Deze

groep werd ruim 30 jaar geleid door Syb Brandsma. Nu bereiden 2 leden
4 bij toerbeurt de avond en onderwerpen voor.

M Deonderwerpen zijn zeer divers: het kan een boekbespreking zijn of een
J reisverslag, maar ook actuele onderwerpen. Zowel maatschappelijk als
kerkelijk, het is allemaal mogehijk.

Wij proberen 4x per jaar bij elkaar te komen, 2x voor de jaarwisseling en
2x erna. De avonden beginnen om 20:00 uur en wij proberen om 22:00
uur af te sluiten, De avonden zijn in dorpshuis d’Ald Skoalle.

Uit de gemeente
Houd moed!
Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,

maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben.



En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.
1 Korintiérs 13:12-13 HSV

De eerste weken van het nieuwe jaar zitten er inmiddels weer op. In deze periode
heb ik al verschillende bezoeken mogen brengen. U kunt mij ook opzoeken, elke
dinsdag tussen 13 en 14 uur is er inloopspreekuur in It lepen HOs. Mocht dit niet
lukken dan bent u ook van harte welkom om zo eens even langs te komen of mij een
e-mail sturen om een afspraak te maken.

In mijn vorige stukje heb ik mij aan u/jullie voorgesteld en deze keer begin ik met
een tekst uit de Bijbel. Als ik het woord ‘raadsel’ lees in dit Bijbelgedeelte, denk ik
eigenlijk direct terug aan het afgelopen jaar. Hoe we door alle gebeurtenissen, ook
van de afgelopen jaren nu in zo'n andere wereld leven. In rap tempo volgen rampen
en oorlogen elkaar op... het lijkt wel alsof mensen elkaar niet meer goed kunnen of
willen begrijpen.

De verdraagzaamheid is ver te zoeken en onderlinge ruzies en strijd zijn aan de orde
van de dag... Dat kan er voor zorgen dat we veel onrust en stress ervaren en dit kan
zo overweldigend zijn dat we de neiging hebben ons terug te trekken in onze eigen
cocon.

Dat is begrijpelijk, maar vaak heb je juist in periodes van crisis elkaar zo nodig.
Zolang we op deze aardbol rondlopen, zegt dit bijbelgedeelte, zullen we geestelijk
gezien ‘in raadselen blijven zien’ en pas later ‘van aangezicht tot aangezicht
kennen’. We weten niet wat dit jaar gaat brengen, maar wat we wel weten is dat
God de wereld in Zijn liefdevolle handen houdt en dat Hij elke dag bij ons is. Dat
wetende hoeven we de moed niet te verliezen en kunnen we hoopvol het nieuwe
jaaringaan. We mogen plannen maken en doelen stellen en deze voorleggen aan
God.

Laten we elkaar vooral aanmoedigen om vooruit te kijken en te leven vanuit het
weten dat we geliefde kinderen van God zijn. Wat er ook op ons afkomt in dit
nieuwe jaar, we mogen weten dat we het niet alleen hoeven te dragen. God is en
blijft Dezelfde, Hij is liefde, Hij geeft geloof en hoop voor de toekomst!

Sieta Pultrum

E: sieta2026@oulook.com

Paasgroetenactie

Evenals vorig jaar doet onze gemeente ook dit jaar weer mee aan de door de PKN
georganiseerde Paasgroetenactie. We roepen u daarbij op om uw naam te schrijven
op een kaart met een bemoedigende groet aan gedetineerden in Nederlandse
gevangenissen. Dat kan na de dienst op 1 februari of tijdens de koffieochtend in
d’Ald Skoalle op 11 februari. Via deze actie worden jaarlijks vanuit het hele land
tienduizenden paaskaarten verstuurd naar gevangenissen in Nederland en naar
buitenlandse gevangenissen met Nederlandse gedetineerden. Volgens Gerry van
Wijngaarden en Jeannette de Groot, de codrdinatoren van de actie, is het voor
gevangenen erg waardevol om post te ontvangen. Ze realiseren zich dat er mensen
zijn die zich inleven in hun situatie. Bij de paasgroetenkaart ontvangen
gedetineerden tevens een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand te sturen
en de praktijk wijst uit dat ze daar volop gebruik van maken.
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Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De diaconie

Samen voor de kerk van morgen

Wat betekent de kerk voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u
gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omziet? Of waar
uw (klein)kind geloof, hoop en liefde ontvangt?

Samen zingen, tot rust komen. Het geschenk van de kerk is voor iedereen anders.
Maar voor ontelbaar veel mensen van grote waarde! Gisteren, vandaag en hopelijk
ook morgen. Dat geldt ook voor onze gemeente. We zijn dankbaar dat we van
betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving. Maar dat gaat helaas niet
vanzelf. Het kost inzet van vele vrijwilligers, maar vraagt ook om voldoende
middelen.

Ook dit jaar willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we
uw steun bij nodig! Daarom doen we een dringend beroep op u voor de jaarlijkse
financiéle bijdrage. We willen daarbij benadrukken dat veel kosten zijn gestegen.
Dat drukt op onze begroting. We vragen u daar indien mogelijk rekening mee te
houden.

Als kerk maken we kosten voor onder meer het kerkgebouw, het pastoraat, het
kinder- en jeugdwerk. Met uw bijdrage kunnen we dit realiseren. Samen staan we
ook financieel voor de kerk van morgen!

Alvast heel hartelijk dank!

De Kerkrentmeesters

Verjaardagen 75+

Begin februari vieren de volgende gemeenteleden hun verjaardag:
6 februari mevr. T. van Oosten — Schuurmans

6 februari mevr. G. Kuipers — van der Woude

g februari dhr. G. van der Woude

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag, een mooie dag toegewenst en
Gods zegen voor het komende levensjaar.

Bloemengroet
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij mevr. Wietske van der Woude en
mevr. Doet Jansma.

Mutaties
- Mevrouw T. Tienstra is verhuisd naar het TalmahUs, Juliusstrjitte 44 in
Feanwalden. Zij blijft voorkeurslid van onze gemeente.
- De heerF. Hijma is overgeschreven naar de Protestantse Gemeente Spijk-
Losdorp.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 13 februari. Dit is een editie voor 2
weken. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 6 februari bij Alie Kuipers, Titus
Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad
pghantum@geandewei.nl
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