
Zondag 15 februari 
FOWD Dienst in Hantumhuizen 
09.30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie: KIA Binnenlands Diaconaat 
2e Collecte: Eredienst: Onkosten FOWD 
 
Zondag 22 februari 
11.00 uur Ds. H.F. de Vries, Ternaard 
Organist: J.L.de Boer 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
Er is zondagsschool / zondagsclub 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Bij de diensten 
 

 
 
Wereldgebedsdag 2026  
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond.  
Een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd “SAMEN BIDDEN, SAMEN VIEREN, 
SAMEN DELEN.  
Een uiting van Oecumene en samen verbonden zijn.  



Al vele jaren vieren wij de Wereldgebedsdag ook met elkaar als 4-H Dorpen op de 
eerstvolgende zondag erna in de kerk m.m.v. verschillende mensen en volgen we 
een liturgie, die ieder jaar samengesteld wordt door een comité van vrouwen uit een 
ander land.  
Dit jaar is dat een viering uit Nigeria met het thema: “KOM! IK ZAL JULLIE RUST 
GEVEN” 
Mattheüs 11:28  
Nigeria ligt aan de westkust van Afrika. Religie speelt een belangrijke rol in de 
vorming van de culturele en sociale structuur van Nigeria. De belangrijkste religies 
zijn het Christendom, de Islam, de traditionele Afrikaanse religies en een klein 
percentage aanhangers van andere religies. Onderwijs speelt een vitale rol in de 
vorming van het sociale landschap van Nigeria. Verschillende gezondheidskwesties 
vereisen politieke aandacht en actie.  
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor verschillende projecten, deze bijdrage 
is van harte aanbevolen, daarbij is er nog een collecte voor de onkosten van deze 
dienst. Op de website www.wereldgebedsdag.nl is meer informatie te vinden.  
U of jullie zijn van harte welkom bij de wereldgebedsdienst in de Nicolaaskerk in 
Hantum op zondag 8 maart 2025 om 9.30 uur.  
Hartelijke groet namens wereldgebedsdagcomité 4- H Dorpen, PKN Hantum c.a.  
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma  
 
Gebed: Maak ons stil  
Maak ons stil om te danken voor wat goed is en ons raakt  
Voor wat mooi is en ons maakt tot mens naar uw beeld.  
Maak ons stil om die donkere tijden, die ons vormden in ons lijden en ons maakten 
tot wie we zijn.  
Maak ons stil om te zien al die dingen, die ons doen groeien, ons leven laten 
opbloeien.  
Die ons doen beseffen dat niets vanzelfsprekend is.  
Maak ons stil om te delen met een open hart van onze overvloed.  
Om te leven vanuit dankbaarheid. 



Uit de gemeente 
 
Winterrust  
 
Al snerpt de kou door merg en been,  
en voelt de wereld koud en stil,  
U laat mij nimmer, nimmer alleen,  
U bent mijn warmte, als ik dat wil.  
 
De aarde rust, de takken kaal,  
een sabbat, door God zelf bereid.  
Uw liefde vertelt een ander verhaal:  
van hoop en nieuwe levenskracht in deze tijd.  
 
Als de oostenwind en ijzel mijn ziel bevriest,  
en ik de moed haast niet meer vind,  
weet ik: de Herder heeft mij gekozen,  
ik ben geborgen, Zijn kind.  
 
De winter is geen eindstation,  
maar een voorbereiding op de lente,  
God, U bent de Schaduw, U bent de Zon,  
Uw trouw blijft tot in de laatste tel.  
 
Dit bemoedigende gedicht is gebaseerd op de Bijbelverzen Genesis 8:22, Psalm 
74:17 en Psalm 147:17. Het herinnert ons eraan dat God ook aanwezig is in de koude 
seizoenen van ons leven, net als in de natuur, en dat Hij warmte en rust belooft. De 
winter is slechts tijdelijk en een tijd van voorbereiding op nieuwe groei onder Zijn 
zorgzame Hand. Zoals de winter onvermijdelijk overgaat in de lente, zo zullen 
zorgen in ons leven plaatsmaken voor Gods zon, licht en zegen. God belooft Zijn 
kinderen niet in de kou te laten staan, maar draagt ons door moeilijke tijden heen, 
waarbij Zijn opstandingskracht nieuw leven en herstel brengt.  
 
Ik wens u allen Gods zegen en Zijn nabijheid toe!  
Sieta Pultrum 
 
Verjaardagen 75+ 
In de tweede helft van februari vieren de volgende gemeenteleden hun verjaardag: 
22 februari Dhr. D. Bandsma 
27 februari Dhr. E. Zijlstra 
28 februari Mevr. S. Vriesema – Soepboer 
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Een feestelijke dag toegewenst en 
Gods zegen voor het komende levensjaar. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen 2 weken bezorgd bij mevr. Bonnie Plantinga, mevr. 
Tjitske van Oosten – Schuurmans en mevr. Gepke Kuipers. 
 



Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 27 februari. Dit is een editie voor 2 
weken. U kunt de kopij aanleveren t/m donderdag 19 februari (een dag eerder i.v.m. 
de voorjaarsvakantie) bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen 
naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl 
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