Zondag 15 maart

11.00 uur Ds. D.J. Steensma, Feanwalden
Organist: J.L. de Boer

1e Collecte: Diaconie: KIA Werelddiaconaat
2e Collecte: Eredienst

Zondag 22 maart

09.30 uur Drs. J.G. Kerkhof-de Vries, H'huizen
Organist: B. Talsma

1e Collecte: Diaconie

2e Collecte: Eredienst

Diaconie: NL4o RABO 0320 239 500 0.v.v. eigen diaconie
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 0.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Wereldgebedsdagviering 2026

Wereldwijd wordt al jaren de Wereldgebedsdag gevierd en gaat het gebed de
wereld rond met dezelfde liturgie, samen vieren en samen bidden, een viting van
oecumene en verbonden zijn.

Dat werd ook op zondag 8 maart in de Nicolaaskerk in Hantum gevierd met als
voorganger Dhr. T.R.A. Simonides en m.m.v. verschillende enthousiaste vrouwen
uit de 4-H Dorpen.

Dit jaar was de liturgie gemaakt door vrouwen uit Nigeria met het thema: KOM!, IK
ZAL JULLIE RUST GEVEN, n.a.v. de Bijbeltekst vit Mattheis 11 : 28-30.

Er was een mooie beamerpresentatie tijden de collecte over de projecten van het
betreffende land met beelden, muziek en informatie. De kerkruimte was in een
gepaste wereldse sfeer.

Een woord van dank werd gesproken aan alle medewerkenden aan deze dienst.
Na afloop van de dienst was er koffiedrinken en gelegenheid voor ontmoeting en
gesprek met gezelligheid en werd aan iedereen een klein bloemboeketje
meegegeven met daarbij een kaartje met passende tekst van deze
wereldgebedsdagviering.

KOM MAAR NAAR MlJ, KOM MAAR NAAR MlJ,
IK GEEF RUST EN VREDE,

MIJN LAST IS LICHT, MIJN JUK IS ZACHT,
KOM MAAR NAAR MlJ. IK GEEF JE RUST.

Hartelijke groet namens plaatselijk WGD-comité,
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma






Zondagsschool / zondagsclub 8 maart

Vandaag hebben we het gehad over de laatste maaltijd van Jezus. Jezus deelt brood
en wijn uit aan zijn leerlingen. De leerlingen moeten deze maaltijd steeds opnieuw
houden om aan Jezus te blijven denken.

Na het verhaal uit de Bijbel hebben de kinderen een puzzel gemaakt met als
oplossing: Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij
te blijven denken.

Hierna hebben we nog een spelletje gedaan.
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Open deur groep
De Open Deur groep bestaat ruim 30 jaar. Het is een gespreksgroep van
gemeenteleden die maatschappelijk en/of kerkelijk betrokken zijn. Deze
groep werd ruim 30 jaar geleid door Syb Brandsma. Nu bereiden 2 leden
bij toerbeurt de avond en onderwerpen voor.

De onderwerpen zijn zeer divers: het kan een boekbespreking zijn of een
reisverslag, maar ook actuele onderwerpen. Zowel maatschappelijk als
kerkelijk, het is allemaal mogelijk.

Wij proberen 4x per jaar bij elkaar te komen, 2x voor de jaarwisseling en
2x erna. De avonden beginnen om 20:00 uur en wij proberen om 22:00
uur af te sluiten.

Uit de gemeente
Visitekaartje met de eenhoorn

Nadat ik al een poosje aan de slag was als Pastoraal werker voor de gemeente, werd
het idee geboren om een eigen visitekaartje te krijgen. Vaak nam ik bij een bezoekje
een mooi gekocht kaartje met een bemoedigende tekst erop mee en mijn gegevens
erop. Het idee van een eigen visitekaartje leek me dan ook erg leuk. Samen met de
Scriba ging ik nadenken en zij kwam met een voorstel en daar stond een logo met
een eenhoorn op. Ik was erg benieuwd naar wat dat logo voor de kerk betekent en
vroeg Anja of zij dat wist. Ze vertelde dat mijn voorganger, Wiebe zich erin had
verdiept en na onderzoek een vitleg erover had geschreven. Deze uitleg



kwam daarna via Anja bij mij terecht en ik vind hem zo mooi dat ik graag in het kort
wat hierover met jullie/u wil delen. Met name de Bijbelse oorsprong en

met toestemming van Wiebe uiteraard. De eenhoorn, ook wel unicorn genoemd,
kom je tegenwoordig overal tegen. Als knuffels, op t-shirts, in filmpjes, boekjes en
op kleurplaten. In vroegere tijden werd hij ook veel afgebeeld, je komt

hem o.a. tegen in familiewapens, bij rouwborden in kerkgebouwen, als logo van de
voormalige gemeente Menaldumadeel en als stempel van de kerkelijke gemeente
Hantum c.a. Ook in de Bijbel kom je hem tegen, er wordt over hem gesproken als
een krachtig dier. De eenhoorn werd in de christelijke traditie verbonden met de
maagd Maria, en in het verlengde met de menswording van Jezus. Door Maria
werd Gods kracht in de mensenzoon zichtbaar. Zo werd de eenhoorn een symbool
van Christus en symboliseert in de christelijke traditie de kracht van God.

De latijnse tekst in het zegel van de gemeente van Hantum: ‘als de hoorn van een
eenhoorn’ is geciteerd vit Psalm 92:11. En verwijst naar de hoorn, wat het beeld is
van kracht, trots en vitaliteit. In de lijn van de eenhoorn en van de Psalm ging het
erom dat de kracht van de gelovige ligt in het vertrouwen op God. Als de gemeente
dat doet, dan is ze krachtig, vitaal en kan ze trots zijn! De eenhoorn staat in het
wapen als Christus’ unieke, reddende kracht. Daar kan ik mij goed in vinden en ik
ben dan ook trots op zo’'n mooi logo op mijn visitekaartje. Op de achterkant van
mijn kaartje staat de tekst uit Spreuken 3:5 en 6: "Vertrouw op de HEER met heel je
hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij
voor jou de weg.” Zo mogen we als gemeente de HEER in geloof en vertrouwen
dienen.

Sieta Pultrum
Pastoraal werker
Inloopspreekuur elke dinsdagmiddag van 13 tot 14 vur

Verjaardagen 75+

De komende weken vieren de volgende gemeenteleden hun verjaardag:
19 maart Mevrouw A. Postma — Kuipers

23 maart Mevrouw A.T. Wieringa — Kooiman

23 maart Dhr. A. Hoekstra

26 maart Dhr. M. van Oosten

Allen alvast van harte gefeliciteerd, een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor
het komende levensjaar.

Bloemengroet
De bloemen zijn de afgelopen 2 weken met een hartelijke groet bezorgd bij dhr.
Eelke Zijlstra, bij mevr. Tine Vriesema en bij dhr. Durk Nutma.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 27 maart. Dit is een editie voor 2
weken. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 20 maart bij Alie Kuipers, Titus
Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad
pghantum@geandewei.nl
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