
Zondag 29 maart 
09.30 uur Dhr. J.Y. van der Wal, Morra 
Organist: A. Heikamp 
1e Collecte: Diaconie: Eigen Zending 
2e Collecte: Eredienst: PKN Missionair Werk 
 
Donderdag 2 april 
Witte Donderdag, Heilig avondmaal 
19,30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum 
Organist: B. Talsma 
1e Collecte: Diaconie: Wilde Ganzen 
2e Collecte: Eredienst 
 
Vrijdag 3 april 
Goede Vrijdag 
19.30 uur Mevr. A. Hoekstra, Holwert 
Organist: J.L. de Boer 
 
Zondag 5 april 
1e Paasdag - Ongelooflijke dienst 
09.30 uur  
1e Collecte: Diaconie: KIA Werelddiaconaat 
2e Collecte: Eredienst 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Ghana 
 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen 
gemeente 
 
Bij de diensten 
 
Jo Bin der  
Op 30 maart om 20.00 uur in het Iepen Hûs is er weer  
een Jo Bin Der gespreksavond voor jong 
volwassenen. De vaste deelnemers krijgen natuurlijk 
weer persoonlijk bericht. Mocht je ook een keer 
willen meedoen aan een van deze avonden geef je 
dan op bij Johan Dijkstra, Hilda Veeninga of Andries 
van der Woude. 
 
Uit de gemeente 
 
De hoop op de zaligheid, troost bij Pasen  
1 Petrus 1:3: Geprezen zij de God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn 
grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed 
worden tot een levende hoop, door de opstanding 
van Jezus Christus uit de doden (HSV)  



 
Pasen nodigt ons uit om stil te staan bij het diepe mysterie van leven en hoop. Te 
midden van verlies, verdriet of onzekerheid kan het soms voelen alsof het licht van 
vreugde ver weg is. Toch draagt de boodschap van Pasen juist troost in zich: het 
graf is leeg en het leven overwint de dood.  
In de Paasmorgenschemering zien we dat het duister niet het laatste woord heeft. 
Jezus’ opstanding herinnert ons eraan dat liefde sterker is dan pijn, dat 
verbondenheid sterker is dan eenzaamheid, en dat hoop sterker is dan wanhoop. 
Ook al worstelen we met verdriet, er is een plek in ons hart waar licht naar binnen 
kan schijnen. Dit licht nodigt ons uit om te rusten in Gods nabijheid, elkaar te 
steunen en te geloven dat elke nieuwe dag een kans biedt op vrede en vreugde.  
Moge deze Paastijd troost brengen aan wie rouwen, hoop aan wie het moeilijk 
heeft, en een stille vreugde aan ieder hart dat op zoek is naar het nieuwe leven dat 
Pasen ons belooft. Laat ons elkaar vasthouden in liefde, zoals Christus ons 
vasthoudt, vandaag en alle dagen die komen.  
 
Vrede zij u!  
Ik wens u allen een goed en gezegend Pasen.  
Sieta Pultrum 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen 2 weken met een hartelijke groet bezorgd bij 
mevrouw Tienstra, mevrouw Annie Postma, dhr. Anne Hoekstra en mevr. Agatha 
Wieringa. 
 
Betankje 
Hjirbei wolle wy elkenien tige betankje foar de kaarten, blommen, tillefoantsjes en 
appkes dy’t wy ûntfongen ha tidens Johannes syn sikenhûsopname en doe’t er wer 
thús wie. 
Johannes en Grytsje de Jong 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 10 april. Dit is een editie voor 2 weken. 
U kunt de kopij aanleveren t/m dinsdag 31 maart (let op: dit is eerder i.v.m. Pasen) 
bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres 
van het kerkblad pghantum@geandewei.nl 
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